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Met psalm 8 de zomer in

Bij de hoofdingang van het ziekenhuis in Zwolle zie je regelmatig blijde mensen. Met
de bloemen in de hand mogen ze met hoop op verder herstel weer naar huis. Er
lopen jonge ouders met een draagwieg tussen hen in met hun pasgeboren baby.
Prachtig allemaal.

Maar hetzelfde Isalaziekenhuis heeft ook een zijkant, subtiel verborgen in het groen
vind je daar het mortuarium. Daar rijden dagelijks de rouwauto’s in en uit.
 .
Zo gaat dat: één ziekenhuis, aan de voorzijde gaan mensen opgelucht naar huis, aan
de andere kant worden de overledenen weggereden. Niet iedereen wordt genezen.
Als mensen genezen, zijn ze vaak dankbaar en spreken dat ook uit: alleen hadden we
het niet gekund, dominee, Gods hand ons heeft geleid…….Aan de andere kant van
het ziekenhuis zeggen mensen tegen elkaar: de doctoren stonden machteloos, we
staan met lege handen.

Diezelfde dubbelheid kom je ook tegen in psalm 8. Het is een loflied op de
schepping. Het is een loflied op de mens. De mens is gekroond met Gods glorie
staat er zelfs. Maar uitgerekend deze psalm 8 noemt óók dat andere aspect van ons
leven, de tegenstanders van God en van de mens. Al in het derde vers. Het kwaad
lijkt haast wel ingebakken te zijn in diezelfde schepping. Denk in deze tijd alleen al
aan wat er gebeurt in Israël, in de Gazastrook, in de Oekraïne, in Soedan. Denk aan
de enorm toenemende bewapening in deze wereld. De kwade machten.

God wil dat kwaad niet, Hij veroordeelt het. Hij trekt er vurig tegen ten strijde.
Bijbelse profeten als Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia, ze strijden in naam van hun Heer
tegen het kwaad. Het kwaad wordt in de bijbel zelf ook elke keer opnieuw
veroordeeld. Wees afkerig van het kwaad, zegt Romeinen 12 vers 9. Het kwaad
moeten wij ook vandaag de dag gewoon haten. Vecht er maar als een moderne
profeet tegen en u vindt God aan uw zijde. Knok in deze wereld maar voor
gerechtigheid en vrede. Werk aan meer liefde voor elkaar. Zoals Jezus dat allemaal
tijdens Zijn leven ons heeft voorgedaan.

Een belangrijk deel van het kwaad, daar moeten we eerlijk in blijven, wordt
veroorzaakt door de mens zelf. Het kwaad zit ook in ons zelf. Een 
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jongetje zei het eens met een mooie vergelijking, hij zei: het is eigenlijk net als met de
scheiding in je haar. Als het je het de goede kant uitkamt, gaat je haar zonder dat je
er wat aan doet, toch weer de verkeerde kant op. En daarmee gaf dat jochie wel een
aardige eigentijdse versie van de zondeval……

Nog 1 keer terug naar psalm 8. Tegenover dat grote ontzagwekkende werk van God
wordt de mens weer bescheiden en klein.De zon, de maan en de sterren, Gods
werk. Gods macht staat nu nog tegenover de kwade macht van deze wereld. Met het
voorbeeld van het ziekenhuis: de beide ingangen van het ziekenhuis bestaan wel
degelijk. Maar op beide plaatsen is God nu al aanwezig. Dat geloof ik. En eens, eens,
zal het beeld aan de voorkant van het ziekenhuis sterker blijken te zijn dan het beeld
van de achterkant. Eenmaal maakt Hij alles weer nieuw. Dat geloof ik zeker. Een
zomer lang. ds. van ark

Doop Fleur
Op zondagmorgen 6 juli zal in het midden van de 
gemeente worden gedoopt Fleur Emma van Werven. 
Fleur is de dochter van Emil en Nathalie 
van Werven-Colijn (Flessenbergerweg 47, 8191LH 
Wapenveld). Zij hebben zich recent met hun jonge 
gezin laten overschrijven naar Vorchten. Welkom in de 
gemeente! Fleur is het zusje van Fabian en Veerle. 
We hopen met elkaar op een mooie gezegende dienst.

 

Voorkant van het geboortekaartje, getekend door oma.

Ook welkom
heten we Arjan Doppenberg en Mandy Hegen, zij wonen nu nog aan het Oever 2 in
Marle, maar verhuizen binnenkort naar hun eerste eigen huis aan de IJsseldijk in
Veessen. We hopen, dat jullie je snel helemaal thuis zullen voelen in onze gemeente!
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Huwelijk Rien en Erinn
Rien de Velde en Erinn Waanders wonen al een tijdje aan de Revelingseweg 13, 8191
KN in Wapenveld. We zijn bijna buren! Op vrijdag 29 augustus hopen ze om 13.30
uur een zegen over hun huwelijk te vragen in de Kerk van Vorchten in een dienst,
waarin ik mag voorgaan. Op de huwelijksaankondiging staat, langer dan voor altijd
heb ik je lief, dat geldt voor twee mensen onderling, maar dat mag ook gelden voor
Gods liefde voor ons en vice versa. Rien en Erinn kerken ook graag bij de VEZ in
Zwolle, maar zeker Rien voelt zich van huis uit nog helemaal verbonden met
Vorchten. Er loopt natuurlijk ook nog al wat familie rond in Vorchten. We wensen ook
de ouders Harrie en Marina de Velde en ook de ouders van Erinn een hele mooie en
gezegende dag toe.

Jenny Ordelman (Dürst Brittlaan in Heerde) is voor zes weken aan huis gebonden,
om weer te revalideren, maar dat gaat goed, mocht ik met eigen ogen vaststellen. Na
die zes weken hoopt ze weer wat meer bewegingsruimte te krijgen en ook weer op
de fiets te stappen.

Marga Dijkhof (Scheperstraat 127, 8162 WP in Epe) werd opgenomen in het
ziekenhuis voor een operatie, maar hoopte, dat het een kort verblijf zou mogen zijn.
Marga heeft al het nodige meegemaakt in haar leven. Ze is recent verhuisd van
Wapenveld naar een mooi huisje in Epe. Veel sterkte gewenst met het herstel.

Met Herman Jongerman, (Bankenburgerweg 3, 8191KJ Wapenveld) gaat het onder
omstandigheden (die natuurlijk wel pittig zijn) best redelijk goed. De chemokuren zijn
zwaar, maar helpen Herman wel om overeind te blijven. Herman en Jenny zijn een
dapper stel en zien vol moed de nabije toekomst tegemoet met mooie plannen voor
een nieuwe huisvesting op het eigen erf.

Gerard en Merry Smit (Losweg 1, 8193KC Vorchten) mochten 30 juni hun 25-jarig
huwelijksjubileum herdenken. Samen met kinderen, kleinkinderen en bekenden
vieren ze dat op 5 juli bij hen thuis. 
God is trouw in moeilijke momenten maar ook in mooie momenten. We wensen
Gerard en Merry samen met hun kinderen nog vele gezegende jaren toe.
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Even persoonlijk
 Zo kort voor de zomer geef ik meestal een korte update van hoe het met de familie
van Ark gaat. We hebben een pittige periode achter de rug, maar gaan vol vertrouwen
de zomer in. Die brengen we traditiegetrouw in Katwijk aan Zee op de camping door
en daar komen dan de 11 kleinkinderen (gelukkig niet allemaal tegelijk) logeren. Met
onze kleindochter Lieke van 4 gaat het best redelijk. De operatie is geslaagd, van haar
beide nieren is een deel behouden en dit jaar nog elke maand nog een chemokuur.
Ze is vrolijk en danst letterlijk door het leven heen. Jenny loopt ook al weer, nog niet
de Nijmeegse vierdaagse, maar ook zonder krukken komt ze steeds beter vooruit.
Onze oudste zoon Hubald woont met vrouw en vier zoontjes in Heerde, in dat gezin is
altijd veel reuring in positieve zin. Onze oudste dochter Elles woont in Maarssen met
man en twee kinderen. Zij geeft leiding aan de internationale poot van de vakbond
CNV in het ontwikkelingswerk. Ze heeft veel last van al het Haags gedoe rond de
bezuinigingen op ontwikkelingswerk. Onze zoon Peter woont met zijn vrouw en drie
kinderen (waaronder Lieke) in Oosterbeek en houdt zich bezig met de financiële kant
van Tennet, het elektriciteits-hoogspannings bedrijf. Onze jongste dochter Irene
woont met haar man in Eelderwolde bij Groningen, ze heeft twee kinderen waaronder
onze jongste kleinkind Hanna, een schatje, maar wat wil je ook met zo’n naam? Irene
werkt aan de universiteit en is nu aan het promoveren op het onderwerp digitale
vaardigheden bij universitaire docenten. Met mijzelf gaat het goed, heb ik een drukke
periode achter de rug en zie uit naar de zomer om daarna met nieuwe energie weer
in Vorchten en Heerde aan de slag te kunnen. De waarnemingsklus in
pioniersgemeente in Apeldoorn is per 1 juli afgerond. Mooi geweest. Met onze vier
kinderen wandelde ik in mei vier dagen over zeven Limburgse heuvels/bergen
(verjaardagscadeautje voor hun vader), elke dag 30 kilometer, the seven Dutch
mountain trail, we hebben het 
gered. Was prachtig, zie foto 
op de Pietersberg bij Maastricht.

Met een hartelijke groet, 
ook namens Jenny.
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MANNA Heerde 
In Heerde is vorig jaar een prachtig initiatief ontstaan om als christenen met een
verlangen naar eigentijdse aanbidding, voorbijgaand aan kerkmuren, samen te
komen. Hieruit zijn de MANNA Worship & Prayer avonden ontstaan die eens per
maand gehouden worden op verschillende locaties. Hieruit is ook de behoefte aan
een stukje ‘onderwijs’ onstaan, dit wordt vormgegeven onder de naam MANNA
Impact. Nieuwsgierig geworden en verlangen naar meer? Check de site www.manna-
heerde.nl

Vanuit de kerkenraad
In de Hervormde gemeente van Heerde is ds. Mark de Jager als predikant
bevestigd. Ds. van Ark is hierbij aanwezig geweest.
Op 10 juli houdt de kerkenraad haar jaarlijkse ‘heidag’, dit keer een
bezinningsavond waar nagedacht zal worden over de vraag ‘hoe willen wij kerk
zijn en blijven na 2025’.
Er is een jaargesprek geweest met ds. Hans van Ark. Vanuit zowel de kerkenraad
alsook vanuit ds.van Ark zelf is de wens uitgesproken om de samenwerking te
verlengen. Er zal gezocht worden naar een passende constructie met als doel de
samenwerking te verlengen met een periode van twee maal twee jaar.
Als vertrouwenspersonen voor de gemeenten Welsum, Veessen en Vorchten
worden dhr. G. Reuver en mw. M. Docter-Helder voorgedragen. Er volgt een
gesprek met de kerkenraden, we houden jullie op de hoogte!
Ria van Dijk is gestart met de bewustwording voor ‘veilige kerk’. Ook Vorchten wil
een veilige kerk zijn voor gemeenteleden en bezoekers. Op de gemeenteavond
zal hier aandacht voor zijn. 
Een afvaardiging van onze kerkrentmeesters heeft een oriënterend gesprek in
Veessen bijgewoond. Vanuit Veessen werd deze avond georganiseerd om te
onderzoeken of er draagvlak voor ondersteuning op het gebied van de
kerkvoogdij zou zijn vanuit de omliggende gemeenten.
De Diaconie heeft veel positieve reacties gekregen op het Pinkstergeschenk, de
witte duif. De overgebleven exemplaren zijn meegenomen door bezoekers van
de Open Kerk en zijn op deze manier ‘uitgevlogen’. 
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De Jaarrekeningen van Diaconie en Kerkrentmeesters zijn weer goedgekeurd en
op worden op de website geplaatst.
De provincie heeft meer tijd nodig om over de subsidie voor de restauratie te
besluiten, helaas.
De tijdklok voor de klokken is gerepareerd en begin juli worden er kleine
(nood)reparaties uitgevoerd aan de kerk (dak en -goten) 
De Hemelvaartsdienst in Wapenveld is heel goed ontvangen, jammer dat het
binnen moest maar het werd door degenen die er waren als een mooie dienst
ervaren. Het voornemen is om volgend jaar weer aan te haken bij dit initiatief.
Fietstocht op 2e Pinksterdag: ook dit was een mooi initiatief waarvan ook buiten
de eigen gemeenschap om gebruik werd gemaakt. Het idee is om volgend jaar
aan te sluiten bij het ‘Feest van de Geest’, een landelijk initiatief van de PKN
waarbij kunst in de kerken wordt geëxposeerd met als doel kerk en samenleving
meer met elkaar te verbinden. 
Op 6 juli zal de jongste telg van onze laatste nieuwe lidmaten (Emiel en Nathalie
van Werven) gedoopt worden. We heten hen ook via deze weg van harte
welkom.

       
Openluchtdienst 22 juni: Leven uit de Bron
Op zondag 22 juni vond de jaarlijkse openluchtdienst plaats. Hoewel de
weersvoorspellingen een beetje wisselvallig waren en het even spannend was of de
dienst daadwerkelijk buitengehouden kon worden, werd er uiteindelijk een mooi
compromis gesloten. De band nam plaats onder de overkapping van De Verbinding,
zodat hun apparatuur beschermd bleef tegen eventuele regen.
De spreker van de avond was Benjamin Jesse van Slooten. Hij sprak over het thema
‘Leven uit de Bron’. Aan het begin van zijn overdenking werden we uitgedaagd met
een aantal stellingen: maakt geld gelukkig? Of zijn het juist vrienden, een leuke baan
of een fijne vakantie die ons geluk brengen?
Aan de hand van het Bijbelverhaal over de ontmoeting tussen Jezus en de
Samaritaanse vrouw liet hij zien hoe mensen vaak proberen hun innerlijke leegte te
vullen met aardse zaken. 
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Terwijl God juist op die plekken ons levend water wil geven — een bron van echte
vervulling.De muzikale omlijsting werd verzorgd door de band Young United. De zon
scheen en het bleef de hele avond droog. Al met al was het een mooie avond.
Groet, Ciska van den Berg

Verhuizingen:
Fam. Weeda
Eekhoornweg 10
8161AR Epe

Fam. Töpfer
Boshoekerweg 1
8167LR Oene

Geslaagd:
Sarah van Dijk, Laura Rietberg en Jonathan Töpfer zijn geslaagd en mogen hun
schooldiploma ophalen. Namens de gemeente hebben hun wijkouderling hen een
presentje gebracht.
Sarah, Laura en Jonathan genieten nu van de vakantie maar veel kinderen en
jongeren moeten nog een paar weken. Nog even volhouden en dan……..vakantie.  
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Vakantiebijbelweek Veessen- Vorchten – "Ik zie jou!"

📅 Dinsdag 26 t/m donderdag 28 augustus 2025
📍 In de tent in Veessen
🕤 Start elke ochtend om 9.30 uur
Het is weer zover: de Vakantiebijbelweek komt eraan! In de laatste week van
augustus gaan we samen een mooie tijd beleven in de tent. Dit jaar in Veessen. Het
thema dit jaar is:
"Ik zie jou" – De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.
Kinderen uit Vorchten kunnen zoals altijd meerijden met de trekker en kar.
🎉 Donderdagavond: Slotavond voor iedereen
Op donderdagavond vanaf 17.30 uur nodigen we iedereen uit voor een gezellige
avond. De kinderen laten zien wat ze die week gedaan hebben en verkopen weer
allerlei spullen voor het goede doel. Er is volop lekkers te eten en te drinken!
👧👦 Alle kinderen zijn van harte welkom!
🙋 Vrijwilligers gezocht!
Wil je meehelpen tijdens de week? We kunnen je hulp goed gebruiken! We zoeken
mensen voor:
•     ⛺ De opbouw van de tent op zaterdag 24 augustus om 10.00 uur
•     In de week zelf zoeken we vrijwilligers die helpen met knutselen, hutten bouwen,
limonade schenken
•     ⛺ Het afbreken van de tent op vrijdag 6 september om 10.00 uur
Wil je helpen? Meld je aan bij Ria van Dijk 0646158585 of Joukje Bos 0612157015.
Samen maken we er weer een prachtige week van! 🌟
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Bloemengroet
In de maand juni ontvingen de volgende personen een bloemengroet:
Jenny van Ark
Jennie Ordelman
Yvonne Kloeke{{
Hester Dijkslag
Wim van de Weg.

 
Op de eerste Pinksterdag werden er gehaakte duifjes uitgedeeld.
Met een kaartje eraan met de volgende tekst:
Mattheüs 3:16 b. De duif is het symbool van de
aanwezigheid van de geest.
De duifjes zijn door een mevrouw gemaakt.
De opbrengst is bestemd voor de zending waar haar zoon werkzaam is.

De Diaconie.

Collecte
13 juli Ghana- stop kinderarbeid in de visserij
20 juli Groot Nieuws radio
10 aug. Cubaanse kerken bieden hoop
17 aug. Vakantiebijbelweek doel 
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Kinderlied
Lied van de maand: Juli: Ja is ja, nee is nee
                                  Augustus: Onze God

Oppasrooster
JULI
6     Ciska - Noortje
13   Gerrieke -Anne
20   Karlijn
27   Krista - Evi

Schoonmaakrooster
De Verbinding   week 3021-26 juli Jennie, Zwier en Driesje
                                  34 18-23 aug Gerdien, Gerrie en Gerrieke 
De kerk            week 287-12 juli Hettie, Korrie en Wilma
                                  32   4- 9juli Jannie, Henriët en Marjolein   

Koffiedrinken na de dienst        
6 juli  fam. W. van de Weg en Germa en Dora Smit
3 aug. Nieske Kas en fam. G. van Werven Losweg 2
7 sept. fam. H. Schouten en fam. J. Wonink
Vermeld duidelijk in de map van de kerk hoeveel koffie/thee ect. is gebruikt.   

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
5 juli    8.00 uur Heggenknippen
6 juli Koffie/thee drinken na de dienst  
                                 14.00 uur Open café
13-20-27 juli            14.00 uur Open café
3-10-17-24-31 aug. 14.00 uur Open café
24 aug. 10.00 uur tent opzetten in Veesen Vakantiebijbelweek
26-28 augustus Vakantiebijbelweek
28 aug. 17.30 uur Welkom in de tent bij de Vakantiebijbelweek 
6 sept.10.00 uur Tent Vakantiebijbelweek afbreken
Gemeenteweekend 4 en 5 oktober
15 oktober: Bijeenkomst gemeenteleden 45-60 jaar
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AUGUSTUS
3 Ashley - Ilona
10 Yvonne
17 Henriet - Dora
24 Gerrieke 



Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 29 augustus inleveren bij Johan Vorderman
Johan.vorderman@kerkvorchten.nl

Persbericht.
Bijeenkomsten ANBO PCOB Heerde/Wapenveld/Veessen/Vorchten

Onze eerstvolgende bijeenkomst is het jaarlijkse pannenkoeken eten bij het Mussennest,
Groteweg 109 in Wapenveld. Datum 9 juli. Aanvang 16.30 uur, de kosten zijn voor eigen
rekening. Opgave uiterlijk 4 juli. 
Op woensdagmiddag 20 augustus gaan we weer thee drinken in de tuin van onze
voorzitter Johan Vorderman, Losweg 5 in Vorchten. Na de thee kunnen de dames indien
zij dat wensen een bezoek brengen aan Roos Fashion op Losweg 3 en de heren mogen
een kijkje nemen op de naastgelegen boerderij. Om een indicatie te hebben van het
aantal personen graag aanmelden voor beide activiteiten bij onze
programmacoördinator, Jenny Pas, e-mail: pasaerts@gmail.com. Tel.nr.0613215901.
Uiterlijk 16 augustus.

Wilt u kennismaken met de ANBO PCOB, u bent van harte welkom!
Info: Annie Reil-Vorstelman, tel.nr. 0578-696822 of e-mail pcobheerde@gmail.com
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