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Gods brievenboek
In de bijbel staan 150 psalmen. Die zijn verschillend van toonzetting en inhoud. Maar één ding is in
al die psalmen hetzelfde. Ze zijn allemaal geschreven (gedicht zo u wilt) door mensen en ze zijn
allemaal gericht aan God. Het zijn 150 brieven, door mensen geschreven in verschillende
gemoedstoestanden aan God. Daarom noem ik het boek der psalmen Gods brievenboek. Soms
waren de schrijvers van een psalm blij en dankbaar, maar soms ook boos en opstandig. Denk maar
aan psalm 22, mijn God mijn God waarom hebt U mij verlaten? Mensen met al hun emoties
schrijven hun brieven aan God. En ik stel me dan –en dat in alle eerbied- zo voor, dat God dan elke
avond in de hemel zit en dat Hij dan door dat brievenboek heen bladert en herleest, wat mensen
Hem allemaal schreven. Dát zijn de psalmen. Ze spreken veel mensen aan, omdat de gevoelens,
die erin verwoord worden, zo herkenbaar zijn.
Eén van de meest geliefde psalmen is voor veel mensen psalm 139. De psalm is geschreven door
een intens dankbaar mens. De psalm is persoonlijk. Intiem zelfs.
 Dit gaat over de relatie tussen God en jezelf:
God, U kent mij en Vader, U moest eens weten hoe blij ik daarmee ben.
 Dat er in ieder geval Eentje in deze wereld is die mij wél goed kent.
 Aan Wie ik niks hoef uit te leggen.
 Mijn aarzelingen niet,
 Mijn vragen niet, want U weet het al voordat ik het zelf weet.
 U God hebt het al geweten, voordat ik het zelf kon weten....
Ik heb eens een man met Alzheimer begeleid. Hij kon trefzeker verwoorden welk proces zich in zijn
hoofd afspeelde. Als hij zelf over zijn steeds verder gaande ziekte sprak, dan zei hij altijd: “ik ben
het al vergeten, voordat ik het heb geweten”. Dat vond ik altijd zo bijzonder verwoord over wat
dementie in het hoofd van mensen kan doen. Ik ben het al vergeten voordat ik het heb geweten

 Maar als je naar psalm 139 luistert, kun je het omgekeerde zeggen
U God hebt het al geweten, vóórdat ik het kon weten....
Dat is heel wat anders
Hij is zo dichtbij
God is er gewoon altijd. Alom tegenwoordig.
Alwetend en dat in een hele persoonlijke intieme relatie met ons.

 Psalm 139, lees hem vooral zelf nog eens na, eindigt met precies dezelfde woorden als waarmee
de psalm begon. Alleen zij de woorden nu geen intensdankbaar getuigenis, maar zijn ze opeens
een gebed geworden:
Heer in die keuze die wij elke dag weer hebben, alstublieft
 doorgrondt mij
 ken mijn hart Heer
Zie of ikzelf ook niet de verkeerde weg op ga
Laat mij geen doodlopende weg inslaan
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Leid mij op de weg, die naar de waarheid en het leven leidt
Weg, waarheid, leven
 Doorgrond mijn hart
Ken mijn gedachten
En leid mij naar Hem, die weg, waarheid en leven was
Leid mij naar Jezus   amen

 ds. Hans van Ark

Schilderij van Marc Chagall over het boek der psalmen

De zomervakanties zitten erop
Velen trokken erop uit, anderen bleven thuis, maar nu de scholen weer begonnen zijn, zien we
overal in Vorchten en omstreken de huizen weer tot leven komen. Degenen die dit jaar thuis
bleven, konden ‘genieten’ van Nederland waterland. Wat een nattigheid. Wel goed voor het land
overigens. Bij ons thuis schoot het gras de grond uit, zeker omdat ik begin juli nog een keer extra
bemest had. De robotmaaier kon al dat snelgroeiende gras niet aan en uiteindelijk brak zelfs een
van de wielen af. Teveel nat gras. Maar toen zaten wij al hoog en droog in Frankrijk. Dankzij een
aardige en oplettende buurman met een zitmaaier lag het land er weer straks bij toen we
thuiskwamen.
Hoe uw zomer ook was, nat, droog, vrolijk, zorgelijk, ik hoop dat u de tijd hebt gevonden om wat tot
rust te komen. Op adem te komen. Daar gaat vakantie over, het woord vakantie is afgeleid van het
Latijnse vacare, leeg worden. Om vervolgens weer met nieuwe energie aan het seizoen te
beginnen. Die energie hoeft u ook niet allemaal uit uzelf te halen. Een gelovig mens weet dat het je
ook geschonken wordt, je hoeft het niet allemaal uit je eigen tenen te halen. God zij dank niet. Hij
zelf trekt met ons mee, een nieuw seizoen in.
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Pastoraat
Attie Draaijer (Wolbertsdijk 2b) is geopereerd aan haar schouder. Die operatie was pittiger dan
voorzien en duurde ook veel langer dan gedacht. Maar gelukkig mocht ze toch snel weer naar huis,
waar ze nu dapper aan het revalideren is. Ik heb met eigen ogen gezien, hoe dat ze met verve
doet. Om Attie’s woorden zelf te citeren: alle dank aan onze hemelse Vader.

Ds. Erik Kolkert (Erik en Joke wonen in de pastorie van Vorchten) werd in Twente geopereerd aan
zijn hart, het ging om een ingrijpende open hart operatie. Erik onderging het allemaal in geloof en
nog mooier, hij mocht ook in geloof en met dankbaarheid inmiddels weer huiswaarts keren. Joke
en Erik ontvingen al de bloemen uit de kerk en daar zijn ze de gemeente zeer erkentelijk voor. Alle
zegen toegewenst bij het verdere herstel.

Gerrie van de Vosse (Papelandsweg 7) is zondag 27 augustus opgenomen in het ziekenhuis met
epileptische aanvallen. Er zal een onderzoek plaatsvinden.  

Herbevesting ambtsdragers
In juni heeft de kerkenraad het rooster van aftreden van de ambtsdragers in de kerkenraad van
Vorchten vastgesteld. Toen bleek dat in 2022 al twee ambtsdragers herbevestigd hadden moeten
worden en in 2023 één ambtsdrager. Dat gaan we nu in 1 keer doen en wel op zondag 3
september.
Dan zullen Johan Vorderman als ouderling, Bert Draaijer als diaken en Marina de Velde als
ouderling herbevestigd worden. Deze drie ambtsdragers hebben daarmee ingestemd. Daar zijn we
blij mee, want dat is niet vanzelfsprekend. Het werk van een ambtsdragers is mooi, maar soms ook
moeilijk. Fijn dat ze alle drie weer ‘ja’ willen zeggen voor een nieuwe periode.  

 Ik weet uit ervaring, dat sommige gemeenteleden deze diensten mijden, omdat ze bang zijn dat
het te lang gaat duren. Dat is niet zo, bevestigingsdiensten duren bij mij niet langer dan een
normale dienst en die duren al niet zo lang. Bovendien, hoe mooi is het om als gemeente rond uw
eigen ambtsdragers te staan op zo’n belangrijk moment. Van harte welkom dus.

Startzondag
Op zondag 1 oktober vindt de Startzondag in Vorchten plaats. Het thema is ontleend aan het
landelijke thema “Ga je mee?”
Evenals vorig jaar willen we na afloop van de dienst weer uitvoerig met elkaar koffie drinken met de
zogeheten GEMEENTEBAKKERIJ.
 Iedereen wordt uitgenodigd een lekker eigen thuis al gebakken baksel mee te nemen, zodat we
weer een lange tafel met heerlijke koeken en taarten krijgen. Doet u weer mee?
 Welkom na afloop van de dienst in de gemeentebakkerij!
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Heidag
Een keer per jaar hebben we met de kerkenraad een heidag. Dan nemen we de tijd om ons te
bezinnen op het komende jaar en de vragen waar de kerk van Vorchten het komende jaar voor
staat. We doen dat meestal gewoon in Vorchten zelf. De volgende heidag staat gepland op zaterdag
3 september aanstaande.
 Waarom heet dat eigenlijk heidag, vroeg vorig jaar een van de kerkenraadsleden, want er is hier
helemaal geen hei? Had-ie-wel-een-punt. Veel organisaties en bedrijven trekken er zo nu en dan met
hun medewerkers een dagje op uit op te brainstormen, vaak gebeurt dat op een rustige locatie, in
het bos of ergens op de hei. Daar is ooit door iemand in Nederland dat woord heidag bij bedacht,
vandaar. 

 In Vorchten is geen hei, maar gelukkig zoveel andere mooie natuur, dat het vast goed gaat komen.
Even serieus: mocht u ons nog iets mee willen geven voor het komende seizoen, iets wat in onze
gemeente volgens u meer aandacht behoeft, laat het aan een van de kerkenraadsleden weten, dan
nemen we dat mee tijdens onze ‘heidag’.

De gladiolen
 Weet u het nog? Op 12 maart van dit jaar hadden we een Open Deur Dienst, op dat moment waren
de afschuwelijke aardbevingen in Turkeije actueel. Wonderlijk overigens, hoe snel dat ook weer weg
zakt in ons collectieve geheugen……Het thema van die Open Deur Dienst was ‘de aarde beeft, de
aarde bloeit’. Na afloop van de dienst kregen alle bezoekers een bol van een gladiool mee met de
opdracht, doe je best, en stuur een foto als t-ie in bloei staat.
Welnu, hieronder volgen de inzendingen:

Fam. Töpfer                         Fam. Dijkhof                         Vriendin van ….              Fam. Smit        
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Fam. Aalberts                  Fam. Van Ark                          Jenny Ordelman                    Fam. Draaijer 

 

Fam. van Oorsponk              Fam. Vorderman

Persoonlijk
Op 26 augustus hopen Jenny en ik 45 jaar getrouwd te zijn. Dat schijnt een saffieren huwelijk te
heten, nou ja, het zal wel. We begonnen in 1978 met ons tweeën, nu zijn we met twintig. We
vierden het deze zomer samen in Frankrijk en het was daar goed toeven. Dankbaarheid is het
enige woord dat ons past, dankbaarheid aan God dat dit mogelijk is, maar wel in het bescheiden
besef dat niets vanzelfsprekend is.

 Op 3 september is er na de kerkdienst koffiedrinken en dan willen we u graag trakteren op iets
lekkers bij de koffie! Wees welkom!

Hartelijke groet van ds. Hans en Jenny van Ark
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de classicale vergadering Veluwe bestaat vijf jaar
onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, is benoemd voor een nieuwe termijn van vijf jaar
onze preses, Martin Morsink, treedt aan het einde van dit jaar af en wordt opgevolgd voor ds.
Gerben Westra
de voorzitter van het classicaal college voor de visitatie, ds. Erik Schuitemaker, is benoemd
voor een nieuwe periode van vier jaar

5 jaar classicale vergadering Veluwe
Het is goed om te gedenken en dankbaar stil te staan bij wat God geeft. We hebben daar
verschillende redenen voor.

                             vrijdag 22 september
                             Grote kerk in Harderwijk ontvangst vanaf 14.30 uur
                             aanvang viering 15.00 uur
                             na afloop ontmoeting om 17.30 uur is een buffet in 
                             de Wheme (naast de kerk)
                             opgeven voor 7 september bij cvVeluwe@kpnmail.nl

 Het programma is als volgt:

 
 

De Grote kerk is een kruis-basiliek in gotische stijl. De eerste delen stammen uit de 14e en 15e
eeuw. Er is veel te zien. Hiernaast zie je een stukje van de kruisbogen. Tijdens de informele
ontmoeting is er gelegenheid voor een rondleiding met een gids.

We vinden het fijn om u en jou te ontmoeten. Van harte welkom!

    Gerrit Bok, ondersteuning scribaat

14.30 uur

15.00 uur 

15.10 uur

15.30 uur

15.50 uur

16.20 uur

17.30 uur

19.00 uur

ontvangst in de Grote kerk

opening door de preses Martin Morsink gevolgd door samenzang

pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen spreekt over 5 jaar classicale vergadering Veluwe
van binnenuit bekeken gevolgd door samenzang

ds. Arnolt Stijf spreekt over 5 jaar classicale vergadering Veluwe vanaf de zijlijn
bekeken gevolgd door samenzang

dr. Wilbert van Iperen leidt de vesper

informele ontmoeting in de omloop in de kerk

deelnemers aan het buffet gaan naar de Wheme, andere genodigden gaan naar huis

einde van het samenzijn



Gemeenteleden,
Zoals sommigen van jullie al wel weten , hopenwij in september weer af te reizen met ons gezin
naar Nederland..
Ook staan er de vele bezoekjes weer op het programma, en willen ook graag u als gemeente
ontmoeten. 
In overleg met de diaconie staat dit bezoek op 
zondag 24 september gepland .
Wij willen u bijpraten en beelden laten zien na de 
dienst ,onder het genot van een kopje koffie/thee 
met wat lekkers erbij over het werk wat wij mogen 
doen onder Gods leiding. 

Wij hopen u persoonlijk te mogen ontmoeten 
 familie Teekman

KOFFIE/THEE OCHTENDEN VOOR IEDEREEN 
Ook in het nieuwe seizoen willen we elkaar weer ontmoeten op een aantal woensdagen.
De deur staat open voor iedereen uit Veessen, Vorchten en omgeving.
Het is altijd een gemoedelijk samenzijn. Een moment van gezelligheid waar lief en leed gedeeld
kan worden maar waar niets moet! ,daarom heet het ook ONTMOETEN 😊
Wees welkom op de volgende DATA in de Boerbrink om 9.30
Woensdag 6 september TRAPPEN we letterlijk af met een fietstocht, verzamelen bij de Boerbrink
in Veessen.
4 oktober, 1 november, 22 november, 20 december KERSTVIERING, 17 januari, 14 februari, 27
maart PAASVIERING, 17 april, 1 mei GEZAMENLIJK UITJE.

We zien jullie graag !!

Hartelijke groet Hennie Mulder 0578 631489
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Het weer in de zomer van 2023
Wat hebben we de laatste maanden veel verschillende weertypes langs zien 
komen in Europa. Enorme hitte, enorme hagelstenen, enorm veel regen in 
korte tijd, overstromingen, schade……..
Natuurlijk heeft ieder van ons zijn eigen voorkeur wat de 
weersomstandigheden betreft maar als ik al die weertypes heb 
geconstateerd mogen we met ons Nederlandse zeeklimaat nog niet zo 
klagen. 
Of zoals iemand tegen mij zei toen de tent op vakantie in elkaar stortte en 
dacht hoe nu verder haar zoon tegen haar man zei: ”zullen we proberen de 
tent weer op te zetten”? Stokken rechtgebogen en de tent leek weer op een tent, en het werd ondanks
die gebeurtenis een mooie vakantie. 
Je kunt als pessimist zeggen: ” de vakantie is niets geworden want de tent is in elkaar gestort”. De
optimist zegt: “ondanks dat de tent is ingestort hebben we na die tijd een mooie vakantie gehad”. 
In Spreuken 15 vers 15 staat: “Voor een arme is elke dag weer een kwelling, voor een blijmoedig mens is het
leven een feest”. 
Hoe was uw vakantie?

Johan Vorderman

Vakantiebijbelweek: alles andersom!

Dinsdag 15 augustus, het VBW-feest is begonnen!
De eerste dag meteen al 38 kinderen, wat veel! Het weer is mooi en we hebben er zin in!
Na het eerste deel van zingen, de poppenkast van Bob en Roos en het verhaal, gaan we op
Vossenjacht door Veessen!
De 'vossen' werden snel ontdekt en de kinderen maakten een woord van alle gekregen letters.

Woensdag en donderdag was het 2e deel, met beide ochtenden ruim 50 kinderen. Het bekende
huttenbouwen en mooie knutsels maken stonden op het programma.
Wat een ervaring onder de bouwers. Er stonden al snel flinke en stevige hutten, knap!

De donderdagavond was echt een feest! De avond is goed bezocht door allemaal lieve gemeenteleden,
opa's, oma's, papa's, mama's, vriendjes en vriendinnetjes.
Het goede doel was dit jaar voor Floor Huiskamp, zij vertrekt de eerste week van september naar
Ghana en gaat daar een bijdrage leveren aan de Stichting Blessed Home.
Er is een geweldig bedrag opgehaald van 1322,60 euro. Geweldig!

De zondag was de afsluitende dienst onder leiding van ds G Bleijenberg. Het thema deze dienst was,
'Jezus LEEFT!'
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Deze week hebben we allemaal verhalen mogen horen uit de bijbel waar alles andersom ging. Zo ook
deze zondag, Jezus staat op uit de dood, Hij leeft!

Wil je meer foto's of verhalen lezen over de vakantiebijbelweek? Neem dan een kijkje op de site van de
hervormde gemeente Veessen. 
https://www.hervormdegemeenteveessen.nl/vbw 

Nicolette Schouten

Collecte
10 september Zending Syrië
17 september Dorcas

Oppasrooster
`3 sept. Ashley en Ilona
10 sept. Gerdien
17 sept. Gerrieke en Sarah
24 sept. Ciska
 1 okt.   Gera en Anne

Schoonmaakrooster

De Verbinding week 38  18-23 sept. Dinie, Marry, Diane                                                                  
De kerk          week 36    4-9 sept. Gera, Lieneke, Ina, Marina
                
Koffie drinken na de dienst        
3 sept. fam. S. Vels (Epe) en fam. A. Veldwijk
1 okt.   fam. H. Wullink (Heerde) en fam. R. Schouten
5 nov.  fam. H.J. Dalhuizen en fam. H. van Norel 
 
De personen die koffie/thee schenken graag het aantal kopjes koffie en thee vermelden in de map
waar de afbeelding van de kerk op staat. Verder er voor zorgen dat inrichting er weer uitziet zoals op
de foto`s op de keukendeur.

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
 31 aug. 9.30 uur Zus en Zo    
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 6 sept. 9.30 Koffie ochtend Boerbrink met fietsen (zie artikel)
14 sept. 9.30 uur Zus en Zo
16 sept. 9.30 uur Uitje kindernevendienst (Blotevoetenpad Twello)
22 sept. 5 jaar classis Harderwijk (zie artikel)
28 sept. 9.30 uur Zus en Zo
 1 okt.   Startzondag ‘Ga je mee”?

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 21 september inleveren bij Johan Vorderman 

Uitnodiging bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld
Wij nodigen de senioren uit onze gemeente van harte uit voor de bijeenkomst van de PCOB op
woensdagmiddag 20 september om 14. 30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.
Deze middag komt Burgemeester Wiggers van de gemeente Heerde ons het een en ander vertellen
over de werkzaamheden van de burgermeester in Nederland en over zijn eigen ervaringen. Op 18
oktober hebben we een filmmiddag over Noorwegen.
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.
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Wilt u De Verbinding reserveren voor zorg dat u het op tijd reserveert.  

COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032          wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
Adri Veldwijk               06-53502803         adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061        hein.velsg@kerkvorchten.nl
Bert Draaijer                06-24145890       bert.draaijer@kerkvorchten.nl
Driesje Wonink            06-45671064       driesje.wonink@kerkvorchten.nl
Ouderlingen:
Hettie Töpfer               06 14354157        hettie.topfer@kerkvorchten.nl           Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831       johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216        marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672       scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privé 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten
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