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De strooien engel
 Wij leven van verhalen. Jezus zelf was een verhalenverteller. Hij noemde Zijn verhalen
gelijkenissen, maar het zijn en blijven verhalen om mensen iets duidelijk te maken. In een preek
vertel ik zelf ook wel eens een verhaal. Een verhaal blijft hangen. Deze donkere periode is bij
uitstek geschikt om elkaar verhalen door te geven. Bij een warme kop thee, genesteld op de bank.
Schemerend tussen licht en donker. Daarom het volgende verhaal over een oude man plus een
persoonlijke herinnering:

 De man is al oud. Hij vertelt graag over vroeger. Dan doen oude mensen wel vaker, over vroeger
vertellen. Niet dat alles toen beter was, maar wel anders. In je gedachten vervagen vervelende
dingen en blijven vooral de warme herinneringen hangen. Mooi is dat. “Toen ik nog maar een kind
was”, vertelt de man, “hing ik elk jaar een glinsterende zilverkleurige engel in onze kerstboom. Ieder
jaar hing die engel daar weer. Ook als het een moeilijk of verdrietig jaar was geweest, elke keer hing
ik die zilveren engel toch weer op.”
 Terwijl ik het begin van dit verhaal van de oude man hoor, moet ik zelf denken aan onze veel te
jong overleden schoonzus. Jaren geleden overleed ze volkomen onverwacht tijdens haar
zwangerschap samen met haar ongeboren baby. Het jaar daarvoor stuurde ze ons nog
onbekommerd een strooien engeltje. Die hebben wij altijd trouw in onze eigen kerstboom
gehangen. 

 Maar goed, terug naar de oude man. Hij vertelt dat in de loop van de tijd de verf van zijn zilveren
engel afbladderde en er stukjes afbraken. Maar elke keer repareerde hij de engel weer, verfde hem
voorzichtig bij en borg de engel dan weer zorgvuldig op. Vorig jaar viel zijn zilveren kerstengel aan
scherven. Zijn kinderen hadden gezegd, dat hij die oude kapotte engel nu maar eens moest
opruimen. Maar dat had de oude man niet gedaan. “Deze engel heb ik al van jongs af aan, ik ben er
aan gewend geraakt”. In plaats daarvan veegde hij de scherven bij elkaar en lijmde zijn engel
zorgvuldig. En zei met een glimlach: “Nu sta ik zelf op het punt in scherven uiteen te vallen. Maar ik
denk, dat God mij ook niet opruimt. Misschien is Hij ook wel aan mij gehecht geraakt en bergt Hij
mij straks ook zorgvuldig op, bij al die andere engelen............”

 En het strooien engeltje van onze eigen schoonzus? Dat is bij de laatste verhuizing kwijtgeraakt. Elk
jaar als we de kerstboom optuigen, hopen we hem toch nog weer onder in een oude doos tegen
te komen. Tot nu toe niet. Maar ach, waar zoeken we eigenlijk naar? De herinnering blijft, die is
warm en met een glimlach. Ze is immers geborgen, niet onder in een doos, maar boven........ bij
Gods engelen.

 ds. Hans van Ark
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Pastoraat
Dhr. Ton van de Vosse moest voor een dag opname naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij weer
thuis, de operatie is goed gelukt en hij hoopt de komende weken verder aan te sterken. Ook Gerrie
van de Vosse is thuis dapper en met goede moed bezig weer de oude Gerrie te worden. Er vindt
nog wel verder onderzoek plaats. Samen sterk!

Christine Rietberg die al heel lang veel pijn heeft, is nu in gesprek over een mogelijke
revalidatietraject. Dat vergt acceptatie en dat is ook een lange weg. We wensen haar en haar gezin
Gods nabijheid toe.

Mw. Bruggert (Marledijk) kwam te vallen en brak daarbij haar heup. Inmiddels verblijft ze in het in
Zandhove (afdeling Vuurpijl) in Zwolle en daar hoopt ze verder te revalideren, ook u sterkte
toegewenst.

Mw. Gerrie Draaijer (Revelingseweg) heeft veel rugpijn en wordt daardoor erg beperkt in haar
mobiliteit. Gelukkig is er goede zorg om haar heen, binnenkort is er overleg of er toch nog iets
gedaan kan worden. Valt niet altijd mee, als je alleen bent. Maar om het met de woorden van
voormalig koningin Wilhelmina te zeggen, eenzaam maar niet alleen!

Gift
Onderweg mocht ik een gift van 20 euro ontvangen, die ik bestemd heb voor algemeen
kerkenwerk, hartelijk dank.

Een nieuw begin
Dat is het thema van de kerstactiviteiten in Vorchten dit jaar. De Kerstmiddag, georganiseerd door
de activiteitencommissie staat in dat thema, dat geldt ook voor het Kinderkerstfeestop Kerstavond
en ook voor de Kerstdienst op Eerste Kerstdag. Deze rode draad door alle Kerstactiviteiten heen
laat zien, dat we geloven dat God elk jaar een nieuw begin met mensen wil maken. Daarom zond
Hij Zijn zoon Jezus Christus, een weerloos kind, geboren in een ook toen al keiharde wereld. Het
zou het begin zijn van een omwenteling van de verhoudingen. Wat klein is, wordt verhoogd, wat
verborgen is, wordt openbaar, wat niet meetelt in deze wereld, telt wel mee bij God.

Zo mag die uitnodiging ook dit jaar door iedereen verstaan worden. Misschien denk je soms bij
jezelf, doet mijn leven er wel toe, tel ik nog wel mee in deze harde wereld? Maar Gods stem klinkt
elk jaar opnieuw: een kind is ook voor jou geboren, Ik heb je Mijn zoon gegeven, en ook voor jou
geldt: Hij is jouw wonderbare raadsman, de Vredevorst in je leven! Welkom om dit geboortefeest
van de Heer samen dit jaar te vieren. Ook al bent u geen lid van de kerk van Vorchten, de deuren
staan open voor iedereen en drempels kennen we niet. Vandaar de uitnodigende flyer bij dit
kerkblad, neem vooral ook eens iemand mee.
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Kerkrentmeesters

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op maandag 1 januari wordt er ook een nieuw begin gemaakt met het nieuwe jaar 2024. Om 10.30
uur is er dan een samenkomst in de Verbinding. Met een korte viering, verzorgd door Marina de
Velde en Johan Vorderman en daarna koffie met oliebollen. Van harte welkom.

Op zondagmorgen 7 januari hoop ik dan weer in uw midden te zijn. Na afloop is er dan
koffiedrinken in de Verbinding. Met de oliebollen zijn we dan wel klaar, maar ik heb de kerkenraad
beloofd voor kniepertjes te zorgen, voor de liefhebber gevuld met slagroom. Het kniepertje is
vanouds een Twents product. Het plat gebakken wafeltje wordt warm opgerold in een rolletje.
Zoals het nieuwe jaar in januari ook nog opgerold voor ons ligt, we weten niet wat het zal brengen,
maar langzaam ontrolt het zich voor onze ogen.

 

 Ik wens u ook namens Jenny een gezellige en vooral gezegende decembermaand toe.

Vanuit de kerkenraad

- De begroting van 2024 wordt goedgekeurd en kan ingediend worden.
- De reacties op de pachtaanbiedingen zijn binnengekomen bij KKG. Door ziekte bij KKG heeft de
gunning nog niet plaatsgevonden.
Er bestaat binnen de PKN de zogeheten Solidariteitskas. Elk belijdend lid van de PKN betaalt daar
jaarlijks een bijdrage aan. Deze kas is bedoeld om gemeentes in bijzondere financiële
omstandigheden of bij missionaire projecten te ondersteunen. Adri heeft een Webinar hierover
meegemaakt. We onderzoeken de mogelijkheden of we dit kunnen aanwenden voor bijv. de
restauratie van de kerk en/of voor het dagelijks openstellen van de kerk.
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Diaconie 

Pastoraat 

Predikant 

- Restauratie kerk: op verzoek van de provincie is de begroting opgeschroefd van 510.000 naar
538.000 en opnieuw ingediend. Als er goedkeuring van de provincie komt kunnen verdere plannen
worden gemaakt.
- Er is een overeenkomst met Veessen afgesloten over het gezamenlijk gebruik van de nieuwe
printer.
- Het plaatselijk regelement is nu definitief en wordt op de website geplaatst.

- IDO: Onze diaconie is betrokken bij het Interkerkelijk Overleg Diaconie (IDO) in Heerde. Op de
laatste vergadering was er aandacht voor Stichting Present Heerde/Epe. Present vraagt of de
diaconieën vrijwilligers kunnen leveren voor diverse acties (bijv. huizen/tuinen
opknappen/schoonmaken) en of ze een financiële bijdrage kunnen leveren. 
Ook verzorgt het IDO Kinderpakketten voor 175 kinderen uit gezinnen in de gemeente Heerde die
het niet breed hebben. Voor meer informatie zie de website: kerkpleinheerde.nl/ido. 
- Er zijn 27 mensen van 70 jaar en ouder in de gemeente, zij kunnen in december een kerstbakje
van de diaconie verwachten. 

Het thema voor Kerst is “Een nieuw begin”. Alle samenkomsten zullen in het teken van dit thema
staan. Meer hierover elders in dit kerkblad.
-‘Maak ze sterk’ is de titel van een boekje over het opvoeden van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Jet Weeda zal begin volgend jaar samen met Rosalie Dekker uit Heerde een cursus van zes avonden
geven naar aanleiding van dit boekje. Meer hierover elders in dit kerkblad.
- Op 1 januari zal er een korte viering in de Verbinding zijn met aansluitend een gezellig samenzijn.
  Jeugd  
- De eerste zondag van december komt de Alpha groep weer bij elkaar. Hans van Ark zal dan
aanschuiven om met de jongeren te praten over de belijdenisgroep die in januari van start zal gaan.

- Aandacht voor Eeuwigheidszondag 26 november.
- Volgende keer komt classispredikant Ds. van Iperen ons bezoeken tijdens de vergadering. We
bespreken hoe we dit kunnen/moeten voorbereiden 
- Tijdens de eerste zondag in het nieuwe jaar, 7 januari zal Hans van Ark zorgen voor kniepertjes met
slagroom.

Ontvangen 
Ontvangen bij huisbezoeken door de ouderlingen:
€20.- en €10.- 

5                  December  2023 - Het Vorchter Kerkblad



Verslag gemeenteavond 15 november 2023 - Kerk naar buiten
We hadden een goede opkomst op de gemeenteavond. Emiel heette ons van harte welkom,
opende met gebed en daarna heeft Hans de gemeenteavond ingeleid met een mooi lied en een
gedeelte uit de Bijbel. We gingen verder met een overzicht van het afgelopen jaar en de plannen
voor het komende jaar. We werden hierover geïnformeerd door pastoraat (ouderlingen en
predikant), diaconie en kerkrentmeesters. De financiën kwamen ook aan bod en er was
gelegenheid om vragen te stellen. Het thema van deze avond was 'Kerk naar buiten'. Hans gaf
hierover een inleiding en liet een filmpje zien. Het is nog niet zo gemakkelijk om aan je eigen
dorpsgenoten het gesprek over geloof en kerk te beginnen. Hoe doe je dat. We kregen hiervoor
wat handreikingen en daarna gingen we zelf aan de slag. In groepjes van twee een elkaar vertellen
wat geloof voor je betekent. De één was de 'niet-kerkganger' en de andere de 'kerkganger'. Daarna
werden de rollen omgedraaid. Het waren levendige en mooie gesprekken. En nu proberen om dat
gesprek op gang te krijgen in je eigen omgeving! Na de afsluiting hebben we onder het genot van
een hapje en een drankje nog gezellig nagepraat.
De kerkenraad kijkt terug op een geslaagde gemeenteavond met betrokken gemeenteleden in een
fijne en goede sfeer met elkaar. Ook dat maakt onze kerk mooi en aantrekkelijk en hopelijk gaan
meer mensen dat ervaren.

Beleidsplan
Als gemeente zijn ruim een jaar bezig geweest met ons beleidsplan (wat voor kerk willen we zijn) en
plaatselijk reglement (hoe gaan we met elkaar om). Deze documenten zijn nu definitief vastgesteld
door de kerkenraad op 31 oktober jl. We hebben de documenten geplaatst op onze website bij de
pagina 'Wie zijn wij' https://kerkvorchten.nl/wie-zijn-wij
In de tekst op die pagina zijn links opgenomen en door er daarop te klikken worden de
documenten geopend. Voor diegenen die een papieren versie wensen kunnen zij dit opvragen bij
de scriba.

Met vriendelijke groet, 
Adri Veldwijk 
Kerkrentmeester Hervormde Gemeente Vorchten 
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Opendeurdienst
Zondag 12 november was de Open Deur Dienst met medewerking van het koor Shine & Testify uit
Wapenveld. Dit koor heeft een nieuwe dirigent: mevr. Jenny van Ark (ons wel bekend). Het
onderwerp was "De maaltijd is geslaagd als......." uit Lukas 14. Hans van Ark heeft daar de
overdenking over gehouden met de oproep om eens iemand uit te nodigen die alleen of eenzaam
is. Het koor heeft een aantal mooie liederen gezongen en ook de samenzang verzorgd met de
aanwezigen. Er was een goede opkomst in de kerk en de collecte heeft € 91 opgebracht. 
 
Volgende Open Deur Dienst is op zondag 10 december. Dit wordt een RUM dienst! RUM staat
voor Roept U Maar. We gaan veel bekende liederen zingen die de aanwezigen zelf mogen
uitzoeken. Het zijn voornamelijk Kerst- & Adventsliederen: we gaan richting Kerst en ook de kerk
zal in kerstsferen zijn. Het thema is "De goede Herder". De muzikale begeleiding wordt bijzonder.
De organist Tjaco van de Weerd gaat de samenzang begeleiden. Het bijzondere is dat Tjaco geheel
blind is en toch geweldig kan orgelspelen. Komt het horen! Meer over Tjaco lees je hier:
https://tjacovanderweerd.nl/tjaco/ We beginnen om 16.30 uur. Daarvoor is er koffie/thee/fris.
Nodig je kennissen en vrienden uit om te komen. 

Kerstmiddag
Hierbij nodigen wij u uit voor onze kerstmiddag in de Verbinding.
We vieren deze middag op 19 december en beginnen om 14.30 uur. We drinken koffie of thee en
zingen en luisteren naar het kerstverhaal.
Aan het einde nuttigen we een broodmaaltijd.
Opgeven voor 16 december bij Gerrieke van Noorel 
Tel: 06-23266377 

Groetjes van de activiteitencommissie
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Tijdsduur: Zes avonden van twee uur 19.30-21.30 uur.
Data: Donderdag 1 februari, 8 februari, 15 februari, 29 februari, 7 maart en 14 maart.
Doelgroep: Ouders/opvoeders van kinderen van 0-11 jaar 
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Materiaal: Werkboek, eventueel het boek Maak ze sterk
Kosten: Per echtpaar 25 euro
Locatie: het MFC de Verbinding in Vorchten
Opgeven en vragen: Jet Weeda 06-30171878 / ageikelboom@hotmail.com

Cursus voor ouders en verzorgers, 

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in 
razendsnel tempo ontwikkelt. Dat vraagt veel van hen, maar 
ook van hun ouders/opvoeders! Voor hen is het soms zoeken 
naar de juiste begeleiding van hun kind naar volwassenheid. 
Maar je staat er niet alleen voor en je kunt veel betekenen, 
zeker ook als ouders met elkaar.

Aansluitend bij het boek, Maak ze sterk, heeft Generatio een 
cursus voor ouders/opvoeders ontwikkeld met praktische 
handvatten vanuit een Bijbels fundament. Door verschillende 
opdrachten, werkvormen, denktriggers, gespreksvragen en het
uitwisselen van ervaringen krijg je een frisse blik en nieuwe 
ideeën om te werken aan de weerbaarheid van jouw kind(eren). Daarnaast wordt er gebouwd aan
onderling contact en vertrouwen, zodat deelnemers elkaar ook na afloop van de cursus tot steun
en inspiratie kunnen blijven zijn. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: jij als
opvoeder, het gezinsleven, zelfvertrouwen, communicatie, grenzen, de invloed van vrienden, (sociale)
media en geestelijke weerbaarheid. 

Het is een cursus in groepsverband, bedoeld van ongeveer twintig deelnemers. Bij voorkeur
richten we ons tijdens deze cursus op de basisschoolleeftijd. Het is mooi als partners de cursus
gezamenlijk volgen, maar het is ook mogelijk om zonder partner deel te nemen. De cursus wordt
georganiseerd vanuit de hervormde kerk Vorchten (Jet Weeda) en TOV- gezin (Rosalie Dekker).

PRAKTISCH

De cursus bestaat uit zes avonden. Deelnemers krijgen een werkboek met opdrachten ter
verdieping en om praktisch aan de slag te gaan met de input van de avonden. 
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Collecte voor Stichting Present Epe-Heerde: geef gul!
Heeft u ook wel eens dat u een schrijnende situatie op televisie of YouTube ziet en denkt ‘Mensen die
het zo moeilijk hebben, zou ik graag willen helpen!' Arme gezinnen, eenzame ouderen, mensen met
een fysieke of verstandelijke beperking. Maar hoe? Stichting Present Heerde-Epe helpt vrijwilligers om -
in groepsverband- hulp te geven aan mensen die dat nodig hebben.

Alternatieve invulling van uw kringavond
Wilt u met een groep collega’s, kerkgenoten, vrienden of met uw gezin iets doen voor anderen?
Misschien wel met uw kring binnen de kerk? Stichting Present heeft contacten met maatschappelijke
organisaties (denk aan verzorgingstehuizen, nieuwkomers, ambulant begeleiders, bewindvoerders,
jeugdzorginstellingen) en koppelt uw aanbod aan een hulpvraag. Zo kunt u meedoen aan een praktisch
of sociaal project. Bij een praktisch project kun je denken aan opruimen, schilderen, verhuizen,
schoonmaken of een tuin opknappen. Bij sociale projecten gaan mensen bijvoorbeeld samen
wandelen, spelletjes doen, knutselen of koken.

Financiële bijdragen zijn ook welkom
 Met uw bijdrage kan stichting Present het voor nog meer mensen in Heerde en Epe mogelijk maken
om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze eigen lokale maatschappij. Of meld u met een groep
aan via www.presentepe-heerde.nl.

Collecte
10 december Oeganda: kansen voor kinderen
17 december Kinderen in de knel

Oppasrooster
DECEMBER
3      Ashley - Ilona
10    Karlijn
17    Hanneke - Anne
24    Henriet
31    Gera
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Schoonmaakrooster

De Verbinding   week 50 11-16 dec. Dinie, Merry, Diane 
De kerk              week 52  25-30 dec. Hettie en Korrie                                
            
Koffiedrinken na de dienst        
3 dec. fam. H. Wullink (Heerde) en fam. H.E. Colijn
7 jan. Germa en Dora Smit en fam. G.W. van de Weg
4 febr. Fam. G. van Werven Losweg 2 en Nieske Kas
 
De personen die koffie/thee schenken graag het aantal kopjes koffie en thee vermelden in de map
waar de afbeelding van de kerk op staat. Verder ervoor zorgen dat inrichting er weer uitziet zoals op de
foto`s op de keukendeur.

Agenda Locatie: De Verbinding tenzij anders vermeld
3 dec. 11.30 uur 16+ jongeren in de Verbinding
6 dec. 18.45 uur Follow Me
7 dec.  9.30 uur Zus en Zo
10 dec. 16.30 uur Opendeurdienst in de kerk
11 dec. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23 
14 dec. 19.00 uur Handwerkcafé
18 dec. 20.00 uur Mannenavond
19 dec. 14.30 uur Kerstmiddag ouderen (inloop vanaf 14.15 uur)
20 dec. 18.45 uur Follow Me
21 dec.  9.30 uur Zus en Zo
22 dec. 19.30 uur Dickenskoor in de kerk (zie informatie elders in dit kerkblad)
24 dec. 19.00 uur Kinderkerstfeest in de kerk
27 dec. 19.00 uur Winterwandeling georganiseerd door MFC 
1 jan. 10.30 uur Nieuwjaarsontmoeting in de Verbinding 
4 jan.   9.30 uur Zus en Zo
6 jan. 19.30 uur Nieuwjaarspubquiz georganiseerd door MFC 

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 28 december inleveren bij Johan Vorderman 
J66vor@gmail.com
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032          wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
Adri Veldwijk               06-53502803         adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061        hein.velsg@kerkvorchten.nl
Bert Draaijer                06-24145890       bert.draaijer@kerkvorchten.nl
Driesje Wonink            06-45671064       driesje.wonink@kerkvorchten.nl
Ouderlingen:
Hettie Töpfer               06 14354157        hettie.topfer@kerkvorchten.nl           Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831       johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216        marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672       scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privé 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten

Wilt u De Verbinding reserveren? Zorg dat u het op tijd reserveert.  
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