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Ten geleide
In de Kerstpreek vertelde ik, dat ik verwacht, dat we in ons eigen land gure tijden tegemoet gaan in
2024. Tijden, waarin het dienen van het eigenbelang belangrijk wordt dan het dienen van het
belang van de naaste. Gelukkig stijgt God met Kerst vierkant boven al ons gedoe uit en wil Hij elk
jaar een nieuw begin met ons maken. Hij komt zelf in deze wereld in de persoon van Zijn zoon
Jezus. Maar het blijft elk jaar weer een strijd. Daarover aan het begin van 2024 een verhaal. Let wel,
het is een verhaal, maar wel eentje met een moraal.
De ‘duivel’ hield een wereldwijde conferentie met zijn slechte makkers. In zijn speech zei hij: “We
kunnen de christenen er natuurlijk niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze
er niet van weerhouden in hun bijbel te lezen. Zodra ze Jezus aannemen, is onze macht over hen
verbroken. Dus laat ze maar naar hun kerken en bijeenkomsten en jeugdclubs gaan. Maar zorg
ervoor dat ze voortdurend te weinig tijd hebben. Zorg dat ze geen tijd hebben om te werken aan
een eigen relatie met Jezus. Geen tijd ook, om iemand anders over Jezus te vertellen. Dit is wat
jullie moeten doen, zei de duivel. Leid ze af en blijf volhouden.” “Hoe moeten we dat doen?”,
vroegen de slechte makkers van de duivel. ”Houd ze bezig met het nutteloze van het leven”, zei de
duivel. “Verzin zoveel mogelijk dingen om hun gedachtes af te leiden. Geef ze allemaal een mobiele
telefoon en maak ze daar vervolgens compleet afhankelijk van. Zodat ze geen uur meer zonder
hun mobiel kunnen. Zodat ze per dag zoveel mogelijk tijd op hun schermpjes spenderen. Verleid
ze zoveel mogelijk te willen kopen en te lenen. Overtuig ze ervan dat mannen en vrouwen allemaal
zoveel mogelijk moeten gaan werken. Omdat ze anders hun leningen niet meer kunnen betalen en
hun hypotheken niet meer kunnen aflossen. Zet ze het liefst de hele dag achter de computer.
Overstelp ze de klok rond 24 uur lang met nieuws. Laat hun mailboxen volstromen met mailtjes en
bestelformulieren om nieuwe gratis producten/diensten te kopen die valse hoop geven. Het zal
hun gedachten afleiden. Waardoor ze geen tijd over hebben om met elkaar door te brengen.
Zodat families uit elkaar vallen en de mensen zelfs in hun eigen huizen geen rust meer zullen
vinden. Stimuleer hun gedachten zo, zodat ze die ene stille stem niet zullen horen en ze vanzelf
breken met de eensgezindheid met Christus. Het zal werken!” 
 Het verhaal gaat rond, dat sinds deze opdracht de kwade machten in deze wereld proberen overal
christenen zo te overstelpen, dat ze te weinig tijd hebben voor hun gezin en voor God. En geen tijd
meer om anderen over Jezus te vertellen. 
 Weet u waar ik me zorgen over maak? Dat het nog werkt ook! Ik zie het dagelijks om me heen, ik
merk het aan mezelf, het werkt echt. 
Wie gaat er in 2024 winnen in úw leven? 
De ‘ik-heb-geen-tijd-voor-een-ander-macht’ of het koningschap 
van Jezus? 

ds. Hans van Ark
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Nieuwe zoekersgroep
Op zondag 7 januari na de ochtenddienst starten we met een nieuwe zoekersgroep. Mensen (jong
en oud) die eens in de veertien dagen willen nadenken over de vragen, die ze hebben rond geloof,
bijbel en kerk. Iedereen van harte welkom. Deze zoekersgroep komt eens per veertien dagen (data
in overleg te bepalen) samen tot aan Pasen. Het mooie van een zoekersgroep is, dat je zelf bepaalt
waar je het over wilt hebben. We verzamelen tijdens de eerste bijeenkomst jullie vragen en
voorstellen en dan maak ik per keer een programma op basis van jullie wensen. Met Pasen beslist
je pas, of je eventueel door wilt in de belijdenisgroep, die dan tussen Pasen en Pinksteren bij elkaar
komt. Van harte welkom zondagmorgen 7 januari zo na de koffie in de Verbinding rond een uur of
twaalf. Wil je eerst nog een keer erover praten, dat kan, bel me dan even, ds. van Ark (0621879108)

Maar liefst drie huwelijks jubilea in de afgelopen periode!
Het echtpaar Nieuwenhuis-Wonink (Bornkamp 76 in Heerde) was 12 ½ jaar getrouwd. Dat is
tegenwoordig al heel wat, als je dat kunt zeggen. We hopen dat jullie samen met je kinderen een
mooie dag gehad hebben. Proficiat namens de gemeente.
Het echtpaar Bekamp-de Witte (Hondenhoekseweg 1) mochten veertig jaar getrouwd zijn. Veertig
is bijbels gezien het getal van de voorbereiding (denk bijvoorbeeld aan de veertigdagentijd). Veertig
betekent: het mooiste is nog in aantocht! Dat wens ik jullie van harte toe
Het echtpaar Wonink-Barneveld (van Voorstweg 12 in Vorchten) mocht 55 jaar getrouwd zijn. Vijftig
jaar kon destijds helaas niet goed gevierd worden in verband met ziekte in de familie, maar nu
konden jullie in dankbaarheid met wie je lief en dierbaar zijn deze prachtige dag gedenken. Ook
van harte Gods zegen toegewenst.

Hartelijk dank voor de prachtige kerstkaarten
 die we vanuit de gemeente mochten ontvangen. We hebben de gewoonte, om ieder gemeentelid,
die ons een kaart stuurt, er ook eentje terug te sturen. Jenny is daar dagen druk mee. Al sinds jaar
en dag doen we dat met een foto van onze kleinkinderen, dat zijn er inmiddels tien en daar gaan
we vrolijk mee door, zolang zij dat leuk vinden. We wensen u en jullie veel Heil en Zegen toe voor
het nieuwe jaar. Een jaar met drie V’s: Veilig, Vredevol en Vreugdevol!

Ook namens Jenny, ds hans van ark
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Kerstbakjes
Ook dit jaar mocht de diaconie weer Kerst stukjes en een boekje (het Wonder van Kerst)
rondbrengen bij de gemeenteleden boven de 70 jaar.
Het is altijd een dankbaar gebeuren en om ook een praatje aan de keukentafel te maken.

We willen ook dankzeggen voor de giften die we in ontvangst mochten nemen. Totaal €62,-

De diaconie wenst u allen een gezegend 2024.

Het Vorchter kerkblad
Het kerkblad wordt gelijk met de Schaapskooi in heel het dorp 
rondgebracht. We mochten hiervoor een gift ontvangen van €25,00
Hartelijk dank
 

De Kerstmiddag 19 dec. 2023
Op een sfeervolle ouderenmiddag vlak voor Kerstmis werden wij allemaal van harte verwelkomd in
de Verbinding, die prachtig versierd was met mooi kerstgroen en kaarsen die een gezellige gloed
verspreiden.
We kregen een kop koffie of thee met heerlijke eigengebakken lekkernijen.
Toen iedereen aan de lange tafels had plaatsgenomen werden we nogmaals van harte verwelkomd
en Gerdien opende met gebed.
Een aantal vaste vrijwilligers had deze middag voorbereid.
Het thema dit jaar was “Kerst, een nieuw begin” en deze gedachte zorgde voor een betekenisvolle
bijeenkomst.
We hebben samen hele mooie kerstliederen gezongen onder begeleiding van prachtig orgelspel
door Albert Dijkslag.
Het kerstevangelie werd gelezen door Diane.
Een prachtig gedicht “Alfa en Omega” werd gelezen door Driesje.
De meditatie door Hans van Ark.
Het verhaal van vadertje Panov, die zo graag iets voor anderen wilde doen, maar hij dacht, hoe
dan? Dat kan ik niet.
Maar hij liet wel een verkleumde straatveger binnen en even later een verkleumde jonge moeder
met een baby, die hij te eten geeft. En dan leest hij s`avonds een stukje in de Bijbel, waarin Jezus
zegt: “Wat je voor mijn minste broeder hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan. Wat een
bemoediging, zo kunnen wij ook iets voor anderen betekenen.
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Daarna hebben we geluisterd naar het 
lied: “Licht in de nacht”, prachtig!
Janny Vels had een hele mooie vrije 
vertelling met een emotioneel einde, 
die maakte veel indruk.
Daarna hebben we genoten van een 
heerlijke soep gemaakt door Attie 
Draayer en konden we ons tegoed 
doen aan een overvloedige 
broodmaaltijd in buffetvorm.
Tot slot hebben we het Ere zij God gezongen.
Diane deed nog een dankwoord en iedereen 
ging blij en voldaan weer huiswaarts.
Het was een heerlijk Kerstmiddag. 

Wim van de Weg
                      
           

 
Vanuit de Kerkenraad 

Tijdens de vergadering in december is onze classis predikant Wilbert van Iperen bij ons op bezoek. 

We hadden een goed gesprek waarin we allemaal ruimte kregen te vertellen hoe we ertoe gekomen
zijn om ons ambt te aanvaarden. Daarna bespraken we kort het functioneren van ons als
kerkenraad en ons gemeentezijn. We zijn blij dat we als kerkenraad een plezierige onderlinge
samenwerking ervaren en hopen dat we dit uitstralen naar de gemeente. Voor ds. van Iperen was
het fijn een positief geluid te horen in een tijd die voor de kerk in het algemeen best zorgelijk is. 

Diaconie: 
De begroting van de diaconie is online gedeeld met de KR en goedgekeurd. 

De diaconie heeft kerstbakjes rondgebracht met een kaartje en het boekje “het wonder van Kerst”.
Dit werd door de ontvangers in dank aanvaard. 

Kerkrentmeesters: 
Er ligt een voorstel voor een extra scherm in de kerk zodat wie voor in de kerk staat ook mee kan
kijken. Het scherm op de kansel wordt verplaatst zodat de predikant niet met de rug naar de
gemeente zit als hij/zij op het scherm kijkt. Het scherm voor in de kerk wordt hoger geplaatst zodat
iedereen, ook als we staan, dit kan zien.
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Pastoraat: 
De Muziekgroep die op 10 december voor het eerst 
de samenzang begeleidde kreeg veel positieve 
reacties. We horen graag meer van hen in het 
nieuwe jaar. 

Tijdens de gemeenteavond was een idee geopperd om aan alle gemeenteleden twee kaarsen uit
te delen met een uitnodiging voor de activiteiten rondom Kerst. Er waren vrijwilligers die zich
hiervoor hadden opgegeven maar helaas waren we hiermee te laat. Volgend jaar beter! 

Op 3 maart zal de ochtenddienst een speciale kinderdienst zijn. Save the date! 

Predikant: 
Ds. Hans van Ark is op 3 december bij de Alpha groep geweest. Afgesproken is om in januari met
een zoekersgroep te starten, veel jongeren geven aan mee te willen doen. 

In 2026 zal het 850-jarig bestaan van Heerde worden herdacht. Het 800-jarig bestaan is indertijd
geopend in de kerk van Vorchten door kardinaal Alferink omdat de zelfstandigheid van Heerde hier
is begonnen. Er is een uitnodiging gekomen van ds. Sjaak Weststrate en Hans zal met hem contact
opnemen om Vorchten te vertegenwoordigen. 

Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans vindt plaats in januari. Vorig jaar heeft deze actie rond de € 24.000 opgebracht
en dat is 10% meer dan het jaar daarvoor. Daar zijn wij heel dankbaar voor. De brief voor dit jaar
wordt vanaf vrijdag 19 januari rondgebracht. Graag voor 26 januari inleveren. Dat kan via de post,
of in de brievenbus van de kerk, of aan een kerkenraadslid of je mag het komen brengen op 26
januari vanaf 19.30 uur in de Verbinding. Van harte welkom en de koffie staat klaar.
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Opendeurdienst
Open Deur Dienst is weer op 14 januari om 16.30 uur. Het thema is: ‘2024 - Zet je talenten in!’
Spreker is onze eigen predikant Hans van Ark en het koor Ichthus uit Heerde komt zingen.
Van harte welkom en neem je vriend of vriendin mee!

Oproep: Voorgangers in de kerk Vorchten
Het jaar 2024 is begonnen en wordt er gestart met het invullen van het preekrooster van 2025 en
het opvullen van de laatste plekken van 2024. De gemeente van Vorchten heeft naast de eigen
voorganger ds. Hans van Ark  ruimte voor gast sprekers/predikanten.                                                              
Hebt u/jij eens een voorganger gehoord en dacht die zou ik graag eens in Vorchten op de kansel
zien, geef de naam door aan Johan Vorderman.

Week van gebed
Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor
eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je
naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.
In Vorchten komen we van maandag 22 jan. t/m vrijdag 26 jan. bijeen in De Verbinding van 19.00-
19.45 uur. Kom je ook één of meerdere avonden meebidden?
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Cursus voor ouders en verzorgers, 

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in 
razendsnel tempo ontwikkelt. Dat vraagt veel van hen, maar 
ook van hun ouders/opvoeders! Voor hen is het soms zoeken 
naar de juiste begeleiding van hun kind naar volwassenheid. 
Maar je staat er niet alleen voor en je kunt veel betekenen, 
zeker ook als ouders met elkaar.

Aansluitend bij het boek, Maak ze sterk, heeft Generatio een 
cursus voor ouders/opvoeders ontwikkeld met praktische 
handvatten vanuit een Bijbels fundament. Door verschillende 
opdrachten, werkvormen, denktriggers, gespreksvragen en het
uitwisselen van ervaringen krijg je een frisse blik en nieuwe 
ideeën om te werken aan de weerbaarheid van jouw kind(eren). Daarnaast wordt er gebouwd aan
onderling contact en vertrouwen, zodat deelnemers elkaar ook na afloop van de cursus tot steun
en inspiratie kunnen blijven zijn. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: jij als
opvoeder, het gezinsleven, zelfvertrouwen, communicatie, grenzen, de invloed van vrienden, (sociale)
media en geestelijke weerbaarheid. 

Het is een cursus in groepsverband, bedoeld van ongeveer twintig deelnemers. Bij voorkeur
richten we ons tijdens deze cursus op de basisschoolleeftijd. Het is mooi als partners de cursus
gezamenlijk volgen, maar het is ook mogelijk om zonder partner deel te nemen. De cursus wordt
georganiseerd vanuit de hervormde kerk Vorchten (Jet Weeda) en TOV- gezin (Rosalie Dekker).

PRAKTISCH

De cursus bestaat uit zes avonden. Deelnemers krijgen een werkboek met opdrachten ter
verdieping en om praktisch aan de slag te gaan met de input van de avonden. 

Tijdsduur: Zes avonden van twee uur 19.30-21.30 uur.
Data: Donderdag 1 februari, 8 februari, 15 februari, 29 februari, 7 maart en 14 maart.
Doelgroep: Ouders/opvoeders van kinderen van 0-11 jaar 
Groepsgrootte: Ongeveer 20 deelnemers
Materiaal: Werkboek, eventueel het boek Maak ze sterk
Kosten: Per echtpaar 25 euro
Locatie: het MFC de Verbinding in Vorchten
Opgeven en vragen: Jet Weeda 06-30171878 / ageikelboom@hotmail.com
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Collecte
14 januari Binnenlands diaconaat
21 januari Alpha Vorchten

Oppasrooster
Januari
7       Gerdien                                            
14     Krista         - Sarah
21     Hanneke                                          
28     Gerrieke    - Evi                               

Februari
4       Gera           - Dora

Schoonmaakrooster

De Verbinding: week 2 > 8-13 jan. Jennie, Zwier, Driesje
De kerk: week 4 > 22-27 jan. Jannie, Marjolijn, Henriët 
            
Koffiedrinken na de dienst        
7 jan. Fam. G. van Werven Losweg 2 en fam. G.W. van de Weg
4 febr. Germa en Dora Smit en Nieske Kas
 
De personen die koffie/thee schenken graag het aantal kopjes (kannen) koffie en thee vermelden in de
map waar de afbeelding van de kerk op staat. Verder ervoor zorgen dat inrichting er weer uitziet zoals
op de foto`s op de keukendeur.

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
 7 jan. Na de koffie (circa 11.45/12.00 uur) Start zoekersgroep
 8 jan. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
10 jan. 18.45 uur Follow Me
14 jan. 16.30 uur Opendeurdienst in de kerk
15 jan. 20.00 uur Mannenavond
17 jan. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
18 jan.  9.30 uur Zus en Zo
24 jan. 18.45 uur Follow Me
22-26 jan. 19.00-19.45 uur Week van gebed
26 jan. 19.30 uur Telling Actie Kerkbalans 
 1 febr. 9.30 uur Zus en Zo
 1 febr.19.30 uur start cursus Maak ze sterk (info elders in het kerkblad)

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 26 januari inleveren bij Johan Vorderman 
Johan.vorderman@kerkvorchten.nl
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Wilt u De Verbinding reserveren? Zorg dat u het op tijd reserveert.  

COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      HenkJanDalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032          wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
Adri Veldwijk               06-53502803         adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061        hein.vels@kerkvorchten.nl
Bert Draaijer                06-24145890       bert.draaijer@kerkvorchten.nl
Driesje Wonink            06-45671064       driesje.wonink@kerkvorchten.nl
Ouderlingen:
Hettie Töpfer               06 14354157        hettie.topfer@kerkvorchten.nl           Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831       johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216        marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672       scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privé 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten
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Op woensdagmiddag 17 januari om 14.30 uur 
worden alle senioren uit onze gemeente van harte uit 
uitgenodigd voor de PCOB-bijeenkomst in het Trefpunt 
aan de Kanaalstraat te Heerde. De middag wordt 
verzorgd door Bart Sikkema van Wycliffe Bijbelvertalers. 
Aan de hand van zelfgemaakte fotoreportages vertelt 
hij over zijn reizen naar het zendingsveld van Wycliffe 
Bijbelvertalers. Hoe wonen de mensen daar, waarom 
willen ze graag een Bijbel in hun eigen taal en hoe gaat 
dat vertalen nu precies in z’n werk?
Met humor maar met een serieuze ondertoon voor het 
belang van het vertalen van de Bijbel, zorgen zijn verhalen 
ervoor dat jong en oud het gevoel krijgt dat ze zelf even op 
het zendingsveld zijn geweest.
U bent hartelijk welkom en de toegang is gratis. 
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