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Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk
Het landelijke thema van de Startzondag is dit jaar: “Als nieuw! Leven in het licht van Gods
koninkrijk”. Wie uitziet naar de toekomst die God ons beloofd heeft, kan er in het leven hier en nu
al iets van laten zien. Gods koninkrijk is niet alleen voor later of voor straks. Gods koninkrijk werkt
door in de huidige wereld, als wij althans daarvan de werkers willen zijn. 

Grote woorden, zegt u? Is ook zo. Daarom maar klein beginnen. Op wie bouw jij je leven? En hoe
ziet een ander daar dan wat van? Ik moet denken aan het prachtige lied ‘Neem mijn leven laat het
Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Laat mijn uren en mijn tijd, tot Uw lof en dienst bereid.’ Het lied is
twee eeuwen geleden geschreven door een Engelse dichteres, dochter van een dominee. Een
kwetsbare jonge vrouw, maar met een groot sociaal hart. Ik lees in theologische commentaren, dat
het lied misschien wat weinig diepgang heeft. Nou, daar ben ik het niet mee eens, het spreekt mij
juist erg aan, maar goed, ik ben nogal praktisch ingesteld. In het lied wordt bezongen, hoe God
onze handen mag nemen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot Uw werk. En dat Hij onze stem mag
nemen, opdat ons lied Hem hulde biedt. En zelfs ons zilver en ons goud, dat ik niets aan U
onthoudt. Het is dit laatste couplet, waarvan ik een dominee eens heb horen zeggen, nou, die
slaan we maar over, want dat doen jullie toch niet……… Het mooiste couplet vind ik het laatste,
Neem ook mijn Liefde Heer, ik leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan
U toegewijd. Het gaat dus uiteindelijk om jezelf!
Nee, je hoeft echt niet allemaal dominee of ouderling of zendeling te worden. Juist in je gewone
werk, dat we je nu al doet, waar je nu al mee bezig bent, mag je laten zien, dat jouw liefde voor God
bestemd is. Dat Hij ook jou mag inzetten, om iets zichtbaar te maken van Zijn koninkrijk in deze
wereld. Niet in grootse daden, maar juist in het klein kan dat zo prachtig.

We gaan het lied zeker zingen in de startdienst, het is lied 912 uit het Nieuwe Liedboek. We doen
in het wisselzang, dus je kunt thuis vast oefenen, de vrouwen/meisjes couplet 2 en 4 en de
mannen/jongens couplet 3 en 5 en 1 en 6 zingen we samen. Zo worden we samen: als nieuw!

1 Neem mijn leven, laat het, Heer',
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot Uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van Uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer', mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.
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4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat Uw Heil'ge Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer',
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.



Logo Jaarthema
De PKN lanceerde ook een logo bij het jaarthema, zie onderstaand. Er hoort de volgende
toelichting bij:

We leven mee……

Hennie Veldkamp-Augustinus (Evergunnedijk 14-1, 8181 SM Heerde) is thuis. Het is een Gods
wonder na alles waar ze deze zomer in het ziekenhuis doorheen moest. We zijn er stil van, veel
sterkte bij uw verdere herstel toegewenst.

Herman Jongerman (Bankenburgerweg 3, 8191 KJ Wapenveld) is bezig met chemokuren. Dat is een
pittig traject, het gaat om een serie van 12 kuren. We hopen dat dit verlichting mag geven. We
wensen de familie Jongerman Gods nabijheid toe in een moeilijke tijd.

Tonnie Wonink. Van Voorstweg 12,kreeg goed bericht. De chirurg heeft alles weg kunnen halen, er
vinden nog wel als nabehandeling vijf bestralingen plaats, maar we hopen dat daarmee een nare
periode kan worden afgesloten.
Bij Ton en Gerrie van de Vosse, (Papenlandsweg 7, 8193 KH) blijven de gezondheidsklachten
aanhouden. Daar hoort ook nog weer ziekenhuisverblijf bij. Ze gaan deze weg in vertrouwen, maar
het is wel pittig.

Hoe word je gelukkig?
Op zondagmiddag 13 oktober om 16.30 uur gaan we weer van start met de eerste Open Deur
Dienst in dit seizoen. Het thema is dit seizoen: hoe word je gelukkig? Als eerste spreken we het
woord rust. Word je gelukkig van 
rust? Het koor Shine and Testify uit 
Wapenveld onder leiding van Jenny
van Ark verleent medewerking. 
Voor de dienst is er koffie en thee. 
Neem vooral ook weer iemand mee, 
deze diensten zijn laagdrempelig en 
zijn bedoeld voor iedereen, die de 
kerk misschien een beetje ontgroeid 
is. En wie wil er nou niet weten hoe 
je gelukkig wordt?
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Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden.
Door de handen. En waar vervolgens hart en handen bij elkaar
komen, gebeurt er iets. De handen (in gebed) reiken naar elkaar
en geven zo het geloof handen en voeten. De witte lijn is een
kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar
verbonden zijn, samen zingen, samen bidden .De schaduwlijn
met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet. 



De synode op bezoek
Namens de landelijke Protestantse kerk in Nederland en de classis Veluwe bezocht een delegatie
op donderdagmiddag 26 september de Hervormde gemeente in Vorchten. Landelijk sriba (zeg
maar de secretaris generaal van de kerk) Dr. Rene de Reuver sprak zijn bewondering uit voor de
vitaliteit van de gemeente Vorchten. In veel Nederlandse kerken zijn zorgen, maar in Vorchten is
men met veel vreugde kerk. Classispredikant dr. Wilbert van Yperen besteedde aandacht aan het
project vier kerken langs de IJssel, waarbij op initiatief van Vorchten nu gesproken wordt met de
gemeente uit Veessen, Nijbroek en Welsum. Uitgangspunt van de gesprekken is dat al deze vier
gemeentes zelfstandig willen blijven, maar juist daarom is het goed om elkaar te kennen en waar
mogelijk ook te helpen. Daarom was ook een delegatie van de kerkenraad van Veessen
uitgenodigd. Na afloop van de geslaagde ontmoeting was er nog een kort middaggebed in de kerk,
geleid door dr. Van Yperen, waarna het hele gezelschap op de foto ging.

 

Vierde van rechts dr. Rene de Reuver van de landelijke PKN en vierde van links dr. Wilbert van Yperen
namens de classis Veluwe.

Tot slot
De herfst is in aantocht. Je moet er van houden, dit seizoen. Ik ben eerlijk gezegd iets meer van de
zomer, maar we houden goede moed met het volgende lied:

Duizend lichten, duizend kleuren zijn de weerglans van uw pracht; 
daarmee wilt Gij mensen beuren uit hun zorgen, uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen; doof niet voor uw licht ons oog.

Een goede oktober maand gewenst, Hans en Jenny van Ark
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Vanuit de Kerkenraad 
 
- Eten en praten wordt dit jaar op 9 november gehouden, save the date! 
- We zijn op zoek naar iemand die het websitebeheer van onze kerk op zich wil nemen. Er is
inmiddels iemand benaderd hiervoor maar als er iemand is die hier interesse in heeft: van harte
welkom. 
- De gemeenteavond dit jaar wordt gehouden op 27 november, meer hierover volgt. 
- Tijdens de startzondag op 6 oktober wordt Gerben van Werven bevestigt als Kerkrentmeester.
Hein Vels en Wim vd Weg worden herbevestigd als resp. diaken en kerkrentmeester en we nemen
afscheid van Henk Jan Dalhuizen (kerkrentmeester) en Emiel Weeda (scriba). Ook zullen we afscheid
nemen van ons kostersechtpaar Ton en Gerrie van de Vosse.  
- Het jaarthema van de PKN is: Als nieuw. Leven in het licht van Gods Koninkrijk. Dit thema zal tijdens
de startzondag uitgewerkt worden.  
- De jongeren van 16-25 worden persoonlijk uitgenodigd voor de Startzondag en voor de eerste
zondag van de maanden november en december. Het plan is om in januari 2025 een Alphagroep te
starten. 
- Op 9 februari zal er weer een ‘school en kerk dienst’ zijn rond het thema kunst/creativiteit en Bijbel.  
- Er is een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft voor in de consistorie om gastvoorgangers een
kopje koffie aan te kunnen bieden. 
- Vanaf juni is de kerk dagelijks open geweest, binnenkort zal geëvalueerd worden hoe dit ervaren is.
Het idee is om tot de herfstvakantie door te gaan en dan vanaf Pasen weer te beginnen.  
- Donderdagmiddag 27 september is er een werkbezoek van de classis Veluwe en de scriba/directie
van de landelijke PKN aan de kerk van Vorchten. Een afvaardiging van de kerkenraden van Veessen
en Vorchten was hierbij aanwezig. 
- De Open Deur Dienst commissie heeft Gerdien Wonink bereid gevonden om de plek van Jennie
Eikelboom in te nemen. Welkom Gerdien! 
- op 17 september is de Marriage Course begonnen in de Verbinding, er zijn vijf stellen die hieraan
meedoen. 
 - op vrijdagmiddag 4 oktober ontvangen Marjolein Vels en Gerjan Knipmeijer een zegen over hun
op die dag gesloten huwelijk. Marjolein en Gerjan kiezen ervoor nu nog geen lid te worden van de
gemeente. De dienst wordt geleid door ds. Van Ark. Van harte gefeliciteerd, dat geldt ook voor de
wederzijdse ouders! Gods zegen toegewenst op deze bijzondere dag. 

Collecte
13 okt. Indonesië versterking werk en positie boeren
20 okt. Bartiméus

5                  Oktober 2024 - Het Vorchter Kerkblad



Bericht van de diaconie 
In de maanden september kregen deze mensen een boeket bloemen:

G.J.van Loor
Hennie Veldkamp
Tonnie Wonink
Hans en Jenny van Ark

Eten en Praoten op zaterdag 9 november
Bij het “éten en praoten” ga je eten op 3 adressen. Deelnemers zorgen zelf voor één gerecht en
krijgen ruim van te voren te horen welke gang bereid moet worden, voor hoeveel personen (max.
6) en welke dieetwensen er eventueel zijn. 
Op de dag van het “éten en praoten” krijgen de deelnemers op de startlocatie (In De Verbinding),
drie gesloten enveloppen overhandigd met daarop een tijdstip waarop die envelop geopend mag
worden.
19.00 uur envelop 1 adres voorgerecht
20.00 uur envelop 2 adres hoofdgerecht
21.00 uur envelop 3 adres nagerecht
Bij aanvang de eerste envelop openen en begeeft zich naar het in de envelop genoemde adres
voor het nuttigen van het voorgerecht. Tijdens het “éten en praoten” weet je vooraf niet met wie je
eet en, met uitzondering van jouw gang, waar en wat je eet. Je fietst of rijdt met de auto van adres
naar adres en maakt, onder het genot van een voor-, hoofd- en nagerecht, kennis met mede
deelnemers.
 Na het voorgerecht openen alle deelnemers op hetzelfde tijdstip hun volgende envelop. Na het
hoofdgerecht gebeurt dit nog eenmaal voor het dessert. In een van de drie enveloppen staat dus
altijd het eigen adres vermeld. In de andere twee enveloppen tref je gastadressen aan.
Het is dus rennen geblazen! Want het kan wel eens zo zijn dat je als deelnemer een voorgerecht
als gast nuttigt en gastvrouw of -heer bent voor het hoofdgerecht. Het is de uitdaging om op tijd
thuis te zijn om de laatste hand aan jouw gerecht te leggen en de gasten te ontvangen voor hun
culinaire verrassing. Iedereen staat voor dezelfde uitdaging, wat zorgt voor hilarische momenten
en voldoende gespreksstof!
Het bereiden van jouw gang bekostig je zelf, verder is meedoen GRATIS! 
Je kunt je als stel opgeven maar alleen is ook mogelijk. 
Om 22.00 uur richting De Verbinding om na te praten. 

Jet Weeda
Johan Vorderman 

Opgaveformulier hiernaast.
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Opgaveformulier:
Wij melden ons aan voor “éten en praoten” op zaterdag 9 november aanvang 19.00 uur.
Naam: 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Adres (waar wij onze tafelgasten zullen ontvangen)
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………….............................
Eventuele opmerkingen (bijv. geen vis, dieetwensen, voedselallergie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
Alleenstaande mensen kunnen hier aangeven of ze wel/ niet willen koken:
 Ja, ik wil graag koken 
Nee, ik kook liever niet (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Formulier uiterlijk 4 november inleveren bij: 

Jet Weeda Veesser Enkweg 58    of mailen        ageikelboom@hotmail.com  0630171878
Johan Vorderman  Losweg 5                               j66vor@gmail.com                 0612098831

Startzondag

Als iedereen zijn/haar favoriete (hartige)taart, salade, snack of ander lunchgerecht meeneemt
hebben we vast weer een tafel vol om met elkaar te delen. Veel plezier alvast bij de voorbereiding.
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Volgende week zondag, 6 oktober, is het
startzondag.
 We willen deze dag weer gebruiken om elkaar
als gemeente te ontmoeten, niet alleen in de
kerk maar ook daarna.
Iedereen is van harte welkom na afloop van de
dienst voor koffie met iets lekkers erbij, zoals we
gewend zijn op de 1ste zondag van de maand.
Maar na de koffie begint het pas echt: dan
nodigen we jullie uit om mee te doen aan één
van de aangeboden activiteiten. Te kiezen valt
uit volleybal, tafeltennis, panna voetbal, jeu de
boules, poolen of sjoelen, voor elk wat wils. Het
samenzijn sluiten we af met een lunch waarvoor
we iedereen vragen zelf iets mee te nemen. 



Week van de verslaving
Voor het derde jaar op rij organiseren we dit jaar weer een Week van de Verslaving. Dit doen we
met elkaar: inwoners, boa’s, kerken, wijkagenten, ervaringsdeskundigen, Korak, Tactus, Stip en
gemeente Heerde. Op zondag 6 oktober is de start in verschillende kerken in de gemeente
Heerde. Het thema dit jaar is de naaste van de verslaafde.

Zondag
6 okt. Startzondag in de kerken binnen de gem. Heerde. 
Tot nu bekend: 
•        19.00 uur: Jeugddienst met spreker Vrij Evangelische Gemeente (B van Dijklaan)
        uur: Hervormde kerk. Thema-dienst met gastspreker     (de Johanneskerk) 
        uur: Thema-avond met catechisanten          ( CGK Acacialaan Heerde
        
Maandag 7 okt.  Gezamenlijke kerken in Heerde: inloop met koffie, een luisterend oor of voor een
goed gesprek.
Met ervaringsdeskundigen Ahmed en Arjen. (tijd en plaats komt nog )
         Dinsdag 
8 okt. Inloopavond informatie voor naasten van verslaafden. Verzorgd door Arjen Jansma, eigenaar
A.J. Verslavingszorg en Sanne van Heems, psycholoog/eigenaar Zaak van Herstel.
Uitleg over verslaving en Hoe ga je om met je naaste die verslaafd is?
•        19.00 uur inloop •        19.30 uur beginnen tot 21.30 uur.
•        Locatie: Korak, Veldweg 6b. 8181 LR Heerde
•        Deze inloop is ook online te volgen!       
         Een interview op Radio 794 ’s avonds 19.00 uur met onze wethouder; William van Ommen,
ervaringsdeskundige; Ahmed en voorzitter IPH; Leo Montfrooij. Thema is o.a. de zorg voor de
naasten van een verslaafde inwoner.    
Woensdag 9 okt. Themamiddag: Gaat over o.a. de naasten van verslaafden.
•        Inloop bij Korak, Veldweg 6b. 8181LR Heerde 
Namen, tijden en programma volgt nog.         
         Thema-avond: Kennismaking met een familie ervaringsdeskundige;
•        19.00 uur inloop •        19.30 uur beginnen tot 21.30 uur
Mireille is familie ervaringsdeskundige (Intact/ Tactus) en geeft een presentatie.        
Vrijdag 11 okt.    ’s Middags: een kraam op de Hemito-beurs in Heerde met ervaringsdeskundigen
en professionals op Zorg & Veiligheid.
•        14.00 tot 16.00
•        Locatie: Van Meursweide, Heerde 
         Thema-avond: Inloop met koffie/ thee, lekker eten, een luisterend oor of voor een goed
gesprek.
Food truck met Rick Kamphuis 
•        17.00 Inloop tot 20.00 uur
•        Locatie: Korak, Veldweg 6b. 8181 LR Heerde
Vitale Jukebox met Niek 
•        18.00 tot 20.00 uur 
•        Locatie Korak, Veldweg 6b. 8181LR Heerde  
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Bedankt
Na een bijna 7 weken in het ziekenhuis waar ik een zware hartoperatie heb ondergaan , een tijd
vol angst , verdriet en spanning voor mij en mijn familie mocht ik woensdag 4 september weer
naar huis. Ik wil jullie bedanken voor alle kaartjes, lieve berichtjes , de kaarsjes die jullie voor mij
hebben gebrand en alle blijken van medeleven voor mij en mijn familie. Ik en mijn familie zijn hier
enorm door gesteund. Ik zelf heb nog een lange weg te gaan maar ik weet:
Er is een toekomst vol van hoop!
Met vriendelijke groet
Henny Veldkamp

Kerk in Actie zoekt collectanten

Van 18 tot en met 23 november organiseert Kerk in Actie haar landelijke huis-aan-huiscollecte.
Met de opbrengst helpt Kerk in Actie kinderen in Oekraïne de oorlog door. Om deze collecte tot
een succes te maken, zijn veel collectanten nodig. Doe je mee?

Kerk in Actie organiseert deze collecte om geld op te halen voor kinderen in Oekraïne. Zij leven nu
al ruim twee jaar in een verschrikkelijke situatie van oorlog en geweld. Kerk in Actie helpt hen deze
tijd zo goed mogelijk door te komen. Met voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel
is. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. En met psychosociale hulp om
trauma’s te voorkomen of te beperken. 

Kerk in Actie organiseert de collecte in 2024 voor de vijfde keer. De afgelopen jaren was de
landelijke collecteweek een groot succes. Veelgehoorde reacties van gevers aan de deur zijn:
“Mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien.”

Wil jij kinderen in Oekraïne ook helpen? Meld je dan aan als collectant bij collectecoördinator
Marina de Velde (marinadevelde@hotmail.com) Je kunt je ook opgeven bij het landelijke
collecteteam van Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl of via
kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie
zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op
mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven
en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op
kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl.

Kinderlied voor de maand oktober: Van A tot Z (Marcel en Lydia Zimmer)
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Oppasrooster
Oktober
6        Hanneke - Anne
13      Karlijn                 
20      Ashley - Ilona
27      Henriet

Schoonmaakrooster

De Verbinding  week 42 14-19 okt. Jennie, Zwier, Driesje
De kerk              week 40 1-5 okt. Hettie en Korrie
                           week 44 28 okt- 2 nov. Jannie, Marjolein, Henriet  

         
Koffiedrinken na de dienst        
6 okt.    Fam. H.A.de Velde en Bert Draaijer
10 nov. Fam. G.J. Wonink en fam. J. Vorderman
1 dec.   Fam. H.G. van Werven en fam. G. Remmers
   

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld

  1 okt. 19.00 uur Marriage Course
 2 okt. 19.30 uur Cursus ‘Maak ze sterk’
 6 okt.   Startzondag en bevestiging/afscheid ambtsdragers en afscheid 
             Kostersechtpaar van de Vosse
Na de dienst ontmoeting, spel en lunchen
           14.00 uur Open café
6-12 oktober Week van de verslaving zie programma elders in dit blad
 9 okt. 19.30 uur Cursus ‘Maak ze sterk’
19.30 uur Kerkenraadsvergadering
 10 okt. 9.30 uur Zus en Zo
 12 okt. 9.00 uur Schoonmaak De Verbinding
 13 okt. 14.00 uur Open café
14 okt. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
 15 okt. 19.00 uur Marriage Course
 16 okt. 19.30 uur Cursus ‘Maak ze sterk’
 20 okt. 14.00 uur Open café met Vorchten vertelt (klimaatburgemeester)
 21 okt. 20.00 uur Mannengroep
 24 okt.  9.30 uur Zus en Zo 
 25 okt. 20.00 uur Buurt café
 27 okt. 14.00 uur open café 
 29 okt. 19.00 uur Marriage Course
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Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld

De ANBO-PCOB afdeling Heerde-Wapenveld nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een
bijzondere bijeenkomst:
DE LAATSTE LEVENSFASE
We bezinnen ons op het thema euthanasie; hoe gaan we hiermee om?
Sprekers:
Prof. dr. Theo Boer, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg.
Medewerkster Buurtzorg Heerde, die de palliatieve zorg zal belichten.
Datum: woensdagavond 16 oktober
Plaats: kerkzaal Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat 21 te Heerde
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
We hopen van harte u te mogen ontmoeten op 16 oktober! Koffie en/of thee in de pauze en een hapje
en een drankje na afloop worden u gratis aangeboden.
Aan deze avondbijeenkomst is een ledenwerfactie verbonden.
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De fam. Loor biedt de statenbijbel aan Dorpsbarbecue tijdens de burendag



COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      HenkJanDalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032          wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
Adri Veldwijk               06-53502803         adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061        hein.vels@kerkvorchten.nl
Bert Draaijer                06-24145890       bert.draaijer@kerkvorchten.nl
Driesje Wonink            06-45671064       driesje.wonink@kerkvorchten.nl
Ouderlingen:
Hettie Töpfer               06 14354157        hettie.topfer@kerkvorchten.nl             Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831       johan.vorderman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216        marina.de.velde@kerkvorchten.nl        Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Bert Draaijer                06-24145890       scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vorderman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privéfeestjes 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten

Wilt u De Verbinding gebruiken, zorg dat u het op tijd reserveert.  

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 25 oktober inleveren bij Johan Vorderman 
Johan.vorderman@kerkvorchten.nl
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