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Valentijnsdag op zondag
Dit jaar valt Valentijnsdag op woensdag 14 februari, maar een paar jaar 
geleden viel Valentijnsdag op zondag. In de bloemenwinkel stond op de 
zaterdag voor die bewuste zondag een man voor de toonbank. Hij bestelde 
een groot boeket en vroeg of dat op Valentijnsdag bezorgd kon worden. Op 
zondag dus. De jonge eigenares, ze was in ons dorp net met haar nieuwe 
zaak begonnen, aarzelde. Ze zag mij staan en weet dat ik dominee ben. Maar 
ze nam een ferm besluit. ‘Normaliter bezorgen we niet op zondag, maar dit jaar 
maken we een uitzondering’. Toen de man vertrok, bespeurde ik bij haar enig 
ongemak. Ze vertelde, dat ze eerder die dag iemand maar liefst honderd rozen 
á 3 euro per stuk bestelde. Op voorwaarde dat ze op zondag bezorgd kon worden. Maar wat vindt
ú daar eigenlijk van, vroeg ze? Dit keer aarzelde ik. Ging ik deze jonge ondernemer nu vertellen
over het belang van de zondagsrust en de idiotie van de 24-uurs economie? Het zou haar niet
helpen. Daarom vertelde ik haar, dat veel mensen van huis uit negatieve herinneringen hebben
aan de zondag. De zondag herinneren veel mensen zich als de vervelendste dag van de week. Een
dag waarop niks mocht en alles moest.Ik geloof, dat de zondag door God juist bedoeld is als een
feestdag. Eén dag in de week, waarop veel mag en niks moet.Zondag is de dag, waarop we kunnen
oefenen met de twee belangrijkste geboden die God ons gaf. Het eerste gebod, God dienen met
heel je hart. En tegelijkertijd dat tweede gebod, je naaste liefhebben. Ik zei tegen de jonge
bloemiste: volgens mij werk jij morgen heel hard aan dat tweede gebod. Je gaat iemand heel erg
gelukkig maken met een boeket van honderd rozen. Enne...........misschien kun je dan over het
eerste gebod ook nog eens nadenken. ‘Ja’, zei ze, ‘wie weet....’ Met mijn Valentijnsboeket liep ik de
winkel uit en liet de jonge stralende bloemiste achter me. Ik had haar niet veroordeeld, maar
hopelijk wél aan het denken gezet. En dacht, Heer, misschien kunt U ‘deze jonge blom’ in haar
geestelijke groei nog een beetje extra water geven...........
 
ds. hans van ark

Nieuw leven in Vorchten
In de vroege morgen van 22 december, nog net voor Kerst werd Mandy geboren. Mandy Christina
is de dochter van Chris en Yvonne van Werven (Losweg 3, 8193KV Vorchten). Wat een mooi lief
meisje, heb ik inmiddels met eigen ogen kunnen vaststellen. Chris en Yvonne zijn er dolgelukkig
mee. Ik wil hen en de grootouders natuurlijk van harte gelukwensen met de geboorte van dit kleine
mensenkind. Dat zij mag opgroeien in een liefdevolle omgeving onder de zegenende liefde van
haar Hemelse vader. Mandy zal -als alles door mag gaan- gedoopt worden op eerste Paasdag 31
maart.
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Ziekte
Dhr. Ton van de Vosse verblijft op dit moment nog in het ziekenhuis in Zwolle met buikklachten. Er
vinden onderzoeken plaats, maar tot op heden zonder duidelijk resultaat. Wij wensen hem en
Gerrie en de kinderen en kleinkinderen vertrouwen toe op Gods nabijheid in deze spannende tijd
en hopen natuurlijk dat er snel duidelijkheid zal komen.
Marga Dijkhof (Reigersweg 19 in Wapenveld) verbleef in het ziekenhuis in verband met een
maagoperatie. Gelukkig mocht ze al snel weer naar huis waar we elkaar konden ontmoeten. Ze is
optimistisch en gaat met stapjes vooruit. Veel sterkte gewenst bij het verdere herstel.

Week van gebed
Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 januari kwamen we elke avond samen in de Verbinding met
een wisselende groep. Het was goed. Op tafel stond elke avond een mandje met daarin de briefjes,
waarin alle bezoekers aan de Open Deur Dienst van 14 januari hun persoonlijke wensen voor
ontwikkeling in 2024 anoniem hadden opgeschreven. Dus zonder naam of toenaam. Elke avond
namen we een aantal van die briefjes en baden stuk voor stuk voor de geuite verlangens. Er waren
meerdere wensen van mensen die in 2024 graag meer aandacht aan hun naaste willen schenken,
of meer oog en oor willen hebben voor de nood van de wereld of iets in de kerk willen gaan doen.
Maar er waren ook hele concrete wensen, een jongen die graag het talent wil ontwikkelen om
achterover een koprol te maken, iemand die graag wil leren 
tekenen. Mij viel ook wel op, hoeveel mensen iets hadden 
opgeschreven, wat niet zo goed ging in hun leven en waarvan ze 
hoopten dat dat dit jaar zou kunnen verbeteren. Iemand zei, ik 
hoop zo dat ik dit jaar mag leren goede keuzes te maken in mijn 
leven. Iemand anders schreef, ik zie altijd zo tegen de dag op, 
maar dat weet niemand. Nog iemand anders zei, ik hoop dat ik 
wat aardiger kan zijn tegen de mensen in mijn omgeving, want dat 
vind ik vaak lastig. We hebben het allemaal in ons gebed aan God voorgelegd, in het vaste
vertrouwen dat Hij elk gebed zal horen. Hebt u zelf ook zo’n concreet verlangen voor 2024, denk er
eens over na, hoe u dat vorm zou kunnen geven, bid en werk, ora et labora.

Zoekersgroep
We zijn van start gegaan met een man/vrouw of acht. De thema’s zijn bepaald en we komen eens
per veertien dagen bij elkaar, soms op zondag na de dienst, soms door de week. Nog
belangstelling om mee te doen, je bent welkom. Bel of mail me dan even.
Zo gaan we de maand februari in. Een maand waarin de Valentijnsdag valt (zie de overdenking)
maar ook de veertigdagentijd alweer start, die ons bij Pasen zal brengen. Wat Jenny en mijzelf
betreft ook de opmaat naar het voorjaar, Gods schepping ontluikt, we kijken er naar uit! 
Hartelijke groet, ds. Hans van ark
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Vanuit de Kerkenraad
 
- Er is een overlijdensbericht binnengekomen aangaande ds. K.R. Cuperus die met enige regelmaat
bij ons preekte. De scriba heeft hierop namens ons allen gereageerd met een kaart.
 Kerkrentmeesters 
- Actie kerkbalans: de actie heeft inmiddels plaatsgevonden maar wie nog niets ingeleverd heeft
wordt van harte uitgenodigd dit alsnog te doen. 
- Er is een voorstel gedaan om extra TV schermen en zangmicrofoons aan te schaffen. Dit voorstel
is goedgekeurd, KRM en diaconie bekostigen dit samen. 
Diaconie 
- Hein Vels heeft aangegeven dat hij nog een termijn als diaken aan wil blijven, dank hiervoor.
- Verslag voedselbank: vanuit de gezamenlijke diaconieën was er een mooie opbrengst van de
inzamelingsactie op 14 januari. Volgend jaar hopen we de data iets eerder door te krijgen zodat we
de actie twee zondagen kunnen doen. 
- Ook voor jongeren kan een ‘bloemengroet’ worden aangevraagd, in plaats van bloemen krijgen zij
een geschenkbon. 
Pastoraat 
- Het beamerteam is onderbezet en we zoeken actief naar nieuwe mensen hiervoor. Je hoeft
hiervoor geen computernerd te zijn, na een goede uitleg zou een groot deel van onze
gemeenteleden dit kunnen doen volgens ingewijden 😉. Schroom dus niet om eens te informeren
bij Jeroen Töpfer.
- De eerstvolgende keer dat onze eigen muziekgroep weer te horen zal zijn is 25 februari, we zien
hiernaar uit!
Jeugd 
- Hettie en Marina willen een programma voor de jeugd maken voor komend jaar. Wie wil hierin
meedenken? 
Predikant 
- Er is een nieuwe zoekersgroep gestart die om de week bij elkaar komt. Wie nog wil aanhaken kan
contact opnemen met ds. Hans van Ark.
- Evaluatie Kerst: alle kerstactiviteiten zijn als zeer goed ervaren. Hartelijk dank en complimenten
voor allen die hebben meegewerkt. Speciale dank aan de organisatie van de Kerstmiddag en aan
de leiding van de Kindernevendienst! 

Actie Kerkbalans
Vrijdag 26 januari was de telavond van onze actie Kerkbalans 2024.
Er zijn 112 'pastorale eenheden' (postadres) aangeschreven om hun vrijwillige bijdrage kenbaar te
maken. 71 adressen hebben hun gift ingevuld voor een totaalbedrag van € 23.640 op
vrijdagavond. Wat een prachtig resultaat. Vorig jaar was de eindstand op de telavond rond de €
20.000 en nu zitten we daar ruim boven. Alle gevers hartelijk dank. Hopelijk druppelt de vrijwillige
bijdrage nog een poosje door (zoals vorig jaar) en dan is het streefbedrag gehaald. We zien hierin
ook de betrokkenheid van onze leden bij de kerk en dat is een bemoediging voor ons allen.
Namens de kerkenraad nogmaals hartelijk dank.
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Vacatures Kerkenraad 
Beste gemeenteleden. In onderstaande tabel staan de zittingstermijnen van de ambtsdragers
weergegeven. Zoals u kan zien hebben een aantal kerkenraadsleden de mogelijkheid om af te
treden, of nog een termijn door te gaan.

Diaken Hein Vels heeft aangegeven nog graag een termijn door te gaan. Hier zijn we blij mee.
Kerkrentmeester Wim van de Weg en scriba Emiel Weeda hebben aangegeven vanaf september dit
jaar te stoppen.
Er ontstaan door het aftreden van de kerkrentmeester Wim van de Weg en scriba Emiel Weeda twee
vacatures binnen de kerkraad. We nodigen u uit om te reageren op een van deze vacatures.
Daarnaast kunt u ook namen van kandidaten ambtsdragers doorgeven via scriba@kerkvorchten.nl
of aan een van de kerkraadsleden. 
Vacature scriba
De scriba is het centrale adres van de gemeente en functioneert als secretaris van de kerkenraad.
Hij/zij bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en zorgt ervoor dat de agenda en alle
bijbehorende stukken op tijd worden toegezonden. Dit betekent dat de scriba op de hoogte dient te
zijn van alle zaken waarmee de gemeente en de kerkenraad bezig zijn.
In Vorchten worden taken als het maken van roosters en het regelen van de gastvoorgangers,
evenals het notuleren van de vergaderingen, door anderen gedaan maar de
eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij de scriba. Als de scriba wordt vrijgesteld van bepaalde
pastorale of diaconale werkzaamheden blijft hij/zij echter wel ambtsdrager met de andere
ambtsdragers. 
 Kortom, de scriba is de spin in het web van de kerkenraad. Hij/zij heeft een communicatieve
instelling en is eindverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.

5                  Februari 2024 - Het Vorchter Kerkblad

mailto:scriba@kerkvorchten.nl


Vacature ouderling-kerkrentmeester
Een ouderling-kerkrentmeester is een ambtsdrager die bevestigd is als ouderling met een
kerkrentmeesterlijke opdracht. Hij/zij is ook lid van de kerkenraad en is daarmee verantwoordelijk
voor het geheel van de gemeente. 
Het is goed als de ouderling-kerkrentmeester zich realiseert dat hij/zij ook ouderling is en daarmee
ook verantwoordelijk voor de vorming en toerusting van de gemeente. Met andere woorden: geld
en inhoud zijn met elkaar verbonden. De ouderling-kerkrentmeester draagt vanuit zijn of haar
eigen invalshoek (kerkbeheer) verantwoordelijkheid voor het geheel van de gemeente (meer dan
geld alleen). De vacature die er nu is omvat pachtbeheer, onderhoud kerk en gebouwen,
energiebeheer en kerkhofbeheer. In uitzonderlijke gevallen kan een beroep worden gedaan om als
ouderling een taak te vervullen (bv. bij bijzondere kerkdiensten).
De taken voor ouderling-kerkrentmeester zijn onderling verdeeld met de twee andere ouderling-
kerkrentmeesters. In overleg kunnen de taken herverdeeld worden al naar gelang dit het beste
past bij de kwaliteiten en talenten van de ouderling-kerkrentmeesters. De financiële administratie
wordt verzorgd door Korrie Doorn-Dijkslag.
Het CvK vergadert ong. 10 x per jaar en de kerkenraad vergadert 11 x per jaar.
Ouderling-kerkrentmeester zijn is een boeiend, gevarieerd en dienend ambt. Je hebt veel contact
met de gemeenteleden (en daarbuiten) over allerlei onderwerpen. Het is ook een mooi ambt om
op die manier dienend bezig te zijn in het Koninkrijk van onze Heer jezus Christus; bouwen aan Zijn
gemeente in Vorchten.
Voor meer informatie over deze vacature kun je Wim van de Weg benaderen. Hij wil je graag
vertellen wat dit ambt voor Vorchten inhoudt.
Wanneer deze vacature niet bij je past maar je weet wel iemand (m/v) die hiervoor geschikt is, dan
kun je deze naam doorgeven aan onze scriba Emiel Weeda scriba@kerkvorchten.nl

Extra tv Scherm en zangmicrofoons
Er wordt een extra Tv-scherm geplaatst in de kerk zodat de mensen die voorin de kerk staan ook
mee kunnen zingen. Daarnaast schaffen we twee zangmicrofoons aan waardoor vocalisten bij
koor- of muziekoptredens beter gehoord kunnen worden. Deze investering van € 2.800 is niet
begroot voor 2024.

Bij het verschijnen van dit kerkblad is de actie Kerkbalans 2024 achter de rug. De actie Kerkbalans
van vorig jaar heeft € 25.029 opgebracht en dat is een heel mooi resultaat. Hartelijk dank aan de
gevers! Ondanks deze mooie opbrengst is er een aantal leden wat wel heeft toegezegd in 2023
maar nog niet heeft overgemaakt. Dat gaat om een bedrag van € 2.344 wat we nog missen. Het
zou mooi zijn als dat nog binnen kan komen.

Er is € 75 ontvangen van de jagers voor de jacht/pacht op de percelen van de kerk.

Korrie Doorn-Dijkslag heeft de administratie m.i.v. 1 januari 2024 overgenomen van Marc de Bruijn.
Marc de Bruijn zal 2023 nog financieel afronden i.s.m. ons en de accountant. Marc heeft 27 jaar de
administratie verzorgd voor de kerk Vorchten 
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(kerkvoogdij en diaconie) en daarvoor zijn hem ontzettend dankbaar. We plannen een
afscheidsmoment voor en met Marc zodra 2023 financieel volledig is afgerond.

De stoelen voor in de kerk hebben niet allemaal een kussen en de kussens die er liggen hebben
verschillende kussenhoezen. Dit staat een beetje rommelig en komt onverzorgd over. Het idee is
om alle stoelen van kussens te voorzien met dezelfde kussenhoes. Het mag je eigen kussen zijn –
als je daaraan gewend bent – en dan met een nieuwe kussenhoes. Oproep: wie heeft ideeën
hierover en wil dit leuke projectje op zich nemen? Reacties graag naar Wim van de Weg.

Al eens gedacht aan de kerk Vorchten in uw testament? 
Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is
overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over
het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij
ziekte of teleurstelling. Als kerk zijn we dienstbaar aan elkaar en aan onze lokale gemeenschap in
Vorchten: we zien om naar zieken, naar ouderen en naar mensen in nood.
Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven. Dat kan onder
meer door de kerk Vorchten op te nemen in een testament. Een gift via uw testament is een
bijzonder geschenk waarmee u volgende generaties de kans geeft voort te zetten wat wij mochten
ontvangen.
Door na te laten aan uw eigen kerk geeft u uw nalatenschap een bestemming die niet alleen dicht
bij huis ligt, maar vooral dicht bij uw hart. U helpt de kerk ook in de toekomst als een levendige
gemeenschap te functioneren die missionair en diaconaal aanwezig is in de directe omgeving. Als
betrokken kerklid bent u waarschijnlijk gewend te geven aan de kerk. Met een gift in uw testament
zet u deze goede gewoonte voort.
Als kerk, een ANBI instelling, zijn we vrijgesteld van erfbelasting. Wat u aan de kerk Vorchten nalaat
komt dus volledig beschikbaar voor kerkenwerk in Vorchten.
Een erfenis of legaat aan de kerk Vorchten moet u wel regelen bij de notaris in uw testament. De
notaris kan u hierover verder informeren https://www.notarisheerde.nl/particulier/schenken-
erven/liever-een-testament
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Kinderdienst
Zondag 3 maart organiseert de leiding van de 
kindernevendienst van Vorchten en Veessen 
een kinderdienst. De dienst zal onder leiding 
staan van ds Hans van Ark. Kindertheater 
Professor Cool zal ons deze dienst meenemen 
in het mysterie van zijn laboratorium. Hij heeft 
vele mysteries te ontrafelen om bij het geheim 
te komen. Komen jullie ook?
Na de dienst is er ranja, koffie en thee in de 
Verbinding.

Heerde 850 jaar.
In 1176 werd Vorchten zelfstandig. In 2026 is dat 850 jaar geleden en de gemeente Heerde wil
daar aandacht aan besteden. Eric Kolkert is in de geschiedenis gedoken en die is genuanceerder
dan algemeen wordt aangenomen. Hieronder zijn bijdrage.

Gedurende de 9e eeuw gaf de bisschop van Utrecht, uit angst voor de Noormannen toen tijdelijk
wonend te Deventer ( Oversticht), toestemming voor de bouw van een kapel langs de toenmalige
IJssel. Naar deze voorrechten werd Vorchten Vorchten genoemd.

De kapellen te Epe, Vorchten, Heerde en Hattum waren onderhorig aan de bisschop van Utrecht (
o.a. bisschop van het Sticht en het Oversticht). Vorchten viel niet onder de hertog van Gelre; Epe
en Hattem wel. Vorchten hoorde toen, wegens de oude IJsselloop, bij het Oversticht (Overijssel).
Het misverstand dat Vorchten met Hattum onder Epe viel lijkt ‘wanna be’ thinking van plaatselijke
historici te Epe. Ze willen natuurlijk graag dat Epe belangrijker was dan Hattem en Vorchten.

In 1176 werd Epe, Hattem, Heerde en Vorchten ieder voor zich en tegelijkertijd de status van
Kerspel (grotere zelfstandigheid met eigen gebied) toegekend door de bisschop van Utrecht. Tot
dusver was Epe van gelijke status met Vorchten, na 1176
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ook. Innige samenwerking was er wel als zijnde IJsselparochies (Oene viel onder Epe).
Zowel Epe, Vorchten als Heerde kregen dus van de bisschop tegelijkertijd de status van Kerspel nadat
vergroting en nieuwbouw had plaatsgevonden. Epe opende een nieuwe kerk en Vorchten het nieuwe
aangebouwde koor, waar nu de preekstoel staat. Bij deze gelegenheden was de bisschop aanwezig,
niet alleen om de nieuwe status te verstrekken, maar ook om de parochiekerken in te wijden. Vorchten
werd opnieuw ingewijd.
Van de aanwezigheid en het gezag van de bisschop van Utrecht getuigen nog steeds de twee wapens
in het plafond van het koor in Vorchten. Zonder hem was het koor nooit aan de kapel toegevoegd.
Belangrijk is te weten dat Vorchten rond 1176 veel groter was dan nu.
Rond 1350 verzandde de oude IJssel en werd er niet meer in Vorchten aangelegd door schepen. De
handel verdween grotendeels. De baron op de Zwanenburg kon ook geen tol meer heffen en
verarmde. Wijhe nam al spoedig de plaats van Vorchten in langs de nieuwe IJsselloop. Vorchten ging
onder Gelderland vallen en kromp aanzienlijk qua bewoning en inwonertal. 
Tot zover de bijdrage van Eric Kolkert.

De gemeente Heerde wil in 2026 het 850 jaar bestaan veel aandacht geven. Hiervoor heeft de
gemeente budget vrijgemaakt om activiteiten mogelijk te maken. De gemeente vraagt aan haar
inwoners om voor 1 april 2024 activiteiten aan te dragen waarin ‘gemeente Heerde 850’ tot uiting komt.
Het MFC (waarin de kerk vertegenwoordigd is) vindt de zelfstandigheid van de gemeente Heerde, wat in
Vorchten plaatsvond, te belangrijk om dat ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarom deze oproep aan
jullie allen: Kom op dinsdag 5 maart om 19.30 uur naar het MFC. We gaan met elkaar (dorp & kerk)
brainstormen wat we in Vorchten kunnen doen aan activiteiten rondom dit thema. Die ideeën willen we
concreet uitwerken in plannen en aanbieden aan de gemeente.

Voedselbank
Wat waren de vrijwilligers blij verrast met de vele boodschappen die wij namens de gemeenteleden
mochten overhandigen. 
Wij als diaconie zijn ookdankbaar dat u daaraan gulle handhebt willen en kunnen geven . Zo kunnen wij
ons geloof ook daadwerkelijk handen en voeten geven.

Namens de diaconie Bert, Driesje en Hein

9                Februari 2024 - Het Vorchter Kerkblad



Grijs en groen - over generaties in de kerk
Geïnteresseerd in en wil je meepraten over generaties in de kerk? We hebben Corina Nagel-Herweijer
uitgenodigd op twee classicale vergaderingen ons daar meer over te vertellen. Zij heeft onderzoek
gedaan naar de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op de
eerste avond deelt zij met ons de belangrijke inzichten uit het onderzoek. Er is ook ruimte voor vragen.
Op de tweede avond zoeken we verdere verdieping. Er zijn dan meerdere gesprekstafels waaraan je
met elkaar in gesprek gaat over een bepaald thema. Bv. thematafel ‘leren geloven als je weinig andere
christenen kent’ of ‘welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren’. We hopen dat we elkaar
aan deze tafels ook kunnen inspireren en/of waardevolle ideeën met elkaar kunnen delen. 
Iedereen die in de gemeente werkt met kinderen en jongeren en natuurlijk ook andere
geïnteresseerden zijn van harte welkom! We stellen het op prijs als je doorgeeft als je van plan bent te
komen. Stuur dan een mail aan de scriba van de classis: cvVeluwe@kpnmail.nl. Kijk ook op de website
pknclassisveluwe.nl in de agenda van 13 februari.
De eerste avond: 13 februari, 19.30 uur - 20.45 uur; Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn. De
tweede avond: 28 mei, 19.30 uur - 20.45 uur; Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1,
Harderwijk.
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe
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Collecte
11 febr. Noodhulp gestrande vluchtelingen Griekenland
18 febr. Transworld radio

Oppasrooster
FEBRUARI                                                          
4       Gera - Dora                             
11    Karlijn                                                         
18    Ashley - Ilona                                      
25    Henriet 
MAART                                                      
3     Ciska - Anne

Schoonmaakrooster
De Verbinding  week 6  5-10 febr. Jennie, Zwier, Driesje
De kerk             week  8 19-24 febr. Janny, Marjolein, Henriët 
            
Koffiedrinken na de dienst        
4 febr. Germa en Dora Smit en Nieske Kas
3 mrt.  Fam. H. Schouten en fam. J. Wonink
7 apr.  Fam. W. Dijkhof en fam. T. vd Berg
5 mei. Fam. A.M. Hottinga en Korrie Doorn     
 
De personen die koffie/thee schenken graag het aantal kopjes (kannen) koffie en thee vermelden in de
map waar de afbeelding van de kerk op staat. Verder ervoor zorgen dat inrichting er weer uitziet zoals
op de foto`s op de keukendeur.

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
31 jan.   19.30 uur Zoekersgroep
 1 febr.  9.30 uur Zus en Zo
 7 febr. 18.45 uur Follow Me
 8 febr. 19.30 uur Handwerkcafé
11 febr. 16.30 uur Opendeurdienst in de kerk
12 febr. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
14 febr.   9.30 uur Koffieochtend Boerbrink Veessen
14 febr. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
15 febr.  9.30 uur Zus en Zo
19 febr. 20.00 uur Mannenavond
21 febr. 18.45 uur Follow Me
29 febr.  9.30 uur Zus en Zo
 3 mrt.   9.30 uur Kinderdienst in de kerk (info elders in dit kerkblad) 
 5 mrt. 19.30 uur Brainstormen Heerde 850 jaar
 
Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 23 februari inleveren bij Johan Vorderman 
Johan.vorderman@kerkvorchten.nl
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Wilt u De Verbinding reserveren? Zorg dat u het op tijd reserveert.  

COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      HenkJanDalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032          wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
Adri Veldwijk               06-53502803         adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061        hein.vels@kerkvorchten.nl
Bert Draaijer                06-24145890       bert.draaijer@kerkvorchten.nl
Driesje Wonink            06-45671064       driesje.wonink@kerkvorchten.nl
Ouderlingen:
Hettie Töpfer               06 14354157        hettie.topfer@kerkvorchten.nl           Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831       johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216        marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672       scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privé 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten
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