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Stekelvarken in de rottensloot
Achter ons ouderlijk huis aan de Zwolseweg in Heerde lag een diepe tuin. Die tuin grenst aan het
Vosbergerbos, maar wordt daarvan gescheiden door een moddersloot. Als kleine jochies mochten
we niet bij die gevaarlijke sloot komen. Terwijl dammetjes door de sloot maken natuurlijk wel
superspannend was met menig nat pak als gevolg.

Tot de dag waarop mijn vader vertelde, dat die sloot geen gewone sloot was. Het was een
rottensloot. En in het Vosbergerbos erachter woonde het stekelvarken. In mijn verbeelding had het
stekelvarken het uiterlijk van een egel, maar dan vééél groter natuurlijk. Die mededeling voor mij
als jochie meer dan genoeg om de sloot vanaf dat moment angstvallig te vermijden. Van rotten
(ratten) houd ik niet en door een stekelvarken opgegeten te worden, is ook niet alles.

Angst aanjagen bleek in dit geval een goed en positief werkend motief om mij bij die sloot weg te
houden. De moderne opvoeder zal daar misschien anders over denken, maar mijn tere kinderziel
is er niet door beschadigd, geloof ik. Maar angst kan ook een negatief werkend motief zijn,
waardoor kleine en grote mensen hun leven volledig laten bepalen.
 Angst om contact te maken met de ander, wat zal hij wel niet zeggen?
 Angst om de straat op te gaan, wat kan er wel niet gebeuren?
 Angst om ziek te worden, de hele gezondheidscultus rond peperdure voedingssupplementen
speelt er handig op in.
 Angst om te sterven, voor veel mensen is dat pas echt een angstaanjagend onderwerp. Begin er
over en ze zeggen al snel: nou ja zeg, heb je niet iets positievers met me te bespreken? 
 We leven kerkelijk gezien inmiddels in de lijdenstijd, de periode van veertig dagen die ons scheidt
van Pasen. We denken na over het angstige sterven van Jezus, maar ook over Zijn opstanding.
 Geloven betekent niét, dat je als mens geen angst mag hebben. Angst is een bestaande
menselijke emotie, die je scherp en alert houdt. Angst leidt tot voorzichtigheid en dat is prima.

Maar geloven richting Pasen gaat wél over: is de angst mijn baas of ben ik mijn angst de baas? In
het Bijbelse opstandingsverhaal lees ik als begroetingswoord van de engel: vrees niet, wees niet
bang! Ik heb- zegt Jezus – immers Zelf de dood overwonnen. Dáárom zingen we straks: nu jaagt de
dood geen angst meer aan, want alles, álles dus is voldaan.
Zo blijft een mens zijn of haar angst de baas. Alhoewel……….als ik heel eerlijk ben, ik ben nog steeds
niet gek op het stekelvarken in de rottensloot. ds. hans van ark
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Kinderdienst op zondagmorgen 3 maart
De zondagochtenddienst van 3 maart wordt bijzonder. Op verzoek van de leiding van de
kindernevendienst heeft de kerkenraad er van harte mee ingestemd, om hier voluit een
kinderdienst van te maken. Wel zal ik -zoals gebruikelijk in een kerkdienst- een korte opening met
lied en gebed en ook een korte sluiting met lied verzorgen, maar de kinderen staan verder
centraal. Er is een speciale christelijke acteur aanwezig die de kinderen bij de hand zal nemen in
zijn labotorium. De kinderen ontdekken dat het er niet om gaat wat anderen over je zeggen, maar
God heeft iedereen een talent gegeven om te gebruiken. Jong en oud van harte welkom!

Pastoraat
Mw. Gerrie de Graaf (Marledijk 13) is verhuisd naar hofje Wendakkers in Heerde. Haar man en
zoon wonen nog thuis. Een hele verandering, als je zolang samen bent gewenst en niet altijd
makkelijk. We wensen het gezin de Graaf Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.
 Ton van de Vosse is na een spannende tijd in het ziekenhuis nu weer thuis, maar verdere
onderzoeken zijn noodzakelijk. Onzekerheid over de toekomst overheerst, welke behandelingen
zijn er mogelijk? Daarover hopen Ton en Gerrie binnenkort duidelijkheid te krijgen. Wat de
toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand.

Open Deur dienst zondagmiddag 10 maart
De volgende Open Deur Dienst staat gepland op zondagmiddag 10 maart, medewerking wordt
verleend door gospelkoor Alemet uit Oene. Neemt u weer iemand mee, de diensten zijn
laagdrempelig en mensen worden buiten de kerk al welkom geheten met koffie en thee.

De stille krachten van het beamerteam
Het zijn de stille krachten van het beamerteam, die elke zondag daarboven bij het orgel hun
vanzelfsprekende werk doen, maar ze zijn onmisbaar! Zonder beamerteam geen tekst op het
scherm, geen live-uitzending bij de mensen thuis en geen mogelijkheid de dienst later nog eens te
bekijken. Als er soms even iets uitvalt, dan vinden we al eigenlijk niet meer kunnen.
 Maar het is nog niet zo lang geleden, dat we gewoon met 1 kerkboekje naar de kerk gingen, de te
zingen liedjes stonden gewoon op het bord en we waren al blij als we thuis wat mee konden
meeluisteren. Binnen een paar jaar zijn we helemaal gewend aan live-beeld en goed camerawerk.
Fijn, dat het zo kan, maar die mannen en vrouwen verdienen wel eens een compliment, bij deze!
Mocht u een keertje op proef mee willen draaien, graag, want het beamerteam kan nog wel wat
mensen gebruiken, neem dan even contact op met Jeroen Töpfer. Een keertje mee proef draaien
kost niks en ik verzeker u, daarboven bij het orgel heb je de regie pas echt in handen!
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Biddag woensdag 13 maart
Op woensdagavond 13 maart komen we om 19.30 uur samen in de kerk van Vorchten om te
bidden voor het seizoen wat ons ligt. Biddag ‘voor gewas en arbeid’ heette deze dag vroeger, de
benaming gewas en arbeid is misschien wat ouderwets, maar de betekenis is ongewijzigd. Het
gewas, alles wat groeit en bloeit, staat aan de basis van ons leven. Zonder boer geen eten, las ik
laatst op een protestbord. En zo is het. Maar zonder arbeid van vele anderen (die dat voedsel op
hun beurt weer bewerken en transporteren en verkopen) is er ook geen leven. In de Joodse
traditie is veel aandacht voor het aardse, het pure, het zuivere. Het Jodendom verbindt het aardse
met het hemelse. Biddag vieren blijft broodnodig in deze tijd, misschien wel meer dan ooit tevoren.

De Stille Week
Loopt dit jaar van maandag 25 tot zaterdag 30 maart. 
 Elke avond van maandag 25 maart tot en met donderdag 28 maart is er een korte bijeenkomst in
de Verbinding of de Kerk (zie voor meer informatie de kerkapp) om 19.00 uur, die maximaal een
half uur zal duren. We zingen een lied, lezen een tekst en bereiden ons voor op de grote
gebeurtenissen van Pasen.

Goede Vrijdag 29 maart
Vrijdagavond 29 maart komen we samen in de kerk om te doen 
wat Jezus in Zijn laatste dagen op deze aarde deed. We delen brood 
en wijn en doen dat tot Zijn gedachtenis. Zo bereiden we ons voor 
op het komende Paasfeest. We staan in de kring en delen met elkaar. 
Bent u erbij?

Paasjubel en daarna de ochtenddienst op Eerste Paasdag zondag 31 maart
We starten net als vorig jaar met een Paasjubel buiten de kerk rond half negen in de ochtend. We
doen dit nu twee jaar en de kring is groeiende. Herman Colijn is die ochtend aanwezig om op ons
samen met het orgel op de trompet te begeleiden. 
 Daarna is er brood en koffie in de Verbinding. Om half tien begint de dienst, waarin ook Mandy, de
dochter van Chris en Yvonne van Werven gedoopt zal worden. In de oude kerk werd er altijd al in
de Paasnacht gedoopt. Zo maak je de gang mee van dood naar leven, van onderdompeling naar
opstaan en weer boven komen. We verheugen ons op een mooie en feestelijke dienst!
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Het voorjaar komt dichterbij, heerlijk! Een prachtig lied van ds. Andre Troost zingt het als volgt:

                  

Een goede voorbereiding op Pasen toegewenst, ook namens Jenny, 
Ds. hans van Arket 

Vanuit de Kerkenraad (kerkenraadsvergadering van14 februari 2024) 
- Het beamerteam heeft de vraag gesteld om de buitendiensten terug te brengen omdat het veel
van hen vraagt en de kwaliteit van het geluid (via livestream) minder is. We besluiten de
buitendiensten komende zomer te beperken tot de eerste zondag van de maand van juni t/m
september 
- Het rondgeven van het gebedenboek door de kerk tijdens de dienst werd als storend ervaren,
excuses hiervoor. De volgende keer zal dit op een andere manier gedaan worden. 
Kerkrentmeesters 
- Restauratie: De subsidieaanvraag (voor een bedrag van 250.000 euro) komt in de laatste fase. We
gaan ervan uit dat de restauratie klaar is voor ‘Heerde 850’ in 2026. 
- Kosterschap: het hulpkosterschap is voor Jeroen op lange termijn te veel in combinatie met het
aansturen van het beamerteam. Wilco Dijkhof wil het kosterschap voorlopig overnemen voor de
zondagen maar kan niet elke zondag en ook niet door de week.  
- Henk-Jan geeft aan dat het takenpakket dat bij het kerkrentmeesterschap hoort niet meer te
combineren is met werk en gezin. Het voelt al lastig dat hij minder taken heeft dan de andere
kerkrentmeesters. Voorlopig blijft hij zijn lopende taken doen maar er is dan opnieuw een vacature. 
Diaconie 
- In de dienst van 10 maart zal Dhr Hissink van het Bartiméus Fonds na de dienst in de Verbinding
iets vertellen over zijn werk bij Bartiméus. De collecte is deze dag ook voor dit doel. 
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De lente is gekomen,
 De zomer is in zicht
 Een oogst om van te dromen,
 De wereld één gedicht,
 De velden zullen zingen,
 Het bos een loflied zijn,
 Elk carillon zal klinken;
 Gods huis vol zonneschijn

      

De lente is gekomen
 Met vogels vliegensvlug
 Die fluiten in de bomen
 Het paradijs is terug;
 De bloemen, rode, gele,
 De tulp, de hyacint,
 Voorzeggen met zovele
 Het voorjaar dat begint.



Pastoraat 
-Hermen Wonink heeft aangegeven mee te willen draaien met het beamerteam, hij heeft inmiddels
al een keer geoefend :) 
- We bespreken of het wenselijk is nog een extra zondag met elkaar koffie te drinken: het voorstel
van de ouderlingen is om het bij 1x per maand te houden, dan blijft het speciaal.  
- Vanuit het bezoekwerk komen positieve reacties. We proberen iedereen in beeld te houden maar
vragen jullie als gemeenteleden ook om ons op de hoogte te houden mocht er iets zijn dat onze
aandacht nodig heeft. 
Predikant 
- Er is vanuit Vorchten een voorstel geschreven om met een aantal kleine gemeenten aan de IJssel
(Veessen, Vorchten, Nijbroek en Welsum) de koppen bij elkaar te steken om te praten over de
kracht van kleine gemeenten maar ook over de uitdagingen die er zijn. De kerkenraden van
genoemde gemeenten worden uitgenodigd om (met een kleine afvaardiging) een eerste gesprek te
voeren. 
-Rondom Pasen: We bespreken de activiteiten rondom Pasen waarover meer elders in dit
kerkblad. 

Twee vacatures ouderling-kerkrentmeester
Zoals jullie weten heeft Wim van de Weg heeft aangegeven dat hij in september 2024 zijn ambt
neerlegt als ouderling-kerkrentmeester. Ook Henk-Jan Dalhuisen heeft te kennen gegeven dat hij,
vanwege sterk veranderde prive omstandigheden, zijn ambt als ouderling-kerkrentmeester
onvoldoende kan vervullen. Dat spijt hem zeer (en ons ook) en ook Henk-Jan zal in september zijn
ambt neerleggen. Dat betekent dat we dus twee vacatures hebben voor ouderling-
kerkrentmeester. Wilt u met ons meebidden dat de Heer voorziet in geschikte kandidaten.
In het vorige kerkblad staat een profiel van ouderling-kerkmeester.
Voor meer informatie over deze vacatures kun je Wim van de Weg benaderen. Hij wil je graag
vertellen wat dit ambt voor Vorchten inhoudt.
Wanneer deze vacature niet bij je past maar je weet wel iemand (m/v) die hiervoor geschikt is, dan
kun je deze naam doorgeven aan onze scriba Emiel Weeda scriba@kerkvorchten.nl
 
Restauratie
Via onze projecteider van SBKG hebben we vernomen dat de provincie de SIM subsidie niet heeft
afgewezen. Dat is goed nieuws. Het formele besluit is nog niet genomen omdat de flora en fauna
vergunning opnieuw moet worden aangevraagd (de geldigheidstermijn is verstreken). Zodra deze
binnen is verwachten we een positief besluit en kan de aanbesteding beginnen. Volgens SBKG zou
de start van de restauratie na de zomervakantie kunnen beginnen.
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Koster
Ton van de Vosse heeft aangegeven dat hij voorlopig stopt als koster. Zijn gezondheid laat het op
dit moment niet toe. Dat was voor Ton een moeilijk besluit en dat begrijpen wij helemaal. Ton is al
jaren koster; in weer en wind, in koude en warmte dagen. Ton is er altijd en dat jaren lang. Wat
een trouw en een liefde voor de kerk en haar leden. Een voorbeeld voor ons allen. We hebben
gelukkig in Wilco Dijkhof een vervanger gevonden voor de zondag. Wat fijn dat Wilco zich
beschikbaar heeft gesteld. Jeroen Töpfer blijft reserve koster en de kerkrentmeesters zoeken nog
naar een invulling voor door de week wanneer de kerk incidenteel open moet zijn.

Kerkbalans 2024
De toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage 2024 staan op € 24.485 en daarvan is € 11.445 reeds
ontvangen. Hartelijk dank voor jullie financiële bijdrage aan de kerk.

TV-schermen en zangmicrofoons
Deze apparatuur is binnengekomen zal binnenkort worden geïnstalleerd.

Open Kerk Vorchten
 We zijn weer een stap verder met ons project Open Kerk. Het plan is klaar en binnenkort starten
we met de uitvoering om onze kerk elke dag open te hebben voor bezoekers. We hebben hiervoor
ook een subsidie aangevraagd bij de Solidariteitskas van de PKN.

OZB waarde pastorie
 De kerk is vrijgesteld van OZB maar dat geldt alleen voor het kerkgebouw; niet voor de pastorie
en het MFC. We vonden de waarde van de pastorie te hoog en ons bezwaar is gehonoreerd. De
waarde is met 6% verlaagd en dat betekent minder OZB voor zowel de kerk als de bewoners.
Twee jaar geleden is de waarde van het MFC als fors naar beneden bijgesteld.

Lekkage in de kerktoren
Zondag 18 februari is er lekkage gemeld in de kerktoren. De dinsdag daarop heeft
Monumentenwacht inspectie verricht en provisorische maatregelen genomen. De volgende week
wordt er extra lood aangebracht voor meer overlap op het leien dak.

7                  Maart 2024 - Het Vorchter Kerkblad



Heerde 850 jaar
In 2026 bestaat de gemeente Heerde 850 jaar. De ‘acte van afscheiding’ waardoor Heerde (en
Vorchten) zelfstandig werden is in 1176 ondertekend in de kerk van 
Vorchten. De gemeente Heerde gaat aandacht besteden aan 850 jaar en heeft budget
beschikbaar gesteld voor activiteiten waar dit thema aan de orde komt. Plannen en ideeën
moeten voor 1 april worden aangedragen bij de gemeente. Daarom houden wij op dinsdag 5
maart een ‘brainstorm 850’ in het MFC in de Verbinding. Met elkaar (kerk & dorp) van gedachten te
wisselen hoe we invulling kunnen geven aan ‘Heerde 850’. De onderwerpen zijn op 5 maart zijn:
1. Wat gebeurde er in 1176 in Vorchten (door Eric Kolkert)
2. Wat deden we 50 jaar geleden in Vorchten (Heerde 800 door Ton van de Vosse)
3. Wat kunnen we in 2026 doen. Dit is de brainstormsessie met elkaar.
Als het allemaal lukt dan zien we een film van 50 jaar geleden, Voor de ouderen een mooie
herinnering, voor de jongeren een mooie gelegenheid om kennis te maken met een stukje
geschiedenis van Vorchten! En als klap op de vuurpijl neemt Eric een afdruk van de ‘acte van
afscheiding’ mee. Komt het zien!
We beginnen om 19.30 uur. Voor koffie & thee wordt gezorgd.

Bartiméus
Op zondag 10 maart komt dhr. Hissink van Bartiméus een presentatie geven na de kerkdienst in
de Verbinding. U bent van harte welkom om hier meer over te horen.
Namens de diaconie.

Opendeurdienst
Zondag 11 februari was het christelijk mannenkoor de Lofzang uit Heerde in de Open deur Dienst.
Eindelijk in Vorchten zingen. Er waren een paar Vorchtenaren in het koor. Dat is mooi om te zien
(en te horen). Het oudste koor van Heerde in het oudste kerkje van Heerde. We hadden helaas
maar ruimte voor 40 koorleden dus kregen we de beste zangers! En wat hebben de mannen mooi
gezongen. Wat een volume. Soms overweldigend zoals dat klonk in onze kerk. Soms ook ingetogen
neuriën met een geleidelijk overgang naar zingen. Prachtig! Het samen zingen met het koor was
krachtig; de voegen sprongen er bijna uit. Ds. Hans van Ark hield zijn toespraak over de Verloren
Zoon met het thema: Het is maar één stap terug naar God ook al ben je veel stappen van Hem
verwijderd. Wat geweldig dat die weg terug er is. Hij staat met open armen te wachten. Iedereen
kreeg een mooie (herinnerings)kaart mee met een afbeelding van het prachtige schilderij van
Rembrandt: een vader die zijn zoon, met een ‘vrouwenhand’ en een ‘mannenhand’, op knielen
omarmt.
Op zondag 10 maart om 16.30 is de volgende Open Deur Dienst. We hebben dan het Gospelkoor
Alamet uit Oene. Ds. Hans van Ark zal dan spreken over de Barmhartige Samaritaan. Neem familie
en vrienden mee en nodig je kennissen uit om deze dienst in onze oude kerk mee te maken.
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Open Kerk Vorchten
Onze kerk ligt aan het Elsvoorderpad (klompen pad) en aan een fietsroute van de ANWB. Hierdoor
komen veel mensen langs de kerk en een aantal wil ook graag het oude kerkje van binnen bekijken.
Maar dat gaat door de week niet. De kerk is op zondagmorgen en -middag open maar op alle andere
dagen van de week is de kerk gesloten en komen de bezoekers voor een dichte deur. Dat vinden wij
jammer en dat willen we graag veranderen. Hiervoor hebben we het project Open Kerk vorig jaar
opgestart.

Project Open Kerk (waarom, wat, hoe, wie)
Waarom willen we de kerk alle dagen van de week openstellen?

De kerk heeft voor mensen de betekenis van toevluchtsoord, een veilige plek om God te zoeken,
ook buiten de diensten om.

1.

Vanuit missionair oogpunt. We hebben als kerk/gemeente iets te delen. Het evangelie is voor
iedereen. Dit is een mooie gelegenheid om mensen ongedwongen in contact te brengen met onze
kerk en met de Heer van onze kerk.

2.

Een kerk nodigt uit om even te gaan zitten en een rustmoment te hebben. De kerk is bij uitstek de
plek voor een spirituele ontmoeting en (zelf)reflectie.

3.

De kerk in Vorchten is een prachtig monument; we willen deze alle dagen openstellen voor de
gemeenschap.

4.

Wat gaan we aanbieden?
Een meeneem flyer die informatie over de historie van de kerk bevat en inzicht geeft in de
activiteiten van de gemeente. Daarnaast een liefdevolle/bemoedigende Bijbeltekst (bijv. op de
achterkant).

1.

Er is een gastenboek waarin bezoekers gebeden op kunnen schrijven waarvoor de volgende
zondag gebeden zal worden.

2.

Een QR code voor een audiopresentatie. Via ingesproken tekst worden de gasten hiermee
rondgeleid door de kerk.

3.

Een kaarsenrek waar bezoekers een kaarsje kunnen aansteken.4.
Een ‘offerblok’ waar bezoekers een gift kunnen overmaken aan de kerk (cash en digitaal).5.

Hoe gaan we dit uitvoeren?
Er is een commissie die dit project onder zijn beheer heeft.1.
De kerk is open van 08:00 uur tot 18:00 uur.2.
Er is een groep van 12 vrijwilligers die de kerk in de ochtend opent en in de avond sluit.3.
Er komen beveiligingsmaatregelen (o.a. cameratoezicht en het afsluiten van bepaalde delen van de
kerk)

4.

Tijdens kerkdiensten worden bezoekers door een mededeling op een buitenbord gewezen op het
feit dat er een dienst gaande is maar dat ze van harte welkom zijn via de achteringang.

5.

We hopen dat de kerk in het voorjaar door de week open is maar de datum is nog niet vastgesteld. De
meeste praktische zaken moeten nog worden opgestart. Met vriendelijke groet, Open Kerk Vorchten
commissie (Hans, Driesje, Marina, Adri).
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PAASMIDDAG
Hierbij nodigen wij u uit voor de paasmiddag 
in de Verbinding. We vieren deze middag op 
dinsdag 26 maart en beginnen om 14.30 uur. 
We drinken koffie of thee, zingen meerdere 
liederen en luisteren naar het Paasverhaal. 
Aan het einde nuttigen we een broodmaaltijd. 

Opgeven voor vrijdag 22 maart bij Gerrieke 
van Noorel 
Tel: 06-23266377 
Email: henry.gerrieke@gmail.com
Groetjes van de activiteitencommissie

Collecte
10 mrt. Bartiméus
13 mrt. Voedselbank
17 mrt. Grip op de knip

Oppasrooster
 MAART                                                                
 3    Ciska   -    Anne                                                         
10   Hanneke                                                    
17   Gerdien   -   Sarah                                     
24   Krista                                                         
31   Gerrieke   -   Evi

Schoonmaakrooster

De Verbinding  week 10    4-9 mrt. Gerdien, Gerrie, Gerrieke
                                     14    1-6 apr. Dinie, Merry, Diane
De kerk             week 12 18-23 mrt. Gera, Lieneke, Ina, Marina
            
Koffiedrinken na de dienst        
3 mrt.  Fam. H. Schouten en fam. J. Wonink
7 apr.  Fam. W. Dijkhof en fam. T. vd Berg
5 mei. Fam. A.M. Hottinga en Korrie Doorn 
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Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
 3 mrt.   9.30 uur Kinderdienst in de kerk 
 5 mrt. 19.30 uur Brainstormen Heerde 850 jaar
 6 mrt. 18.45 uur Follow Me
11 mrt. 20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde Marledijk 23
14 mrt.   9.30 uur Zus en Zo
14 mrt. 19.30 uur Handwerkcafé
18 mrt. 20.00 uur Mannenavond
20 mrt. 18.45 uur Follow Me
25-28 mrt. 19.00- 19.30 uur Stille week moment in Verbinding of kerk.
26 mrt. 14.30 uur Paasmiddag (zie info elders in het kerkblad)
28 mrt.  9.30 uur Zus en Zo
31 mrt.  8.30 uur Paasjubel met aansluitend ontbijt en om 9.30 uur kerkdienst.
 
Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 28 maart inleveren bij Johan Vorderman 
Johan.vorderman@kerkvorchten.nl
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Wilt u De Verbinding reserveren? Zorg dat u het op tijd reserveert.  

COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      HenkJanDalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032          wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
Adri Veldwijk               06-53502803         adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061        hein.vels@kerkvorchten.nl
Bert Draaijer                06-24145890       bert.draaijer@kerkvorchten.nl
Driesje Wonink            06-45671064       driesje.wonink@kerkvorchten.nl
Ouderlingen:
Hettie Töpfer               06 14354157        hettie.topfer@kerkvorchten.nl           Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831       johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216        marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672       scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privé 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten
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Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld
Senioren uit onze gemeente zijn van harte welkom op de bijeenkomst van de PCOB op
woensdagmiddag 20 maart om 14. 30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde.
Wim Eikelboom uit Zwolle is IJsselliefhebber en hij vertelt met verve over het verleden, het heden en de
toekomst van de rivier. Welke les leert de droge zomer ons over de toekomst van de IJssel? Hoe
verhouden Gelderland en Overijssel zich tot de IJssel? Welke plannen zijn er om de rivier nog
natuurlijker te maken? Wat is ervoor nodig om van de IJssel een drinkbare rivier te maken? 
Aan de hand van deze vragen worden we langs de IJssel geloodst. 
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.
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