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De tuin
Heerlijk, we kunnen bijna de tuin weer in. Ik hoor het mensen in Vorchten regelmatig
zeggen. De tuin weer in kunnen betekent immers voorjaar. De tuin in betekent, dat
de natuur na een lange en deze winter vooral ook natte winterslaap weer ontwaakt.
Dat je met je handen weer in de zwarte grond kunt woelen. De laatste bladeren en
de dooie takken op ruimen, maar ook zaaien en planten. Iemand zei laatst tegen me,
u mag best vaker zeggen, dat God zo zichtbaar is in de natuur. Wij moderne mensen
leven daaraan snel voorbij, maar juist ook in de natuur zien we God grote
scheppingskracht. Van door naar leven, van kleurloos naar kleurrijk.

We gaan ook richting Pasen. Op woensdag 5 maart start de veertigdagentijd. Zeven
lijdenszondagen, zoals we deze periode ook wel noemen, die ons dichterbij Pasen
brengen. Ook een tijd van dood naar leven.
De kindernevendienst volgt tot Pasen een programma, waarin elke zondag ook een
tuin centraal staat. Dat begint met de tuin (de hof) van Eden, daarna volgt de
woestijn als bloeiende tuin (Jesaja spreekt daarover), het gaat over de graankorrel,
die opschiet vanuit de donkere aarde. We komen uiteindelijk aan in de tuin van
Gethsemané, waarin Jezus gevangengenomen wordt. Zijn lichaam wordt begraven in
de tuin van Jozef van Arimatea. Uiteindelijk vinden we daarop paasmorgen het graf
open en ontmoeten de tuinman.

Ik moet denken aan lied 978 
waarin we zingen
U roept het jonge leven wakker
een tuin bloeit rond het open 
graf er ruisen halmen op de 
akker waar zich het zaad 
verloren gaf en vele korrels
vormen saam een kostbaar 
brood in Uwe naam.
 

Kortom, we gaan tot Pasen de tuin in. We gaan tuinieren. In aards en geestelijk
opzicht! 
Ds. Hans van Ark
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Bij de diensten:
Op zondagmorgen 9 maart ronden we het project Kerk en School af. 
De kinderen van de basisschool de IJsselvallei in Veessen/Vorchten hebben twee
voorafgaande weken gewerkt aan het project Bijbel/kerk/geloof en cultuur. Als
thema hebben we het project meegegeven: van Niets naar Iets. Op vrijdagmiddag 7
maart om 11.30 uur is de centrale afsluiting in de school zelf. De kinderen laten dan
zien wat ze allemaal gemaakt hebben. Daarbij zijn de ouders en opa’s en oma’s
natuurlijk ook meer dan welkom. Op zondagmorgen 9 maart om 9.30 uur sluiten we
het project dan af in de kerk, de kunstwerken van de kinderen hangen dan in de
kerk. We zingen vooral veel kinderliedjes, die Jenny zal begeleiden. Het
scheppingsverhaal staat centraal, immers, dat gaat over van Niets naar Iets. Er is die
ochtend natuurlijk geen kindernevendienst. Welkom allemaal

Op zondagmiddag 9 maart om 16.30 uur vindt weer een Open Deur Dienst
plaats.
Het thema is dit seizoen, hoe word ik gelukkig? Dit keer met een tegenvraag: maakt
geld gelukkig? Bezit kan voor mensen ook een last zijn. Je bent er de hele dag mee
bezig je bezit te onderhouden en veilig te stellen. Je kunt het ook zo maar verliezen.
Voor de dienst is er koffie en thee. Bij aardig weer gebeurt dat buiten de kerk, bij
minder weer in het gebouw de Verbinding. Er is veel samenzang en iedereen is
welkom.

 

De zanglustige mannen van het 
prachtige mannenkoor 
Ailanthus uit Wezep verlenen 
hun medewerking. Zij zijn 
bekend van televisieoptredens 
en treden vaak op in de regio.

Woensdagavond 12 maart om 19.30 uur is de jaarlijkse biddagdienst. 
Om aan het begin van het nieuwe seizoen om Gods zegen te vragen over alles wat
mag gaan groeien en bloeien, maar ook vragen we om Zijn zegen over het werken
en leven van ons als mensen in het komende jaar. Komt u ook?

3                 Maart 2025 - Het Vorchter Kerkblad



We leven mee met………
Ton van de Vosse (Papelandseweg 7, 8193 KH in Vorchten) verblijft inmiddels in het
Zonnehuis (afdeling Regge 8) en is herstellende van een herseninfarct. Hij is al weer
eventjes thuis geweest en dat was fijn. De hoop is dat misschien met de nodige hulp
er toch sprake kan zijn, dat hij weer naar huis kan komen. Dat wensen we Ton en
Gerrie ook van harte toe. Nergens beter dan samen voor de kachel.
Hans Veldkamp (Evergunnedijk 14-1, 8181 SM Heerde) kreeg het bericht dat hij niet
meer geopereerd kan worden, maar dat zijn lichamelijke situatie wel heel kwetsbaar
is. Dit is een moeilijke tijd voor Hans en Hennie en ook voor kinderen en
kleinkinderen natuurlijk. Een tijd van zorg, hoe het verder gaat, maar hopelijk ook
een tijd van dankbaarheid voor iedere dag die ze samen mogen beleven. Lied 218
uit het Liedboek verwoordt dat zo: dank u voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U
naar mensen om, dank U voor vrienden en voor vreemden, die ik tegenkom
Dhr. Hekkert (Kerkweg 23, 8193 KJ) verblijft in het ziekenhuis in verband met een
stevige longontsteking. Verder is er hartfalen geconstateerd. Ik mocht hem daar
bezoeken. De griep slaat met alle bijkomende verschijnselen dit jaar hard om zich
heen. We wensen hem veel sterkte toe, de bedoeling is dat dhr. Hekkert met hulp
van thuiszorg inmiddels weer thuis is. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jennie Eikelboom en dit geldt ook voor Drikus Schouten, zo mocht ik met eigen ogen
aanschouwen, knappen allebei mooi op, we wensen hen Gods zegen toe over het
verdere herstel.

Thema-avond voor 30-45 jarigen: alle ballen in de lucht
Met onze drie ouderlingen Johan, Marina en Hettie 
organiseren we op dinsdagavond 18 maart om 20.00 uur 
een gezellige thema-avond voor de leeftijdsgroep tussen 
30 en 45 jaar. Op een ontspannen manier gaan we met 
het thema aan de slag, hoe ga je om met drukte en stress 
in een druk gezin en hoe kom je dan ook nog aan jezelf en 
je geloof toe? We maken er geen zware avond van, het is 
ook ontspanning en we sluiten natuurlijk af met een hapje 
en een drankje. Zorg dat je erbij bent.

Als deze avond aanslaat, gaan we daarna ook voor de andere leeftijdsgroepen een
thema-avond organiseren, dus niemand hoeft zich ‘gediscrimineerd’ te voelen. Kump
goed. 
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Het overleg tussen de vier kerken aan de IJssel
Dat zijn er inmiddels vijf geworden, want Terwolde is ook aangehaakt. Op 4 februari
hebben we met de voorgangers van Nijbroek, Welsum, Veessen, Vorchten en
Terwolde dus opnieuw rond de tafel gezeten, samen met de classispredikant. Waar
kunnen we samenwerken met het oog op dat iedere kerk zijn eigen zelfstandigheid en
zeker de eigen kerkdienst op zondag graag wil behouden. We spraken af om in
november voor de tweede keer weer met alle kerkenraden bijeen te komen. Ook
wordt er gezocht naar een gezamenlijke vertrouwenspersoon die voor meerdere
gemeentes actief zou kunnen zijn. De predikanten zullen jaarlijks ook in elkaars
gemeente voorgaan en elkaar vervangen bij ziekte en vakantie. Op missionair terrein
heeft Marina de Velde het initiatief genomen om samen met de contactpersonen van
de andere gemeentes te kijken of er mogelijkheden zijn gezamenlijke missionaire
activiteiten te ontwikkelen. Wordt vervolgd.

Gift
Onderweg door de gemeente ontving ik 20 euro, die bestemd zal worden voor
algemeen kerkenwerk
Op 20 februari ontving ik 50 euro, bestemd voor de restauratie van de kerk. 
Hettie Topfer ontving € 10 voor de kerk

Hartelijke groeten van ds. Hans en Jenny van Ark

We ontvingen een bijzondere e-mail uit IJsland in het Engels en hieronder de
vertaling: 
Groeten,

Ik weet niet of dit het juiste e-mailadres is om contact op te nemen, en mijn excuses
dat ik tijd vrijmaak, maar ik had een paar vragen en ik vroeg me af of iemand in de
kerk mij misschien zou kunnen helpen.
Mijn naam is Devynn Hageman en ik ben een afstammeling van Hendrikus Hegeman
die van 1625-1637 in Vorchten diende, degene die je op je naamlijst aan de muur
hebt staan. Ik heb onlangs zelf kinderen gekregen en ik heb besloten een
familiegeschiedenis te schrijven die ik aan hen kan doorgeven. Tijdens mijn onderzoek
naar de geschiedenis 
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ontdekte ik dat ik afstam van Hendrikus. Ik stam af van zijn zoon Adriaen, die in 1651
naar Nieuw-Amsterdam voer.
Ik vroeg mij af of u misschien weet waar Hendrikus begraven ligt? Begroeven ze in
de 17e eeuw mensen op het kerkhof? Zo ja, is er een kans dat hij daar begraven ligt?
Weet u toevallig of er informatie over zijn persoonlijke leven beschikbaar is? Het
enige dat ik heb kunnen ontdekken zijn geboortedatum, overlijdensdatum, de naam
van zijn vrouw, de naam van zijn vader en natuurlijk de namen van zijn kinderen.
Ik vroeg me ook af of ik welkom zou zijn om de eredienst op zondag bij te wonen als
ik langs zou komen? Ik ben zelf gereformeerd presbyteriaan en hoopte genoeg geld
te sparen om ergens in de komende jaren over te vliegen om Harderwijk, Elburg en
andere plaatsen waar mijn voorouders vandaan kwamen te bezoeken.
Mijn excuses dat ik deze e-mail in het Engels heb verzonden, maar ik ben bang dat ik
geen Nederlands ken en dat mijn enige andere taal IJslands is, wat volgens mij nog
minder nuttig zou zijn.
Bedankt voor uw tijd.
Jouw broeder in Christus,
Devynn Hageman

Tot zover. Mocht iemand meer informatie 
hebben over Hendrikus Hegeman of de 
vragen van Devynn kan beantwoorden 
kan dat gestuurd worden naar 
devynnh@gmail.com
Op het bord in de kerk zien we dat 
meerdere ‘Hegeman’ ons gediend hebben. 
Misschien wel interessant om te onderzoeken of ze familie van elkaar zijn.
Deze website is ook interessant om te bezoeken
https://nl.findagrave.com/memorial/187583804/hendrickus-hegeman

Adri Veldwijk heeft Devynn van harte uitgenodigd om naar Vorchten te komen. Hij
antwoorde hierop: “Bedankt voor je reactie, Adrie! Ik denk niet dat ik de reiskosten
de komende jaren kan betalen, dus wellicht heb ik nog tijd om wat Nederlands te
leren voordat ik overvlieg. Ik ben bang dat ik op dit moment alleen maar Engels en
IJslands ken, en ik zou geen onnodige last voor vertalers willen zijn.
Nogmaals bedankt voor al je hulp, Devynn”.
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Uit de kerkenraad van 12 feb 2025
De Hemelvaartdienst is een gezamenlijk dienst bij Molen De Vlijt waar ooit de
Hagepreken plaatsvonden. Zoals is besloten op de gemeenteavond zullen wij deze
dienst bijwonen en is er in onze kerk op die dag geen dienst. Op 20 maart is er
overleg met de Petruskerk Wapenveld en de VEG Heerde over de organisatie en de
inhoud van deze dienst. Twee leden van onze kerkenraad zullen dit overleg
bijwonen. 

Met de basisschool in Veessen wordt er op 9 maart een speciale dienst gehouden in
onze kerk. Het thema is: ‘Van niets tot iets” en het gaat over de schepping. Hans zal
in deze dienst voorgaan. De kinderen sluiten op vrijdag 7 maart in hun school dit
thema af en hun kunstwerken worden op 9 maart in onze kerk getoond.

Er komt een BHV rooster om de veiligheid tijdens de diensten te borgen.

Op 10 januari heeft een koorlid van Ichthus haar pols gebroken bij het afstapje
onder de toren. Dat is voor haar heel pijnlijk en vervelend. Inmiddels hebben de
kosters maatregelen genomen voor een betere verlichting en een speciale
reflecterende strip bij het afstapje. Het koorlid heeft van ons excuses ontvangen en
een bloemstuk van de Open Deur Dienst commissie.

Actie kerkbalans: de stand is nu € 28.055 voor 2025. Hartelijk dank!

De diaconiecollecte tijdens de dienst van Biddag op 12 maart is voor de Soepbus van
Het Leger des Heils in Zwolle.

De Paascollecte is voor mevrouw Nicole Hendriks in Wapenveld, Klapperdijk 10. Zij
schrijft op haar website: “Onze bezoekers stellen het heel erg op prijs dat ze in de
prima sfeer die er heerst, zichzelf kunnen zijn. Je komt er voor een kop koffie of thee,
een praatje, een leuke broek of blouse. Als je je je verhaal kwijt wilt of een hulpvraag
hebt, is het jouw keus om erover te praten, niks moet. Maar als je een hulpvraag
hebt, zullen we je graag op weg helpen”.
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Op 2 maart wordt de 40-dagen kalender uitgereikt. De kalender sluit aan bij het
jaarthema ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’ van de Protestantse
Kerk. Ds. Brandsen zal er in de dienst aandacht aan besteden. De verschillende
weekthema’s roepen ons op om dat koninkrijk niet passief af te wachten, maar juist
in actie te komen. Bijvoorbeeld door te vasten, naar Jezus te komen en ons leven te
heiligen. Aan de hand van de Bijbelteksten kijken we naar wat de Bijbel ons daarover
vertelt en hoe dat ons inspireert in ons eigen leven. Een mooie manier om bewust
toe te leven naar Pasen!
 We hebben dit jaar geen ‘stille-week-bijeenkomsten’. 
Daarvoor hebben we de 40 dagen kalender en elke 
woensdag komt er een speciale overdenking op de 
kerkapp door onze voorganger of één van de 
ouderlingen.

De thema-avonden waarin we in gesprek gaan met onze leden in een bepaalde
leeftijdscategorie worden gepland. Het eerste gesprek is voor de doelgroep 30 tot
45 jaar.

Op 6 april hebben we een doopdienst!

Muziekvereniging VIVO komt ons begeleiden met de Paasdienst.
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De ontmoeting met de ‘kerken aan de IJssel’ is uitgebreid naar 5 kerken. Terwolde
doet ook mee (naast Veessen, Vorchten, Nijbroek, Welsum). De eerste gezamenlijke
activiteit is een fietstocht langs deze kerken. De voorgangers spreken elkaar op 3
juni en één van de onderwerpen is een externe vertrouwenspersoon voor de
kerken. Op 19 november (duurt nog even) zijn alle kerkenraadsleden voor
ontmoeting en gesprek bij elkaar in Nijbroek.

De kerkrentmeesters hebben samen met de kosters de taken en
verantwoordelijkheden besproken. Dat was een goed en prettig gesprek in een fijne
sfeer. De kosters Wilco Dijkhof en Jan Wonink werken hierin goed samen. Wij zijn
dankbaar dat Jan door de week beschikbaar is en Wilco op de zondag. Bij
afwezigheid van de één neemt de ander de taak over. Heel mooi! 

Eén van de klussen die de kosters samen hebben opgepakt is het opruimen bij de
toreningang. Het is mooi opgeruimd en we kunnen weer overal goed bij! Dat was
nodig en fijn dat zij letterlijk de schouders eronder gezet hebben.

Op zaterdag 22 februari zijn onder leiding van Gerben van Werven de vogelkastjes
geplaats rondom de kerk. Het zijn 46 kastjes op een tiental locaties. Dit plaatsen is
nodig om de vergunning voor de restauratie de verkrijgen.

Het archeologisch onderzoek door de Historische Vereniging Heerde in de
weilanden rondom de kerk heeft nog niets interessants opgeleverd. Ze zoeken nog
verder.
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Theatervoorstelling “Rouwt”
Op vrijdag 14 maart 2025 om 20.00 uur vindt in de De Noordgouw te Heerde de
bijzondere theatervoorstelling “Rouwt” plaats. Op de website staat: “Beleef onze
aangrijpende theatervoorstelling over verlies en rouw. Een avond vol herkenning en
verbinding, met een lach en een traan. Laat je meenemen in dit bijzondere verhaal over
de worsteling tijdens het einde van het leven en de veranderende relatie met je partner,
omgeving en God. Hoe verweef je rouw in het leven, en hoe ga je als naaste om met
iemand die rouwt? Samen ontdekken we deze vragen, omdat we allemaal, vroeg of laat
en de één heftiger dan de ander, te maken krijgen met rouw.”
 Voor meer informatie en kopen van tickets zie https://rouwt.nl/

Bloemengroet
In de maand februari kregen de volgende personen een bloemengroet:

Bert Draaijer 
Ger Daalder
Gerard Smit
Bert Eilander
Gerrie Draaijer

Collecte
 9 maart Kliederkerk- missionair NL
16 maart Grip op de knip

Kinderlied
In de maand maart is het kinderlied: ‘God is een Kunstenaar’

Oppasrooster
      MAART                                             
2     Hanneke - Anne                              
9     Krista                                                
16   Gerdien  -Sylvia                             
23   Yvonne
30   Gerrieke - Noortje                                   

Schoonmaakrooster
De Verbinding   week 103-8 maart Gerdien, Gerrie, Gerrieke 
De kerk            week  12 17-22 maart Gera, Lieneke, Marina 

10                 Maart 2025 - Het Vorchter Kerkblad

https://rouwt.nl/


Koffiedrinken na de dienst        
2 maart fam. S. Vels en fam. R. Schouten   
6 april  fam. H. Wullink en fam. A. Veldwijk
4 mei   fam. H.J. Dalhuisen en fam. H. van Norel
Vermeld duidelijk in de map van de kerk   
hoeveel koffie/thee ect. is gebruikt.   

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
   2 mrt. Jongeren 16-30 Onderwerp: ’40 dagentijd’
   2 mrt. 14.00 uur Open café    
  9 mrt. 14.00 uur Open café
 10 mrt. 20.00 uur Gebedsavond bij Harry de Velde
 12 mrt. 18.45 uur Follow Me  
 12 mrt. 19.30 uur cursus maak ze sterk
 13 mrt.  9.30 uur Zus en Zo
 13 mrt. 19.30 uur Handwerkcafé
 16 mrt. 14.00 uur Opencafé en Vorchten vertelt (foto`s Vorchten)
 17 mrt. 20.00 uur Mannenavond -Openbaring
 18 mrt. 20.00 uur Avond gemeenteleden 30-45 jaar ‘Alle ballen in de lucht’
 19 mrt. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering (podium)
 19 mrt. 19.30 uur Cursus Maak ze sterk
 23 mrt. 14.00 uur Open café
 26 mrt.19.45 uur Follow Me
 26 mrt.19.30 uur Cursus Maak ze sterk
 27 mrt. 9.30 uur Zus en Zo
 28 mrt.20.00 uur Buurtcafé
 28 mrt.-30 mrt. Vrouwenweekend Zus en Zo 
  2 apr. 19.30 uur Cursus Maak ze sterk
Save the date: Gemeenteweekend 4 en 5 oktober

Kerkdiensten                                                                     Gast vr/hr. TV- team
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Gerben van Werven   0631388294         gerben.van.werven@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032          wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
Adri Veldwijk               06-53502803         adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061        hein.vels@kerkvorchten.nl
Bert Draaijer                06-24145890       bert.draaijer@kerkvorchten.nl
Driesje Wonink            06-45671064       driesje.wonink@kerkvorchten.nl
Ouderlingen:
Hettie Töpfer               06 14354157        hettie.topfer@kerkvorchten.nl             Ouderling Heerde- Oene-
Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831       johan.vorderman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216        marina.de.velde@kerkvorchten.nl        Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Bert Draaijer                06-24145890       scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Wilco Dijkhof                0621103970
Jan Wonink                   0651941923
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vorderman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privéfeestjes 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten

Wilt u De Verbinding gebruiken, zorg dat u het op tijd reserveert.  

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 28 maart inleveren bij Johan Vorderman 
Johan.vorderman@kerkvorchten.nl
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