September 2025

31e jaargangnr. 9

HET
VORCHTER
KERKBLAD



lk zie je!

Wat een mooi thema had de vakantiebijbelweek dit jaar: Ik zie je!l En dan Ik natuurlijk
met een hoofdletter. God ziet ons. Hij weet wat er in ons omgaat Wat een wonder is
dat. Gods liefde is tegelijkertijd ook een voorbeeld voor hoe wij met anderen mogen
omgaan. ‘lk zie jou!" mogen wij op onze beurt dus ook aan anderen laten merken.

Op de slotavond vertelde Johan Vorderman in de tent aan de kinderen het verhaal
van Zacheus. Die probeert zich te verstoppen in een boom, maar Jezus ziet hem
toch. En zo worden ook wij gezien. Jezus ziet Zacheus al, voordat hij Jezus ziet. Jezus
ziet ons al, terwijl wij Hem nog niet zien. Bijzonder, een mens kan zich wel
verstoppen, maar je wordt toch gekend. Denk ook maar aan Adam en Eva in het
scheppingsverhaal, die wilden zich ook verstoppen in de Hof van Eden, maar God
ziet ze toch. God vroeg hen: Adam, mens, waar ben je?

Misschien heeft u wel eens van de beroemde theoloog Karl Barth gehoord. Karl
Barth zegt ook: “Jezus heeft ons al gezien, voordat wij ons hebben laten zien. Het

initiatief ligt niet bij ons, maar bij Hem. Hij is heel anders. Hij is de geheel andere. En
wij mogen antwoord geven op Zijn uitnodiging.”

Dat is de kern van het evangelie: u hoort er al bij, u bent al een kind van God,
voordat een mens iets gedaan heeft. Dat betekent overigens niet, dat wij zelf niets
meer hoeven te doen. Er gebeurt wel degelijk wat, ook bij ZacheuUs.

Jezus is met hem mee naar huis gegaan. ZacheUs heeft plechtig beloofd, dat hij zijn
gemaakte fouten zal herstellen. Hij zal zijn schuldenaars langs gaan en hij zal ze alles
terug betalen, Zacheus leert ons, wat genade eigenlijk betekent. Wij worden door
Hem als eerste gezien, onvoorwaardelijk, maar Hij verwacht wel antwoord en geloof
van ons!

Lied 487 uit het Nieuwe Liedboek zegt het zo:
De Heer heeft mij gezien en onverwacht

ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Z0 komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermaogen.
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Nog even over de vakantiebijbelweek gesproken

Wat een inzet weer van al die vrijwilligers, eerst in de voorbereiding en daarna
tijdens de week zelf. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, het gaat immers al jaren
z0. Maar niks is vanzelfsprekend. Daarom een dik compliment voor alle vrijwilligers
uit Veessen en Vorchten, die er weer een mooi feest van gemaakt hebben. Of om
dicht bij het thema te blijven: jullie mogen zelf ook gezien worden!

Het gemeenteweekend komt dichterbij:

Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober is het weer zover, het gemeenteweekend en dit
keer lekker dichtbij: camping 't Oever aan het Oever 2 in Wapenveld. Waar we
kunnen genieten van de gastvrijheid van de familie Doppenberg. U mag uw eigen
kampeermiddel meenemen, tent, caravan of camper. Geef dat even aan op het
aanmeldingsformulier.

Want u kunt zich aanmelden met het formulier in dit kerkblad! De kerkenraad draagt
de kosten van het geheel. Ook als u niet het hele weekend kunt, kom dan op
zaterdag en/ of zondag. Samen starten we het nieuwe seizoen. Het thema is dit jaar:
“Als nieuw! Verrast door het werk van Gods geest”

Programma:

zaterdagochtend 4 oktober:

om 10.30 uur start koffie/thee/limonade met iets lekkers, uitleg en onderling gesprek
over thema, voor de kinderen en jongeren sport en spel

12.30 uur gezamenlijke lunch (iedereen zorgt voor eigen lunch)

Middagprogramma sport en spel voor iedereen

17.30 uur avondeten (iedereen neemt zelf iets mee en dat zetten we samen op een
grote tafel)

Avondprogramma: de bonte avond (iedereen neemt zelf wat drankjes en knabbels
mee)

zondagmorgen 5 oktober:

8.30 uur ontbijt (wordt centraal geregeld)

9.30 uur kerkdienst met ds Hans van Ark en muziek Wim Rouw thema: als nieuw,
verrast door de Geest.

10.30 uur koffie en aansluitend opruimen

12.30 uur afsluitende lunch (met de restjes)
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Koffie/thee/iets bij de koffie wordt centraal geregel

Meld u zich snel aan via het formulier in dit kerkblad of bij Gera van Werven of Bert
Draaijer.

camping 't Oever in Wapenveld

Pastoraat:

Jenny Ordelman (Durst Brittlaan in Heerde) kreeg het stevig voor de kiezen en moest
opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis te Leiden in verband met een
bacteriéle infectie. Niet wetende op dat moment, dat ze daar vervolgens meerdere
weken zou moeten blijven. Gelukkig sloeg de behandeling uiteindelijk aan en is ze nu
weer thuis. Haar dochters hadden geregeld, dat ze geen dag zonder bezoek was. De
weg naar herstel wordt nu weer ingezet, een weg die ze samen met veel lieve
mensen om haar heen in vertrouwen op de Heer mag gaan!

Jennie Eikelboom (Losweg 4a, 8193 KC in Vorchten) kreeg geen goede berichten over
haar gezondheid. Terwijl ze zich zelf eigenlijk steeds fitter voelde na de laatste
opname, werden er toch weer verdachte plekjes op meerdere organen gevonden.
Nader onderzoek wees uit, dat het niet goed was en dat was een grote schrik voor
haar en Bart en de kinderen en kleinkinderen natuurlijk. Inmiddels vonden nieuwe
onderzoeken plaats, is er ook contact met Groningen om zo goed mogelijk tot een
passende behandeling te komen. Ik stuurde haar deze zomer het prachtige lied, “U
geeft rust in mijn ziel, door alles heen, door alles heen, Heer, kijk ik naar U". Een lied
wat in de coronatijd ontstond en deze woorden mogen nu ook zeker voor de familie
Eikelboom gelden!
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Tot slot

De zomer brachten wij weer in Katwijk aan Zee door. Wij genoten van het mooie
zomerweer en van de aanwezigheid van kleinkinderen die in groepjes kwamen
logeren op de camping. Twee weekenden verbleven we in Cadzand in Zeeuws-
Vlaanderen, omdat ik daar in de Dorpskerk van Cadzand de dienst mocht leiden, met
meer toeristen dan eigen kerkgangers. Elk jaar een bijzondere ervaring. In Katwijk zelf
bezochten we de zangdiensten in het witte Kerkje en op zondagavond was er ook
kerkdienst op de camping zelf. Ook wel eens fijn om gewoon zelf weer in de kerk te
zitten. We zijn inmiddels weer terug op het honk en graag starten we samen het
nieuwe seizoen op!

Met een hartelijke groet, ook namens Jenny, ds. Hans van Ark

In memoriam Herman Jongerman

Herman Jongerman werd geboren op 23 juni 1951 in
Wapenveld en overleed op 28 augustus van dit jaar thuis
omringd door zijn vrouw en beide kinderen. Hij trouwde in
1975 met Jenny Oosterbroek en eerder dit jaar konden ze
samen met hun kinderen en kleinkinderen nog hun vijftig
jarig huwelijk vieren. Herman en Jenny waren trouwe
kijkers en luisteraars van de kerkdiensten in Vorchten elke
| zondagmorgen via de livestream.Herman was wat je
noemt een machtig handige jongen. Wat zijn ogen zagen,
konden zijn handen maken. Van die kwaliteiten heeft ook
de kerk in Vorchten dankbaar gebruik mogen maken, want
vele jaren maakte hij deel uit van de onderhoudsploeg, die
in en rond de kerk op maandagmorgen allerlei grote en

, kleine klussen doen. Herman hield zich daar onder andere
bezig met alles wat met elektriciteit en bedrading te maken heeft. Uit het huwelijk
werden twee kinderen geboren, dochter Anneke, getrouwd met Hilbert Kroon en
zoon Gerd-Jan Jongerman, die is getrouwd met Corine,

Herman was een geweldige opa voor zijn kleinkinderen Thijs, Viggo, Suze, Robbin, Jort
en Tess. Thijs noemde zijn opa zijn leermeester, want zijn opa kon voor zijn
kleinkinderen alles maken en alles repareren.
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Herman had een rotsvast vertrouwen op zijn Hemelse vader. Hij was geen man van
grote woorden, maar er was geen twijfel. Hij wist dat hij na zijn leven bij God
geborgen zou zijn. "Nu is alles rond”, zei hij in een van zijn laatste dagen. Na de
afscheidsdienst in de kerk van Vorchten werd hij begraven op de begraafplaats in
Wapenveld. In de dienst zongen we op verzoek van Herman een prachtige oude
psalm in de oude berijming:

Opent uwen mond,

eist van Mij vrijmoedig,

op Mijn trouwverbond.

Al wat u ontbreekt,

schenk Ik, zo gij 't smeekt,

mild en overvioedig.

We wensen Jenny, de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe.
ds van ark

Bloemengroet
In de maand juli en augustus ontvingen de volgende personen een bloemengroet:
Marike en Marjolijn
Emil en Nathalie
Gerard en Merry
Erwin en Vera
Herbert en Gera
Gerlof en Janet
Diederik en Rian
Dirkje Eilander
Bastiaan en Romée
Christine Rietberg

Namens de diaconie
Driesje Wonink

Paaskaars 2024-2025
De “oude” Paaskaars is dit jaar naar Hennie Veldkamp gegaan.

Verhuisd
Hendrik en Aline Boer zijn verhuisd naar Aperloheve 67, 8081JN Elburg
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Collecte
14 september Opvang straatkinderen in Indonesié
21 september Leger des Heils

Kinderlied
Lied van de maand september: Hopeity Hope

Oppasrooster

SEPTEMBER

7 Ashley - llona

14 Gerdien

21 Gera - Sarah

28 Krista

Schoonmaakrooster

De Verbinding week 38 15-20 september Dinie, Merry en Diane
De kerk week 36 1-6 september Gera, Lieneke en Marina

Koffiedrinken na de dienst

7 sept. fam. H. Schouten en fam. J. Wonink

5 okt. fam. Frank en Ashley en Theo en Ciska van de Berg
2 nov. fam. A. Hottinga en Korrie Doorn

Vermeld duidelijk in de map van de kerk hoeveel koffie/thee ect.
Kijk op de aanwijzing op het aanrecht zodat alles schoon is.

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld

Kerk elke dag open.

7 sept. 14.00 uur Open café

8 sept. 20.00 uur Gebedsavond bij Harry de Velde (Marledijk 23)

11 sept. 9.30 uur Zus en Zo

14 en 21 sept. 14.00 uur Open café

25 sept. 9.30 uur Zus en Zo

Gemeenteweekend 4 (start 10.30 uur) en 5 oktober camping 't Oever in Wapenveld. Zie
ingevoegd formulier in dit kerkblad.

14 oktober: Bijeenkomst gemeenteleden 45-60 jaar. Ag}@ﬁd\(ﬁ‘

Onderwerp: “2¢ helft van de rotonde” nieuwe start?

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 27 september inleveren bij Johan Vorderman
Johan.vorderman@kerkvorchten.nl
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Kerkdiensten gastvr/hr. TV-team BHV
7-sep 9.30 |ds. J.P.van Ark Ria Richard |Herman
14-sep |9.30 |ds. H.L. Versluis Gera Jeroen |Yvonne
21-sep |9.30 |ds. J. de Wit Hein Germa |Bert
28-sep |9.30 |ds. G. Schreuders | |Merry Hermen |Peter
5-okt 9.30 |ds. J.P.van Ark Startweekend 't Oever |Erika

COLOFON

Voorganger:

Ds. Hans van Ark

Kerkrentmeesters:

Gerben van Werven

Wim van de Weg

06-21879108

06-31388294
0578-691032

hans.van.ark@kerkvorchten.nl

gerben.van.werven@kerkvorchten.n!
wim.van.de.weg@Xkerkvorchten.n!

Adri Veldwijk 06-53502803 adri.veldwijk@kerkvorchten.nl
Ria van Dijk 06-46158585 ria.van.dijk@kerkvorchten.nl
Diakenen:

Hein Vels 038-4470061 hein.vels@kerkvorchten.nl

Bert Draaijer
Driesje Wonink
Ouderlingen:
Hettie Topfer

Johan Vorderman
Marina de Velde
Scriba:

Bert Draaijer

06-24145890
06-45671064

06-14354157

06-12098831
06-45628883

06-24145890

Koster:

Wilco Dijkhof 06-21103970
Jan Wonink 06-51941923
Organist:

Albert Dijkslag 0578-631205
Livestream:

Jeroen Topfer

06-36229728

Ledenadministratie:

Theo van de Berg
Kerkblad:

Germa Smit

Johan Vorderman
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk
Bankrekeningen:

Kerkrentmeesters
Diaconie

06-12538571

06-82659093
06-12098831

06-51632526

bert.draaijer@kerkvorchten.n!
driesje.wonink@kerkvorchten.nl

hettie.topfer@kerkvorchten.nl

johan.vorderman@kerkvorchten.nl
marina.de.velde@kerkvorchten.nl

scriba@kerkvorchten.nl

johan.vorderman@kerkvorchten.nl

NLO4RABO0326501401
NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding

Ouderling: Vorchten
Ouderling: Marle-Wapenveld

Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle

Marten van Oorspronk 06-22653934
Johan Vorderman 06-12098831

Reserveren algemene activiteiten en privéfeestjes
Reserveren kerkelijke activiteiten

Wilt u De Verbinding gebruiken, zorg dat u het op tijd reserveert.

8 September 2025 - Het Vorchter Kerkblad


mailto:hansvanark@planet.nl
mailto:HenkJanDalhuisen@kerkvorchten.onmicrosoft.com
mailto:wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
mailto:ria.van.dijk@kerkvorchten.nl
mailto:wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
mailto:driesje.wonink@kerkvorchten.nl
mailto:hettie.topfer@kerkvorchten.nl
mailto:hansvanark@planet.nl
mailto:j66vor@gmail.com

