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Van Opstandig naar Opgewekt
Geen mens is hetzelfde. Sommige mensen zijn geduldig en uitermate vriendelijk, anderen hebben
een wat korter lontje. Toch heb ik het gevoel, dat we sinds de coronatijd met al die regels als een
tegenreactie aan het loskomen zijn. Er sluipt een zekere opstandigheid in veel mensen. Mensen
reageren korter af. “Je moet echt niet denken, dat ze me zomaar wat voor kunnen schrijven”, dat
soort zinnetjes hoor ik nu vaker. En misschien, als ik heel eerlijk naar mezelf kijkt, dan hebben we
er allemaal zo nu en dan wel last van…………dat je er wel even helemaal klaar mee bent. Al die
voorschriften..
Opstandigheid hoeft ook niet persé negatief te zijn. Jezus was ook opstandig, tegen de
machthebbers in Zijn tijd en zelfs tegen Zijn eigen moeder. Neem nou de bruiloft in Kana. Als Zijn
moeder Maria halverwege het bruiloftsfeest haar zoon Jezus er voorzichtig op wijst, dat de
wijnvoorraad opraakt, dan snauwt Jezus bijna, vrouw wat ik heb met u van node? Mens, wat wil je
nou van me? (Johannes 2). 

Opstandigheid. Daar zit ook het woordje opstanding in, dat heeft met Pasen te maken, dat heeft
met Jezus te maken. Een kort verhaal:
De hoogleraar theologie komt de collegezaal binnen. Hij kijkt rond. "Jij daar op de 8e rij. Hoe heeft
je?" vraagt hij. " Sandra" zegt de studente. De professor vraagt haar: "Verlaat alsjeblieft mijn
collegezaal". Iedereen is stil. De studente pakt tergend langzaam haar spullen en verlaat de
collegezaal. De andere studenten schrikken.
"Waarom zijn er wetten en regels?" vraagt hij vervolgens aan de studenten. Een student antwoordt:
"Zodat je op het gezag kunt vertrouwen." De professor is niet tevreden. "Rechtvaardigheid" roept
een andere student. De hoogleraar knikt nu wel tevreden en vraagt vervolgens: heb ik me zojuist
onrechtvaardig gedragen tegenover jullie medestudent?" Dit keer knikt iedereen. “Ja” , zegt de
hoogleraar: "Dat heb ik inderdaad gedaan” Maar waarom heeft niemand van jullie geprotesteerd?
Waarom probeerden jullie me niet tegen te houden? Niemand antwoordt. De hoogleraar: “wat je
zojuist beleefd hebt, kun je in 1000 lesuren niet leren. Jullie hebben niets gezegd, omdat je er zelf
niet door geraakt werd. Maar als jullie vandaag niets zeggen en geen rechtvaardigheid brengen,
dan zal er als de dag komt waarop jijzelf onrecht ervaart en dán zal er ook niemand voor jou
opstaan. Het is onze plicht om er voor anderen op te staan, wanneer zij dat zelf niet kunnen." 
De professor haalt vervolgens de weggestuurde student terug en zegt: “wat wij hier vanochtend
geleerd hebben, is dat we -als het nodig is- moeten opstaan voor elkaar. Het is een christelijke
plicht. Want bedenk dat Jezus Zijn leven lang tegen onrecht is opgestaan en nog nog elke dag
opstaat voor ons”
Opstandig leven heeft dus een christelijke grondtoon. Maar er is ook nog zoiets als Opgewekt
leven. In Romeinen 8 staat een prachtig bijbelgedeelte over hoe Gods geest ook vandaag nog
steeds in mensen werkt: ‘Want als de Geest van God, die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u
woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest,
die in u woont. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God’. 
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Christenen mogen als het nodig is, opstandig leven, sta maar op tegen het onrecht in deze wereld.
Sta maar op voor elkaar. Maar we mogen daarnaast ook vooral Opgewekt leven. 
Gelovige mensen zijn opgewekte mensen, dat geloof ik echt. Opgewekt betekent wat mij betreft
ook, dat er elke dag een stevige scheut vreugde in het leven mag zijn, dat helpt namelijk bij dat
opgewekte leven! Het spreekwoord zegt: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Ik zeg, een
dag niet gelachen, is een dag niet geloofd. Opstandig en opgewekt, beide dus.
ds. Hans van Ark

 
Zondag 2 april doopdienst
Zoals in het vorige kerkblad al vermeld, zullen er op deze ochtend drie kinderen gedoopt worden:
Indy Vels, Gijs (Gerrit) van Werven en Milou Anne Westmaas. Na de dienst is er koffie drinken. Met
iets lekkers erbij, ik hoorde al over creatieve gedachten met blauwe en roze muisjes. We zetten
extra stoelen bij en iedereen is welkom. Het thema van de dienst is: ‘Ezeltje rijden.’De bijbellezing
komt uit Zacharia 9 vers 9 en Lucas 19: 29 tot en met 40.

 
 
De Paascyclus
In de week voor Pasen zijn er elke avond korte bijeenkomsten de Verbinding. U leest er in dit
kerkblad meer over. Op de avond van Stille Zaterdag hopen we met elkaar weer een stilte
wandeling te maken, ook daarover meer in dit kerkblad.

Op de avond van Goede Vrijdag 7 april vieren we om 19.30 uur het Heilig Avondmaal, staande in
de kring. Ieder die Jezus liefheeft en met hart en ziel belijdt als Heer en Heiland, is van harte
uitgenodigd. Het thema van deze avondmaalsviering is: Al op zijn paasbest? 
De tekst komt uit Marcus 14 vers 17 tot en met 25 en Marcus 15 vers 16 tot en met 26 met
speciale aandacht voor Marcus 15 vers 24: en ze verdeelden zijn kleren onder elkaar……..
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Dan wordt het Paasmorgen. Zondag 9 april. We starten om half negen met de Paasjubel! Daarna
Paasontbijt en samen naar de kerk waar muziekvereniging VIVO haar medewerking zal verlenen
aan de dienst. U zij de glorie. 

Gladiolen
Tijdens de Open Deur Dienst van 12 maart was het thema, de aarde beeft, de aarde bloeit.
Geloven we nog dat zelfs uit de verschrikkingen die we in deze wereld zien, denk aan Turkije en
Syrië, geloven we nog dat er zelfs dan hoop op toekomst, hoop op nieuw leven kan zijn? Dat is toch
ook wat Pasen over gaat. Aan het einde van de dienst kreeg iedereen in een mooi wit zakje met
een kaartje eraan een gladiolenbol mee. We deelden er 100 uit. Ik daagde u uit die met liefde te
poten en te verzorgen en in de zomer zien we dan graag de foto’s van uw gladiool tegemoet. Die
mag u mailen aan Johan Vorderman of aan mij en daar maken we dan een mooie fotocollage voor
het kerkblad van. Het lied zingt: laat me in U blijven, groeien, bloeien, u die de ware wijnstok bent.
Ik ben zelf ook al begonnen, zie onderstaande foto’s. Was u niet in de dienst aanwezig, maar wilt u
wel graag meedoen, dat kan nog, bel even met Marianna van Oorspronk, 0613216151, Kerkweg 11
en ze heeft nog een paar extra bollen bijgehaald. Zie hier mijn eigen voorbereidende
werkzaamheden:

                                  
 

Open Deur Dienst zondagmiddag 16 april 16.30 uur
IN de Open Deur Dienst van zondagmiddag 16 april werken de Herghesangertjes uit Heerde mee.
Dat belooft weer een feestelijke dienst te worden. De laatste voor de zomer.  In verband met
Pasen is het dit keer niet de tweede, maar de derde zondag van de maand. Deze zondag na Pasen
heet ook wel Beloken Pasen, de luiken (loken oud hollands) gaan acht dagen na Eerste Paasdag
weer dicht. Gasten, vrienden, familieleden, twijfelaars en zoekers, van harte welkom!
We wensen u een goede voorbereiding op het Paasfeest toe, want de Heer is waarlijk opgestaan!

Hans&Jenny van Ark
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Bijeenkomst stille week in Vorchten 
Wat speelde zich af rondom de kruisiging van
Jezus van Nazareth, de Zoon van God? 
Begrepen zij, die persoonlijk betrokken waren 
bij de kruisiging van Jezus, wat er precies 
gebeurde en waarom Hij stierf? Door naar deze 
mannen en vrouwen te kijken, die er met hun 
neus bovenop stonden, worden ook wij 
geconfronteerd met de vraag: Begrijpen wijzelf 
de betekenis van het wonder wel zo goed? 
De zeven keer dat Jezus gebloed heeft 
vonden niet per ongeluk plaats. Het waren 
stuk voor stuk profetische handelingen, honderden jaren daarvoor voorspeld, door God gewild en
ingegeven. Met deze profetische handelingen wil de grote Regisseur ons duidelijk maken wat het
wonder van het kruis voor ons betekent.
Wilkin van de Kamp heeft er een boek over geschreven en de nodige (video-)informatie beschikbaar
gesteld.
Vanaf maandag 3 april tot en met vrijdag 7 april willen we van 19.00-19.30 uur de video`s bekijken
en de laatste 18 uur van Jezus leven op ons in laten werken.
Locatie: De Verbinding Kerkweg 19a in Vorchten. Iedereen van harte welkom.

Zaterdag 8 april zal er een stilte wandeling worden gehouden.
Vorig jaar beleefden we deze wandeling met een kleine groep. ‘Het was heel indrukwekkend,’ zei een
deelnemer na afloop. ‘De stilte, de rust in de natuur, de Bijbelteksten die we hoorden, de
zonsondergang, het opkomen van de maan… dat alles maakte het heel bijzonder.’ ‘Het mooiste,’
aldus een andere deelnemer, ‘was de tijd bij het omkeerpunt. Een speciale plek waar ik echt werd
geconfronteerd met het lijden van Jezus. En zo anders dan tijdens een kerkdienst! Ik hoop dat
volgend jaar meer mensen dit gaan meemaken.’

De wandeling duurt van 19.00 uur tot ongeveer 
20.45 uur. Deelnemers verzamelen om 18.50 uur bij
 de parkeerplaats achter Villa Bakhuis (IJsseldijk 3, 
start van het klompenpad). Van daar wandelen we in 
stilte naar een punt waar we op een bijzondere 
manier kunnen beseffen dat Jezus zijn leven gaf voor 
ons. We laten de stilte van het graf op ons inwerken. 
We wandelen ook in stilte weer terug naar het 
beginpunt. In totaal lopen we ongeveer 7 kilometer. 
Aanmelden is niet nodig.
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Vanuit de kerkenraad 

Actiepunten: 

-Op 2 april worden drie kinderen uit onze gemeente gedoopt, alle praktische zaken hiervoor zijn
geregeld, we hopen op een mooie dienst met elkaar. 

- We bespreken met elkaar hoe we de avond over relatie ethiek op 10 mei a.s. vorm gaan geven 

- Het nieuwe beleidsplan wordt binnenkort op de website geplaatst, het plaatselijk regelement
volgt later. 

Diaconie  

- Er ligt een nieuw gebedenboek voor in de kerk dat nog niet gebruikt wordt. We moeten hier met
elkaar nog even aan wennen maar misschien is het ook een goed plan om het boek rond te laten
gaan in de kerkbanken. Een goed idee om eens uit te proberen. 

- De laatste week van maart is de ‘Week van het geld’: hierover is een avond in Wapenveld met
Theo Visser als spreker en in Heerde is een samenkomst van Grip op de knip. 

Predikant en pastoraat: 

-Pasen: tijdens de Stille Week is er elke avond een bijeenkomst in de Verbinding van 19.00 tot
19.45 over de zeven wonderen van het kruis. Goede vrijdag is dit van 19.00 tot 19.30, aansluitend
is de kerkdienst waarin we het avondmaal vieren. 

Op eerste Paasdag ‘s ochtends om 8.30 zal weer de Paasjubel buiten bij de kerk zijn met
aansluitend koffie en ontbijt in/bij de Verbinding. Hierna is er gelegenheid naar de feestelijke
kerkdienst te gaan waaraan Jan Smit (orgel) en muziekvereniging VIVO muzikale medewerking
zullen verlenen. 

-Open kerken dag: Dit is landelijk op de tweede Pinksterdag, de vraag is of we hieraan mee gaan
doen. Dit hangt ervan af of hiervoor vrijwilligers zijn. Mocht iemand zich hiervoor beschikbaar
stellen dan horen we dit graag. 

- Evaluatie kerkblad: het is nu een jaar geleden dat het kerkblad huis aan huis rondgebracht wordt,
we vragen ons af welke reacties we krijgen uit het dorp? Binnenkort zal hierover in de buurt apps
een vraag gesteld worden. 

- Voor de vacature van wijkouderling worden gesprekken gevoerd, we hopen jullie hier binnenkort
meer over te kunnen informeren. 
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Kerkrentmeesters 

- De kerkrentmeesters hebben zich gebogen over de vraag welke kosten er gerekend moeten worden
voor het huren van de kerk voor leden en niet-leden 

- Het drukken van het kerkblad is het afgelopen jaar uit handen gegeven, we beraden ons erop of we
dit komend jaar weer gaan doen of dat er een ander kopieer apparaat aangeschaft gaat worden.

Pesachmaaltijd 

Met de jongeren van de Follow Me groep hebben we onlangs een heuse ‘sedermaaltijd’ klaargemaakt,
de maaltijd die Joodse gezinnen nog altijd eten aan het begin van het Pesachfeest. We waren bezig
met Christelijke feestdagen en in de voorbereiding op Pasen gingen we terug naar het Joodse
Paasfeest. Voor de Joden is het Paasfeest nog altijd het Pesach feest waarop ze de bevrijding uit
Egypte vieren. Bij de sedermaaltijd worden verschillende dingen gegeten en gedronken in een
bepaalde volgorde (seder = orde). Zo kwamen we erachter dat de matzes die gegeten worden
herinneren aan de nacht van vertrek waarop geen tijd was om het brood te laten rijzen en dat de
verse kruiden in zout water gedompeld moeten worden omdat we hierdoor denken aan alle tranen
van het volk in slavernij. De bittere kruiden (mierikswortel) waren niet favoriet bij de jongeren maar
gelukkig mocht er ook een ei gegeten worden (dat verwijst naar de nieuwe toekomst) en de zoete
charoset (appels, noten, dadels en kaneel) smaakte heerlijk. Het is fijn om te weten dat de God van de
Joden ook onze God is en dat Hij nog steeds, naast de bitterheid die het leven soms geeft, altijd iets
'zoets’ in het vooruitzicht stelt 
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Dag allemaal, 
als activiteiten commissie zijn wij weer bij elkaar geweest 
om een paasmiddag te organiseren, dit willen we doen
op dinsdag 4 April. Inloop vanaf 14.15 uur, start om 
14.30 uur. Iedereen van harte uitgenodigd. Anders dan 
andere jaren wordt u niet gebeld maar mag u zich 
opgeven. Dit kan bij Gerieke van Noorel tel: 06 23266377 
of via de mail: henry.gerrieke@gmail.com. Wij hebben 
er zin in. 
Groeten van de activiteiten commissie.

Schoonmaak kerk en Verbinding
Er was een mooie opkomst om met elkaar te zorgen dat kerk en Verbinding er blinkend uitzien. Zo is er
een app groep aangemaakt met personen die als er in De Verbinding een activiteit is geweest
(bijvoorbeeld verhuur) dan voor de volgende activiteit alles weer spik en span is. 
Voor de kerkschoonmaak zijn er nog enkele mensen nodig om 
zo het rooster rond te zetten. Als je ook wilt meehelpen met de 
kerkschoonmaak en/of in de app groep wilt geef dat door aan 
Diane Vorderman.

Ga je mee kamperen op de Pinkster conferentie Opwekking
Een aantal gemeenteleden gaan jaarlijks naar Opwekking in 
Biddinghuizen. Wil je dit graag meemaken van 26 t/m 29 mei 
geef je dan op via. www.pinsterconferentie.nl
Voor informatie Johan Vorderman

EO jongerendag 3 juni
Wil je dit eens meemaken met 15000 andere jongeren informeer 
bij Marina de Velde.

Gebedsbriefjes en gebedenboek
In de dienst van 5 maart hebben veel gemeenteleden een 
gebedspunt op een briefje geschreven. Deze punten zijn op de 
gebedsavond meegenomen. Nu kan iedereen gebedspunten 
opschrijven in het gebedenboek voor in de kerk. De dank- en 
voorbede punten zullen dan in het slotgebed van de dienst 
worden meegenomen. 
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Collecte
9 april Werelddiaconaat Moldavië
16 april De Regenbooggroep

Oppasrooster
april
2       Ciska         - Jonathan                    
9       Karlijn                                                                             
16    Ashley                 - Ilona                                      
23     Henriet      
30     Gerrieke    - Dora

Schoonmaakrooster
De Verbinding week  14     3-8april Dinie, Merry, Diane                             
De kerk           week  16  17-22 aprilHetty en 2 vacatures       

Koffie drinken na de dienst        
2 april    fam. J. Vorderman  
7 mei    fam. G.J. Wonink en fam. H.G. van Werven
4 juni    G. van Ewijk en fam. G. Bekamp 

De personen die koffie/thee schenken graag het aantal kopjes koffie en thee vermelden in de map
waar de afbeelding van de kerk op staat. Verder er voor zorgen dat inrichting er weer uitziet zoals
op de foto`s op de keukendeur.

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
  2 april     9.30 uur Doopdienst 
  3-7 april 19.00 uur Bijeenkomsten Stille week Wonder van het kruis
  4 april    14.30 uur Paasmiddag 
  8 april    19.00 uur Stilte wandeling start Villa Bakhuis
  9 april     8.30 uur Paasjubel met Paasontbijt en kerkdienst mmv VIVO
10 april   20.00 uur Gebedskring bij Harry de Velde 
12 april   18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar
13 april     9.30 uur Zus en Zo
13 april   20.00 uur Handwerkcafe
16 april    16.30 uur Opendeurdienst in de kerk
19 april     18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar 
26 april    18.45 uur Follow Me groep 12-15 jaar    

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 26 april inleveren bij Johan Vorderman 
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032
Adri Veldwijk               06-53502803        adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061
Bert Draaijer                06-24145890
Driesje Wonink            06-45671064
Ouderlingen:
Vacant                                                                                                                         Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831        johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216         marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672        scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728

mailto:hansvanark@planet.nl
mailto:henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
mailto:hansvanark@planet.nl


Onderstaand een opsomming van activiteiten die zoal georganiseerd worden. Wil je een activiteit
(helpen) organiseren laat het weten aan je wijkouderling.
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Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privé 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten
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BIJEENKOMST PCOB HEERDE-WAPENVELD
Wij nodigen de senioren uit onze gemeente van harte uit voor een bijzondere bijeenkomst van de
PCOB op woensdagmiddag 19 april om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat te
Heerde.
Deze middag hebben we 2 sprekers. Mevr. Ingrid Rep, directeur van KBO/PCOB zal spreken over de rol
van de PCOB in de belangenbehartiging voor ouderen. En de heer Paul Blokhuis, voormalig
staatssecretaris in het kabinet Rutte III spreekt over “IEDEREEN MOET KUNNEN MEEDOEN”.
Aan deze bijzondere middag met aan het eind een hapje en drankje is een ledenwerf actie verbonden!
We zullen aan ruim 300 potentiële leden een speciale uitnodiging bezorgen.
Van harte welkom en de toegang is gratis.

Vrede zelfs op Golgotha

Hij had gemoord, geplunderd - in zijn leven
om God noch Zijn gebod gegeven;
zelfs aan het kruis Hem uitgejouwd, gesmaad,
maar nu brandt ’t in zijn ziel: te laat!
’t Gezicht op al zijn zonden doet hem beven.
Hij weet eensklaps - twijfelt niet meer -
‘De Gekruiste naast mij is de Heer’.
Hij smeekt Hem nu zijn leven bloedend wijkt:
“Gedenk mij in Uw Koninkrijk.”
Iets in zijn ziel doet plots zo zeer …
Maar ach wat kan hij nog verwachten,
hij kan zichzelf alleen verachten.
Dan klinkt een stem van ’t middelste kruis:
“Jij mag met Mij naar het Vaderhuis
Ja, heden nog, je hoeft niet te wachten.”
Even voelt hij geen spijkers meer
of felle zon. Vrede daalt neer.
Hij snakt een tel niet meer naar lucht
maar slaakt ontroerd een zachte zucht,
mag zelfs hij leven bij de Heer’?
Gedicht van Corry Honkoop
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