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Het is maar één stap
En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als
offer, als een geurige gave voor God, Efeziërs 5 vers 2

De gemiddelde snelheid van iemand die zich rustig voortbeweegt is ongeveer vier tot vijf kilometer
per uur. Iemand van tachtig jaar heeft tijdens zijn of haar leven ongeveer 120.000 km te voet
afgelegd. Dat is in totaal drie keer de hele wereld rond. Dat gaat bijna vanzelf en ongemerkt.

Maar er zijn ook stappen die we als mens wat moeilijker zetten. Misschien herinnert u zich de stap
nog, die u ooit moest zetten om uw vriend of vriendin ten huwelijk te vragen. Spannend, als hij of
zij nu maar ‘ja’ zegt. Of de eerste stap, die mensen die met elkaar wat uit te praten hebben, moeten
zetten om weer met elkaar in het reine te komen. En wat te denken van de stap naar de kerk, als er
teveel gebeurd is, als je te lang niet bent gegaan, wat zullen de anderen ervan zeggen, als ik nu
zomaar weer binnen stap. Nou, die anderen zullen vermoedelijk alleen maar blij zijn, dat u er weer
bent. Maar we moeten zelf die eerste stap weer zetten. Er is een prachtig oud gedicht over de
eerste uitnodigende stap in de richting van Jezus.

 ’t Is maar één stap tot Jezus
 waarom ’t dan niet gedaan?
 Kom en belijd uw zonden
 Uw Heiland neemt u aan.

 ’t is maar één sta, ’t is maar één stap
 Jezus wacht op u.

 Wil Hem uw schuld belijden
 Hij kan uw ziel bevrijden.
 U door genâ verblijden

 Kom, doe die stap, kom nu!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ds. Hans van Ark
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Doopdienst
Op zondag 4 juni zullen er opnieuw twee kinderen gedoopt worden in de gemeente van Vorchten.
Norah is de dochter van Zied (spreek uit als Zie-éd, het is maar dat u het weet als u gaat feliciteren)
en Osato Smit. Osato Smit is de oudste dochter van Merry en zij wonen tegenwoordig aan de
Karreweide 4, 8107 BE in Broekland. Ze hebben elkaar in het buitenland leren kennen tijdens hun
werk in de reiswereld en zijn zich nu hier in de regio aan het settelen, dicht bij Vorchten. Beiden
werken ze nu ook in deze regio en we verwelkomen hen in de gemeente.
 Ook Gerwin Boogaart en Sylvia Smit, de jongste dochter van Gerard en Merry Smit willen hun
dochter Marley Nova Lente ten doop houden. Na een bewogen periode komt er nu rust en
stabiliteit in hun leven en is er het verlangen verder aan een gezamenlijke toekomst te bouwen. De
moeder van Gerwin zal de kleine Marley de kerk binnen dragen. 
Met het teken van de doop neemt God deze twee mensenkinderen in Zijn oneindige genade aan.
Het water van de doop mag royaal stromen als teken van overvloed. Niet onze eigen soms
kleinzerige menselijke overwegingen tellen op deze dag, maar Gods oneindige liefde zonder
voorwaarden vooraf telt. Dat is genade!
 Tijdens het voorbereiden doopgesprek waren de beide dopelingen ook aanwezig, meestal geeft
dat wel wat onrust tijdens het gesprek, maar ik heb zelden zulke lieve rustige kinderen mee
gemaakt, dat zal dan wel in de genen van het voorgeslacht zitten! Van harte welkom om deze
feestelijke dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid tot feliciteren en koffie drinken.

Gladiool groeit
Na de Open Deur Dienst van 12 maart rond het thema de aarde beeft, de aarde bloeit, deelden we
aan iedereen een gladiolenbol uit. Met als afspraak dat u straks uw foto’s van de bloeiende gladiool
zouden delen en wie weet tot wat voor mooie collage dat nog leidt in het kerkblad. De mijne begint
inmiddels een stevige jongen te worden, maar ik praat ook elke dag even met hem. Alles wat je
liefde schenkt, groeit, moeten we maar denken. Wordt vervolgd!
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De feestloze periode
In de kerkelijke kalender breekt nu de zogeheten feestloze periode aan. Kerst, Veertigdagentijd,
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, al deze kerkelijke hoogtepunten spelen zich binnen een
tijdsbestek van vijf maanden af. Daarna duurt het weer zo’n zes maanden tot de Adventstijd. Een
lange periode, waarin geen Kerkelijke feesten gevierd worden. In kerken, die met liturgische
kleuren werken, verandert de kleur nu naar groen. Vaak zichtbaar in de kleur van het kleed op de
avondmaalstafel. Groen is de kleur van Gods schepping, van de fris ontluikende natuur in het
voorjaar, van het vooruitzicht op de rijke oogst. Groen is ook de kleur van rust. Eigenlijk is zo’n wat
langere feestloze periode helemaal zo erg nog niet. Want is het op zich toch al heel bijzonder, dat
élke zondag een feestdag is voor het aangezicht van God. Elke week wordt die eerste dag van de
nieuwe week gevierd, een dag om tot rust te komen, wat een feest!
 

 
Een goede junimaand toegewenst, ook namens Jenny, ds. Hans van Ark

Het is maar één stap
Op zondag 14 mei was de bevestigingsdienst van Hettie. De preek van Hans ging o.a. over het
gebruiken van je gaven en talenten. God heeft je veel meer gegeven dan je misschien zelf denkt
(zie kerkdienstgemist vanaf 40:50). Een paar woorden die ik citeer: “Benut je gaven en talenten.
Laat ze maar zien. Maak ze dienstbaar in kerk en wereld. Maak Gods koninkrijk zichtbaar. Solliciteer
naar die baan.”
Met dat laatste sloeg Hans voor mij de spijker op zijn kop; Hans wist niet dat ik op dat moment in
een sollicitatietraject zat. En God gaf mij, via Hans, een zetje voor de volgende stap (voor mij een
bevestiging). 
De Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ) is een grote evangelische gemeente in Zwolle met 5.000 leden
en 3.500 bezoekers in de diensten. Deze gemeente zit al ruim een jaar in een crisis. De Raad van
Opzieners (bestuur, kerkenraad) is opgestapt en de voorgangers (pastors) zijn vertrokken.
Vanwege deze situatie zeggen leden op en neemt de giftenstroom af. Op dit moment is er een
overgangsbestuur en een interimmanager voor de ‘bedrijfsvoering’. De stichting Vredestichters is
volop bezig met het herstelproces (vertrouwen & relaties). Het overgangsbestuur was op zoek naar
een nieuwe manager bedrijfsvoering (hoofd kerkelijk bureau). Voor deze 
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functie heb ik meerdere gesprekken gevoerd en vorige week hebben ze mij gevraagd om deze
functie te betrekken. Het functieprofiel past me als een jas, alleen: waar stap ik in en waar liggen
mijn taken en verantwoordelijkheden. Afgelopen maandag heeft het bestuur mijn benoeming
formeel bevestigd. 
De VEZ is belangrijk voor de stad Zwolle en haar visie is om 24 huur per dag kerk te zijn om de
wereld te laten zien dat het evangelie omziet naar de medebewoners. Dat spreekt mij aan.
Financieel en organisatorisch zijn er nu problemen en daar zit voor mij de uitdaging om mijn ‘kennen
en kunnen’ in te zetten. Mijn taken zijn helder beschreven. Verantwoordelijk voor financiën &
organisatie en een adviesfunctie aan het bestuur. Ik draag geen theologische verantwoordelijkheid,
ik sta niet op de preekstoel, ik word geen oudste of diaken en ik word ook niet ingezegend. De
pastors en coördinatoren (jeugdwerk, kinderwerk, missionair etc.) vallen onder het bestuur. Ik ga wel
met hen samenwerken en ik word hierin ondersteund met een staf van 6 mensen voor realisatie en
onderlinge afstemming. Daarnaast moet de VEZ campus gerealiseerd worden. Er zijn panden
aangekocht en de plannen daarvoor moeten verder worden uitgewerkt met daarna de verbouwing.
Ik hoef niet verplicht lid te worden van de VEZ en het bezoeken van diensten mag ik zelf bepalen.
Het is een betrekking in loondienst voor 3 dagen per week gedurende een periode van 2 jaar. Dan is
er een nieuw bestuur en komt de VEZ in een andere fase. 
Thuis hebben we hier uitgebreid over gesproken, ook over de prive consequenties. Van Wilma krijg
ik de ruimte om dit te doen met de verwachting dat er wel voldoende ‘quality time’ voor ons beiden
overblijft. De kinderen reageren verschillend. Ik heb een aantal VEZvrienden gesproken en zij
hebben hun visie gegeven. Met een andere vriend (geen VEZ) hebben we de ‘valkuilen’ voor mij
besproken (hij kent me goed) en het vasthouden aan mijn onpartijdige houding bij de kwesties die
spelen. 
Waarom deze mededeling? Ik kan me voorstellen dat jullie misschien wat vreemd opkijken van deze
stap en misschien ook wel vragen hebben over mijn plek in de gemeente Vorchten en in de
kerkenraad. Hopelijk kan ik jullie geruststellen: Ik ben verliefd op ons kerkje, ik houd van de mensen
en van de warme gemeenschap en ik geniet van jullie als kerkenraadsleden en als broeders en
zusters. En ik wil me graag hiervoor blijvend inzetten. Dit heb ik ook zo gemeld aan het bestuur van
de VEZ en zij vonden het geen probleem (zij vinden het zelfs een voordeel dat ouderling-
kerkrentmeester ben in Vorchten). Ik word wel wat minder flexibel in de tijd maar dat is wel aan te
passen. Ik blijf me ook inzetten voor het MFC. De vier nevenfuncties in andere stichtingen ga ik op
korte termijn beëindigen om ruimte te creëren. 
Voel je vrij om mij hierover vragen te stellen of opmerkingen te maken. Dat mag persoonlijk of in de
kerkenraad van 30 mei. En hiervoor bidden mag altijd. Graag zelfs! 

Met vriendelijke groet, 
Adri Veldwijk
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Beukenhaagknipdag
Op zaterdag 1 juli is onze ‘beukenhaagknipdag’ bij de kerk. Het zou heel prettig zijn als we weer
voldoende vrijwilligers krijgen; dan is de klus in de ochtend geklaard.
We beginnen om 8.00 uur en hopen rond de lunch klaar te zijn. Voor de inwendige mens wordt
goed gezorgd. Graag je eigen gereedschap meenemen. Voor meer informatie of vragen kun je
terecht bij Wim van de Weg.,

Met vriendelijke groet, 
 

Adri Veldwijk 
Kerkrentmeester Hervormde 
Gemeente Vorchten

Gehoord in de wandelgangen
Tijdens de bevestigingsdienst van Hettie stonden alle 9 kerkenraadsleden in een halve cirkel om
haar heen. Een dag later hoorde ik van iemand uit de gemeente dat een jongere van begin 20
tegen zijn buurman zei: ‘dat is een hele club’, waarbij de ander zei: ’ja, over 10 jaar staan wij daar
misschien wel’. 
Samen gemeente zijn, jong en oud, mannen en vrouwen in Christus. Wat een vreugde! 
Johan Vorderman

Openluchtdienst 25 juni om 19.00uur
Op 25 juni vindt onze jaarlijkse openluchtdienst weer plaats. Altijd een leuke avond voor jong en
oud. Deze avond zal worden verzorgd door Rob Favier, al bekend van zijn eerdere optreden bij ons
in 2016. Rob is een entertainer, zanger en liedjes schrijver. Zoals velen al eerder ontdekt hebben,
heeft hij een geheel eigen manier van voorgaan/optreden: een mengeling van prediking en liedjes
die zeer herkenbaar zijn en waarbij het humoristische aspect niet zelden een rol speelt. Toch doet
dat geen afbreuk aan de diepe inhoud van zijn woorden: het zoeken naar datgene wat echt
waardevol is, vanuit het Grote Nieuws van God ontdekken wat we daarmee kunnen in ons dagelijks
leven, een plaatsje vinden als gelovig mens in de 
huidige maatschappij. Wees welkom vanaf 18:30 
voor koffie/thee en wat lekkers. Wij verheugen ons 
zeer op deze avond en hopen natuurlijk op een 
mooie opkomst, dus neem allen je vrienden, familie 
en een stoel mee!
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2022 band Xing uit Hattem
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VAKANTIEBIJBELWEEK 2023 

                 
Met een aantal kraaknieuwe commissie leden is de organisatie van de VAKANTIEBIJBELWEEK weer vol
frisse moed van start gegaan.
DE TENT staat dit jaar in VEESSEN bij de KERK
Op DINSDAG 15 ,WOENSDAG 16 en DONDERDAG 17 AUGUSTUS een afwisselend programma in en
om de tent van 9.30-12.00
DONDERDAGAVOND van 17.30 -19.30 OPENTENTAVOND voor iedereen !
LET OP !! ANDERE TIJD DAN ANDERE JAREN !!
Na een kort tentprogramma is er ruim tijd voor ontmoeting.
Er wordt allerlei eten verkocht voor het goede doel en ook de kinderen mogen in de zelfgemaakte
hutten weer hun spulletjes verkopen. 
Dus kom met een lege maag en een volle portemonnee !!😉 
KINDEREN UIT VORCHTEN E.O KUNNEN ELKE MORGEN 
MEERIJDEN MET DE KAR VERTREK OM 9.15 vanaf de KERK in 
Vorchten OM 12.15 WORDT IEDEREEN DAAR OOK WEER 
TERUGGEBRACHT. WIE WIL NOG EEN UURTJE OF EEN PAAR 
UURTJES VRIJMAKEN OM TE HELPEN TIJDENS DE OCHTENDEN ??
WELKOM IEDEREEN VAN DE BASISSCHOOL!!

Zondag 20 augustus om 9.30 in de tent een kerkdienst zonder drempels voor iedereen! 

Collecte
11 juni Colombia- perspectief voor vluchtelingen uit Venezuela
18 juni Compassion

Oppasrooster
 4 juni Gerrieke
11 juni Ashley en Ilona
18 juni Karlijn
25 juni Henriet en Dora
 2 juli Hanneke
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Schoonmaakrooster
De Verbinding   week  22     29mei-3 juni Gerrie en Gerrieke   
                                      26     26-31 juniDinie, Merry, Diane                                
De kerk               week 24     12-17 juniGera, Lieneke, Marina, Ina

Koffie drinken na de dienst        
4 juni                    G. van Ewijk en fam. G. Bekamp
2 juli             fam. S. Vels (Epe) en fam. A. Veldwijk
6 augustus  fam. P. Plug en fam. R. Schouten 
 
De personen die koffie/thee schenken graag het aantal kopjes koffie en thee vermelden in de map
waar de afbeelding van de kerk op staat. Verder er voor zorgen dat inrichting er weer uitziet zoals op
de foto`s op de keukendeur.

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
 8 juni  9.30 uur Zus en Zo
 8 juni 20.00 uur Handwerkcafé
22 juni  9.30 uur Zus en Zo
25 juni 19.00 uur Openluchtdienst mmv Rob Favier
  1 juli  8.00 uur Beukenhaagknipdag 

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 21 juni (nummer juli/augustus) inleveren bij Johan Vorderman 
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      henkjandalhuisen@kerkvorchten.nl
Wim van de Weg        0578691032          wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
Adri Veldwijk               06-53502803         adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061        hein.velsg@kerkvorchten.nl
Bert Draaijer                06-24145890       bert.draaijer@kerkvorchten.nl
Driesje Wonink            06-45671064       driesje.wonink@kerkvorchten.nl
Ouderlingen:
Hettie Töpfer               06 14354157        hettie.topfer@kerkvorchten.nl           Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831       johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216        marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672       scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privé 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten

Bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld
Wij nodigen de senioren uit onze gemeente van harte uit voor de bijeenkomst van de PCOB op
woensdagmiddag 21 juni om 14. 30 uur ten huize van de secretaris Annie Reil-Vorstelman, Kerkdijk
21a te Heerde. 
Deze middag staat in het teken van ontmoeting en omzien naar elkaar! Er zullen kaartjes met
gespreksonderwerpen op tafel liggen voor het geval er een stilte valt.
We zitten buiten in de tuin en bij regen onder de overkappingen!
Graag aanmelden: pcobheerde@gmail.com of 0578-696822/0625322268
Belangstellenden zijn van harte welkom en er zijn geen kosten aan verbonden!
Op 12 juli gaan we pannenkoeken eten bij het Mussennest in Wapenveld! Ook daarvoor graag
aanmelden vòòr 7 juli! Daarvan zijn de kosten voor eigen rekening.
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Wat je onderweg tegenkomt

Klompenpad Zeegsepad (6km)

In mei waren we 2 dagen in Ressen en hebben daar 
gefietst en gewandeld. Kom je daar een weggetje 
tegen met enorme oude wilgen. Het bleek de oudste 
verbindingsweg te zijn van naar Nijmegen. 
Onderstaand een omschrijving gevonden op 
www.wandel.nl 
Oudste verbinding Arnhem – Nijmegen
Van de Bemmelse Zeeg gaat de wandeling over naar de Oude Postweg, dit is samen met de
Woerdsestraat de oudste verbinding tussen Arnhem en Nijmegen. Zelfs de Romeinen maakten al
gebruik van deze weg, later volgden de postkoetsen. Je vindt er nu de oudste hoogstamboomgaard van
Ressen. Over een pad met schuine knotwilgen erlangs, wandel je langs deze boomgaard en via de rand
van een akkerland steek je over naar de kern van Ressen. Via de weg loop je richting het kerkje van
Ressen, een van de oudste kerken van Nederland. Rond het jaar 700 stond hier al een houten kapel.
De huidige stenen kerk is tussen de twaalfde en vijftiende eeuw gebouwd.

Johan en Diane Vorderman

Opnames gemaakt in Vorchten
Nederland zingt uitgezonden op 18 en 21 mei

eigen foto

http://www.wandel.nl/
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UITNODIGING
Op vrijdagavond 9 juni wordt er weer een nacht van gebed georganiseerd door leden van verschillende
kerken in de gemeente Heerde.
De avond wordt gehouden in de Chr.Ger.kerk. Acacialaan 45 te 
Heerde.
Het begint om 21.00 uur en eindigt om 2.30
Aan de hand van filmmateriaal luisteren we naar verschillende 
verhalen (getuigenissen) van hen die vervolgd worden.
Daarna bidden en danken we samen nav gebeds punten.
Als je de tijd van 21.00 tot 2.30 uur te lang vindt, kun je ook kiezen 
om een deel mee te bidden.
Onze ervaring is dat we dikwijls bemoedigd en opgebouwd worden
door de verhalen die we zien en horen.
We nodigen jou van harte uit.

Met vriendelijke groet Willemien van de Weg

Oud IJzer actie tbv het zendingsechtpaar Teekman 
(zie facebook: samen ijzersterk)


