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Geloven in de kantine
Maandagochtend vroeg. Dochterlief moest haar brommerexamen afleggen. Ik breng haar weg en
zal op de uitslag wachten in de donkerbruine kantine van het CBR gebouw in Zwolle. Ik heb de
krant meegenomen, daar heb ik het komende uur mooi de tijd voor. Als ik me met een kop koffie
aan een tafeltje installeer, kijkt de buurman van een tafeltje verderop me met kleine oogjes
vanachter zijn brillenglazen aan.
“Ben-ie niet dominee van ark?” “Ja, dat ben ik”. Hij blijft
 kijken. Beleefdheidshalve ga ik maar even bij zijn 
tafeltje staan, maar ik neem me voor, ik blijf staan, 
want ik wil gewoon rustig de krant lezen. De man blijkt 
zijn neefje gebracht te hebben, ook voor het 
brommerexamen. Hij zelf woont in een naburige 
gemeente, daar heeft hij mij wel eens gehoord en 
begint honderduit te vertellen. Na een minuut of tien 
ga ik er maar bij zitten, dat wordt niks met die krant.
Meer dan een uur praten we door. Geen moment hoeft een van ons tweeën naar woorden te
zoeken. Hij vertelt over zijn leven, spreekt open over zijn verdriet toen zijn broer jaren geleden
overleed bij een ernstig busongeluk, vertelt over hoe pas veel later het verdriet op gang kwam,
over de opnames die er voor hem volgden. Hij spreekt over mensen, die hij toen heeft leren
kennen. “Ken-ie die ók dan?”, vraagt hij dan aan mij, “ja, die ken ik ook……”, zeg ik zonder verder uit
te weiden over details.
“Pas in die tijd heb ik echt iets met God gekregen. Ik kwam natuurlijk altijd al wel in de kerk, maar
geloofde met mijn hoofd. Sinds een paar jaar geloof ik met ‘hier’.“ Hij wijst hij op zijn hart. “Echt, ’t is
nu allemaal zo anders geworden in mijn leven.” Aan de tafeltjes om ons heen kijken zo nu en dan
mensen van achter hun kopje koffie op. Waar hebben die twee het toch over? Ze horen flarden van
ons gesprek over God, de hemel, de dood, zelfdoding, verdriet, geloof, hart, blijdschap. En dat op
maandagochtend in de donkerbruine kantine van het CBR.
Na vijf kwartier komen de kandidaten terug. Zijn neefje loopt voorop. “Hij is vast geslaagd”, zegt de
man, “want hij lacht nog”. Maar de lach van neefje blijkt zuur te zijn, hij is gezakt. Neefje wil snel
haar huis. Buurman geeft me een hand. “Nou dominée”, zegt hij, “wie heb wel un bezunder gesprek
e-had op de vrogge moandag-marg’n”. “Zeg dat wel, bezunder, mar ók mooi” zeg ik en dat meen ik
ook nog.
Daar komt dochterlief aan. Geslaagd! zegt ze en glundert van oor tot oor. Ik pak mijn krant, die nog
steeds dichtgevouwen op tafel ligt. Ach, die krant komt wel. Kennelijk wilde de Geest andere dingen
op deze maandagochtend. En misschien heb ik zelf het afgelopen uur wel meer opgestoken, dan ik
ooit in die hele krant had kunnen lezen…………. 
Laat de Geest zijn werk maar doen, bij gewone mensen, op gewone maandagochtenden in de
kantine en dan de hele week zo doorgaan. 
ds. Hans van Ark
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Relatie-ethiek
Op woensdagavond 10 mei organiseert de kerkenraad voor de tweede keer een avond voor alle
gemeenteleden over het onderwerp relatie-ethiek. We bekijken samen een EO documentaire,
waarin meerdere mensen aan het woord komen die persoonlijk ervaringen hebben opgedaan in
en rond de kerk rond homoseksuele en lesbische relaties. Het is een evenwichtige documentaire
van een half uur, waarin verschillende stemmen aan bod komen. Daarna praten we er verder over.
Uiteindelijk komt langzamerhand dan ook wel de vraag boven: en hoe nu verder in Vorchten? De
kerkenraad wil graag de verschillende meningen en opvattingen in de gemeente goed horen, om
daarna tot een afgewogen besluit te kunnen komen. Het onderwerp wordt expres als relatie-ethiek
aangeduid, omdat veel van de discussies net zo goed spelen in hetero-sexuele relaties. Opnieuw
daarom van harte uitgenodigd! Ook als u zegt, ik weet niet wat ik daarover zeggen moet, de vorige
keer was de ervaring dat het gesprek in de kleine groepen juist ook de veiligheid bood voor
iedereen om mee te doen. Ook uw mening doet er toe.

Wij gedenken Derkje de Velde-Dijkman
Derkje Dijkman werd op 9 september 1934 geboren in Herxe, een buurtschap bij Wijhe. Haar
ouders hadden er een eigen boerderij, de Zuidberg. Op het ijs van de IJssel ontmoette ze Harm de
Velde van de overkant. Harm is daarna nog vaak met een roeibootje naar de overkant van de IJssel
geroeid, om zijn Derkje te bezoeken. Uiteindelijk werd er getrouwd! Twee tegenpolen, hij extrovert,
zij introvert. Hij uitgesproken, zij genuanceerd, hij de spreker, zij de luisteraar. Misschien vulden ze
elkaar juist wel goed aan. Hij boerde, zij zorgde. Vier kinderen werden er geboren, Henk, Anita en
de tweeling Harry en Jolanda. Een leven lang hard werken, met ook lastige periodes inhaar leven.
Ze had het soms zwaar. We hoorden in de dienst onder andere woorden uit psalm 103
Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen
Hij kroont u met trouw en liefde,
Liefdevol en genadig is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Zo belangrijk voor ons allemaal,weten dat God geduldig is. Het besef, dat God geen onmogelijke
eisen stelt. De nabijheid van God kende Derkje de Velde zeker. Niet dat ze daar nou zo mee te
koop liep. Vanuit haar van oorsprong Saksische inslag, is dat ook best te begrijpen. Ze was mild in
haar geloofsopvattingen. Geloof moest voor haar ook uit je daden blijken en niet uit dogma’s. 
Vele jaren woonde het gezin aan de Marledijk, daarna woonde ze met Harm aan de
Papenlandsweg. Toen Harm overleed, voelde zich vaak eenzaam (alhoewel de praktijk wel een
andere was) en toen het echt niet meer ging aan de Papelandseweg, ging ze naar Rehoboth in
Wapenveld.
Op vrijdag 14 april kwamen we met velen in een volle kerk in Vorchten bij elkaar. Hoe bijzonder om
te zien hoe de gemeenschap van Vorchten rond de familie de Velde stond.

3                 Mei 2023 - Het Vorchter Kerkblad



Het uitgangspunt voor de afscheidsdienst was een tekst van Paulus uit 2 Corinthiërs 12. Mijn
genade is u genoeg. Zo’n mooie tekst, die niet alleen voor Derkje, maar voor ieder mens geldt!
Bijna iedereen stelt zichzelf die vraag wel eens: doe ik het wel goed genoeg? Het antwoord zit in
het woord genade. Het Latijnse woord voor genade is gratia, daar komt ons Nederlandse woord
gratis vandaan. Je hoeft de genade niet te verdienen, want het is al gedaan door Jezus. Aan een
kruis opGolgotha, stierf Hij en nam dat er in deze wereld en in ons leven misgaat, Hij nam het op
Zich. Hij deed het, voor ons. Dat vierden we met Pasen en uitgerekend op die eerste Paasdag stierf
zij! Na de dienst legden we haar lichaam in het graf bij haar Harm. Voor eeuwig samen. De familie
de Velde wensen we Gods nabijheid toe in deze bijzondere periode van hun leven. Met de
woorden van Paulus: Mijn genade is u genoeg.

Zondag 14 mei
Hoopt Hettie Töpfer bevestigd te worden in het ambt van ouderling. Zelf zal ik in die dienst
voorgaan en de voltallige kerkenraad zal haar verwelkomen. U als gemeente wordt van harte
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn en Hettie een warm en liefdevol welkom te bereiden!

Zondag 28 mei is het al weer Pinksteren
Aan de feestelijke Pinksterdienst wordt meegewerkt door de 
bekende panfluistist Gerard Rijken van Olst (zie foto) uit 
Apeldoorn. Ik zal hem zelf begeleiden op de piano.
 
De panfluit is voor Pinksteren een prachtig instrument. Wind, 
adem, geest, het zijn precies die drie ingrediënten die ook nodig 
zijn om mooie muziek uit een panfluit te toveren. Van harte 
welkom!
Over Pinksteren schreef ik eens de volgende tekst:
Pinksteren
Als Jezus in je is………
dan is het Zijn Geest, waarin mijn adem volhardt
dan is het Zijn klop op de deur van mijn hart
dan leiden Zijn handen de mijne
dan worden mijn voetstappen de Zijne
dan kijken mijn ogen zoals Hij eens keek
dan zijn het Zijn woorden, die ik stamelend spreek
dan verbindt Hij mijn wonden
dan vergeeft Hij mijn zonden
dan droogt Hij mijn tranen,
en stilt mijn verdriet
dan wist hij mijn schulden,
ik kon het zelf niet.
dan is het:
Gods geest
die mij draagt en aanvaardt
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dan is het:
Christus Geest
die mij beschermt en bewaart
dan is het:
de Heilige Geest
die zich in mij openbaart.
Drieënig God: Vader, Zoon en Heilige Geest,
leid ons zo door deze wereld op weg naar ’t eeuwige Pinksterfeest

Een goede meimaand gewenst! Ook namens Jenny, Hans van Ark                                                                      

Open Deur Dienst 16 april
Wat hadden we een volle kerk! De banken moesten erbij. En wat kunnen de kinderen van de
Herghersangertjes uit Heerde mooi zingen. Dirigent Henk van de Maten heeft het kinderkoor
prachtig geleid en ons begeleid in de samenzang.
The thema was: Je kunt altijd opnieuw beginnen. Onze dominee Hans van Ark heeft dat uitgewerkt
met als Bijbelverhaal de bijzonder visvangst. Marianne las het voor. 
Je net over een andere boeg gooien. Opnieuw proberen. Ds. Hans van Ark liet ook een lei zien,
helemaal vol geschreven. Door die lei schoon te vegen kun je weer opnieuw beginnen. Het
spreekwoord ‘met een schone lei beginnen’ komt hier vandaan.
Petra had dit keer geen verhaal maar een sketch met Henk van de Maten om een liedje te leren
spelen op de piano. In het begin gaat dat wel eens fout. Je slaat wel eens een verkeerde toets aan.
Door elke keer dat liedje opnieuw te oefenen gaat het steeds beter. Aan het eind werd het lied
prachtig door Petra gespeeld met op het laatst zelfs een quatre mains met Henk van de Maten.
Vooraf werden de bezoekers warm onthaald met koffie, thee, frisdrank en een speciaal gebakken
koekje in de vorm van een vis. Mooi te zien dat er opnieuw mensen waren die deze dienst voor de
eerste keer meemaken. En dat is ook de 
bedoeling van deze Open deur Diensten. 
Dank aan de Open Deur Dienst commissie 
die deze dienst praktisch en inhoudelijk 
heeft voorbereid.
De opbrengst van de collecte was € 166,45 
en de volgende Open Deur Dienst is op 
zondag 8 oktober.
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Restauratie kerk en toren.
We hebben alle rapporten (monumentenwacht, flora & fauna) binnen om de subsidieaanvraag in
te dienen bij de provincie. Er is ook een nieuwe begroting gemaakt omdat de kosten zijn gestegen
en het dak ook is opgenomen in de werkzaamheden. De totale begroting komt op € 509.753
We verwachten dat 50% van deze kosten wordt gesubsidieerd door de provincie. Dit betekent dat
we € 254.876 zelf moeten opbrengen. Op zich hebben we voldoende middelen om de restauratie,
na toekenning door provincie, te financieren. Maar het is wel een forse aanslag op onze reserves.
Zodra de subsidie door de provincie is toegezegd gaan we andere fondsen aanschrijven voor een
bijdrage. We verwachten dat onze kosten hierdoor worden verlaagd.
De subsidieaanvraag wordt in april verstuurd. In juni zal er een ‘intakegesprek’ zijn met de provincie
en in de loop van 2023 zal de subsidie (hopelijk) worden toegekend. De
restauratiewerkzaamheden staan gepland tussen maart 2024 en juli 2025.
Mochten jullie de rapporten en de begroting willen inzien dan kun je een e-mail sturen aan
adri.veldwijk@kerkvorchten.nl en dan krijg je deze in je mailbox.

Paasmiddag.
Dinsdag 4 april was de Paasmiddag. De activiteitencommissie had een mooi en gevarieerd
programma samengesteld. Het thema was: Zie het Lam van God. We (30 aanwezigen!) werden
hartelijk ontvangen met koffie, thee en wat lekkers erbij. Ook de chocolade paaseieren ontbraken
niet. Daarna hebben verschillende mensen een gedicht 
voorgedragen en uit de Bijbel voorgelezen. Samen 
hebben we mooie Paasliederen gezongen onder 
begeleiding van Albert op het orgel. Onze 
dominee Hans van Ark hield een 
overdenking over schapen, lammeren, 
wolven en het Lam. De maaltijd was 
uitgebreid en voortreffelijk en werd in 
een buffet opstelling gepresenteerd. 
Hierdoor kwam je vanzelf met 
meerdere mensen in gesprek kwam 
over de dingen van het leven. De 
Verbinding doet zijn naam eer aan: 
we zijn weer meer met elkaar 
verbonden als ‘broers en zussen’ in 
Vorchten. Heel veel dank aan de 
activiteitencommissie: Driesje, 
Gerdien, Gerrieke, Janny, en Diana. 
Jullie hebben ons een bijzondere fijne, 
lekkere en goede Paasmiddag gegeven. 
Voor verslag: Adri Veldwijk en de foto is 
genomen door Gerdien Wonink. 
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E-mail adressen kerkenraad
De hele kerkenraad is nu over op Microsoft Office 365 en dat betekent dat alle kerkenraadsleden nu
een e-mailadres hebben die eindigt met @kerkvorchten.nl 
De kerkenraadsleden hebben hiervoor een interne workshop gevolgd. 
In de colofon van dit kerkblad vindt u alle e-mailadressen. U kunt vanaf nu deze e-mailadressen
gebruiken.
Ook alle documenten worden nu opgeslagen in deze nieuwe omgeving. Dit wordt verzorgd door de
scriba.

Vanuit de Kerkenraad 
Op 10 mei is de geplande avond over relatie-ethiek in de Verbinding. Ieder is van harte welkom om op
deze avond mee te denken en zijn/haar visie hierop te delen. Na deze avond is het aan de kerkenraad
om een besluit hieromtrent te nemen. 

Op 14 mei zal de bevestiging van Hettie Töpfer als nieuwe (wijk)ouderling plaatshebben. 

Op 2 september komt de kerkenraad bijeen voor een bezinningsdag. 

Diaconie 
De bloemengroet wordt nu wekelijks gedaan, dit wordt positief gewaardeerd. Namen voor de
bloemengroet kunnen nog steeds bij Driesje Wonink ingediend worden, maak hier  gebruik van als
u/jij denkt dat iemand wel een bloemetje kan gebruiken! 

Kerk schoonmaken: de vraag komt of dit nog wel regelmatig gebeurt. Een 
oproep aan de schoonmaakgroepjes om dit zelf goed bij te houden. 
Bij het koffiedrinken na de dienst ontstaat er vaak een opstopping voor 
het afgiftepunt. Het advies van de diaconie is om melk, suiker en koekjes 
alvast op de tafels te zetten en evt. de opstelling van de tafels te 
veranderen. 

Predikant 
We evalueren de Stille week en de diensten rondom Pasen met elkaar en 
concluderen dat dit wat ons betreft voor herhaling vatbaar is. Erg mooi 
om de Stille week elke avond een half uurtje met jong en oud bij elkaar 
te zijn om stil te staan bij het ‘waarom’ van het lijden van Jezus. Ook de 
stilte wandeling op de zaterdag werd als bijzonder en diepgaand ervaren. 
Over de Avondmaal dienst op Goede Vrijdag werd opgemerkt dat het in 
stilte verlaten van de kerk indrukwekkend was, net als het uitblazen van 
de Paaskaars in de kerk. Zowel de Paasjubel als het Paasontbijt werden 
goed ontvangen 
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en de dienst op 1ste Paasdag was een groot feest, mede door VIVO (die dit jaar wel erg luid aanwezig
was, werd opgemerkt...) 

Voorstel om het jaargesprek met de predikant te doen met uit elk college één persoon. Hiervoor wordt
op termijn een afspraak gemaakt.    

Pastoraat 
Open kerk: met enige regelmaat 
kom de vraag op tafel of het 
mogelijk is om de kerkdeuren de 
hele week open te laten. Driesje, 
Hans, Adri en Marina gaan in 
overleg om dit praktisch vorm te 
geven. 

De KND stelt voor om in april/mei 
2024 een kinderdienst houden 
met een eigen programma, in 
navolging van de dienst in Veessen van vorig jaar. We vinden dit een goed plan, in overleg wordt de
datum geprikt. 

Evi en Noortje van Dijk hebben de wens uitgesproken zich te willen laten dopen, op dezelfde manier als
hun zus Sarah dit twee jaar geleden deed. Datum en tijd van deze dienst volgen. 

Osato en Silvia Smit hebben beiden aangegeven hun dochters te willen laten dopen in Vorchten. Er
wordt contact met hen opgenomen 

Er is een kleine enquête gehouden om het kerkblad te evalueren. Hierop kwamen veel positieve
reacties, ook (of misschien met name) van niet kerkgangers. Slechts op twee adressen werd
aangegeven het kerkblad liever niet meer te ontvangen. We gaan 

Kerkrentmeesters 
De kerkrentmeesters hebben een voorstel ingediend voor de kosten voor rouw- en trouwdiensten.
Voor gemeenteleden zijn hieraan geen kosten verbonden, voor niet leden 450 euro. Als men wil dat de
dienst opgenomen wordt zijn de kosten voor gemeenteleden 25 euro, voor niet-leden 50 euro. 

Er is een nieuwe administrateur voor de kerk nodig omdat Marc de Bruin heeft aangegeven hiermee te
gaan stoppen. Een vacature hiervoor zal gedeeld worden in het kerkblad.
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Vacature administratie
Marc de Bruin uit Oene verzorgt al jarenlang de boekhouding voor onze kerk. Hij heeft aangegeven dat
hij daarmee aan het eind van dit jaar wil stoppen.
We zoeken dus een boekhouder/administrateur dit die wil overnemen. De werkzaamheden betreffen
het inboeken van nota’s en het verzorgen van de betalingen. Moeilijk is het niet maar het moet wel
nauwkeurig gebeuren.
De werkzaamheden kunnen op je eigen tijd en op je eigen plek worden uitgevoerd.
Er is regelmatig overleg met de kerkrentmeesters om de cijfers door te nemen. Daarnaast 1 x per jaar
overleg met de externe accountant over de jaarrekening, samen met de kerkrentmeesters.
Vind je werken met cijfers leuk en wil je op die manier meer betrokken zijn bij de kerk en dienstbaar
zijn in Zijn Koninkrijk? Laat dat weten aan Adri Veldwijk. Hij kan je meer vertellen over deze vacature.

Van de kerkrentmeesters:
1.      Het dak van de pastorie is gerepareerd. Hiermee hopen we de schade door de roeken te
voorkomen.
2.      Er worden 2 brandblussers geplaatst/vervangen in de Kerk en 2 in De Verbinding. Hiermee
voldoen we aan de veiligheidseisen.
3.      De overtollige stoelen zijn opgehaald door Ina van de Berg.
4.      De berging voor de afvalcontainers bij De Verbinding wordt vervangen door een schuurtje.
Hierdoor is er meer opslag voor speelgoed en terrasmeubilair. Het bestuur van De Verbinding zorgt
voor de realisatie en voor fondsen om deze aanschaf te kunnen doen. We verwachten dat dit schuurtje
in het najaar wordt geplaatst.
5.      De Nationale Molendag is op zaterdag 13 mei. Er is een fietsroute uitgezet waarin ook de kerk is
opgenomen. De Verbinding is open voor de bezoekers en de kerk voor bezichtiging.
6.      Open Monumentendag is dit jaar op 9 en 10 september. De kerk doet daaraan mee. We hebben
wel vrijwilligers nodig die iets kunnen vertellen over de kerk aan de bezoekers.

EO jongerendag 3 juni
Wil je dit eens meemaken met 15000 andere jongeren informeer bij Marina de Velde.

Collecte
14 mei Oekraïne
21 mei Opendoors
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Oppasrooster
MEI                                                             
7       Hanneke                                                    
14     Ciska         -Anne                                      
21     Gerdien                                                                
28     Gera          -Sarah                                     
         JUNI                                                           
4       Gerrieke

Schoonmaakrooster
De Verbinding week  18 1-6 mei Jennie, Zwier, Driesje                               
De kerk           week  20 15-20 mei Jannie, Marjolijn, Jannie       

Koffie drinken na de dienst        
7 mei    fam. G.J. Wonink en fam. H.G. van Werven
4 juni    G. van Ewijk en fam. G. Bekamp 

De personen die koffie/thee schenken graag het aantal kopjes koffie en thee vermelden in de map
waar de afbeelding van de kerk op staat. Verder er voor zorgen dat inrichting er weer uitziet zoals
op de foto`s op de keukendeur.

Agenda Locatie De Verbinding tenzij anders vermeld
10 mei 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)Bijeenkomst relatie ethiek
11 mei  9.30 uur Zus en Zo
11 mei 20.00 uur handwerkcafé
13 mei 12.00-16.00 uur kerk en de Verbinding open
25 mei  9.30 uur Zus en Zo

Copy Vorchter kerkblad uiterlijk 30 mei inleveren bij Johan Vorderman
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Persbericht.
Bijeenkomst PCOB Heerde/Wapenveld
Op woensdag 17 mei a.s. vindt ons jaarlijks uitstapje plaats met een bezoek aan
museum Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11 in Epe.
Wij worden daar om 14.30 uur ontvangen in de theeschenkerij op de 1ste verdieping (lift aanwezig)
met een kopje koffie/thee en een plakje krentenwegge. Iedereen gaat op eigen gelegenheid met de
fiets of met de auto. Rond 15.00 uur krijgen we een rondleiding over het terrein. Het hart van het
museum is een oude boerderij uit 1715, omringd door erf met schuren, een hooiberg en een moestuin
met “vergeten groen-ten”, kruiden en bloemen.
Opgave voor deze excursie: Voor 10 mei a.s. door overmaking van € 10,00 p.p. op rekeningnummer
NL79 RABO 0396 5138 75 ten name van de PCOB afd. Heerde, onder vermelding van ‘Excursie
Hagedoorns Plaatse’.
Alle senioren uit de gemeente van harte welkom!
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COLOFON
Voorganger:
Ds. Hans van Ark        06-21879108        hans.van.ark@kerkvorchten.nl
Kerkrentmeesters:
Henk Jan Dalhuisen   06-39 20 59 41      henkjandalhuisen@kerkvorchten.onmicrosoft.com
Wim van de Weg        0578691032          wim.van.de.weg@kerkvorchten.nl
Adri Veldwijk               06-53502803        adri.veldwijk@kerkvorchten.nl 
Diakenen:
Hein Vels                      0384470061        hein.velsg@kerkvorchten.nl
Bert Draaijer                06-24145890       bert.draaijer@kerkvorchten.nl
Driesje Wonink            06-45671064       driesje.wonink@kerkvorchten.nl
Ouderlingen:
Vacant                                                                                                                         Ouderling Heerde- Oene- Epe- Zwolle
Johan Vorderman        06-12098831        johan.vordeman@kerkvorchten.nl     Ouderling: Vorchten
Marina de Velde          0578631216         marina.de.velde@kerkvorchten.nl      Ouderling: Marle-Wapenveld
Scriba:
Emiel Weeda                06-38315672        scriba@kerkvorchten.nl
Koster:
Ton van de Vosse        0578631316
Organist:
Albert Dijkslag              0578631205
Livestream:
Jeroen Töpfer               06-36229728
Ledenadministratie:
Theo van de Berg        06-12538571
Kerkblad:
Germa Smit                  06-82659093
Johan Vorderman        06-12098831          johan.vordeman@kerkvorchten.nl
Collectemunten:
Gerrit van Ewijk            06-51632526
Bankrekeningen: 
Kerkrentmeesters       NL04RABO0326501401
Diaconie                       NL93RABO0326583025
Reserveren de Verbinding
Marten van Oorspronk   06-22653934      Reserveren algemene activiteiten en privé 
Johan Vorderman            06-12098831      Reserveren kerkelijke activiteiten
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